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Fikirler sınır tanımaz 


“İnsanoğlu uçamaz”, “Müzik daha fazla ilerleyemez”, “Bilgisayarlar daha küçülemez”... 


Eğer kendimizi sınırlasaydık bilimde, teknolojide ve sanatta bu kadar gelişebilmemiz mümkün olamazdı. 


Çünkü yaratıcı fikirlerin en büyük düşmanı sınırlardır ve sınırlar aşılmak için vardır. 


Sınır tanımayan markalar, sınır tanımayan isimler ve sınır tanımayan katılımcılar, Brand Week Istanbul 2018'de bir araya geliyor. 


Kayıt için: O (212) 282 26 40 
duygugulec&kapital.com.tr - Dahili: 133 
savasseckinler&kapital.com.tr - Dahili: 144 
brandweekistanbul.com Bi /brandweekistanbul EZ /brandweekist (8) /brandweekistanbul  (ğ /brandweekistanbul #BrandWeek2018 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Türkiye'nin en iyi işverenlerinin seçildiği, güvene dayalı mükemmel iş yeri kültürüne sahip şirketlerin ödüllendirildiği Great Place to Work yarışmasında, bir eBay şirketi olan GittiGidiyor 1* oldu. Özel kategoride ise bu yıl Fırsat Eşitliği Kadınların Desteklenmesi Özel Ödülü GittiGidiyor'un. Çalışanlarına verdiği değer, kariyer ve kişisel gelişim desteği, çeşitliliği destekleyen kurum kültürü, sosyal sorumluluk bilinci ile GittiGidiyor'un mutlu çalışanları sizin mutluluğunuz için çalışıyor. 


Türkiye'nin En İyi İşverenleri 


Fırsat Eşitliği Kadınların Desteklenmesi 
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YARIN BUGÜNÜ 
YARATIR! 


Son beş yıldır yeni öğrenme teknolojileri hızla hayatımıza giriyor. Udemy benzeri e-öğrenme uygulamalarından AR/VR çözümlerine, Minecraft temelli kodlama eğitimlerinden derin öğrenme destekli sınıf içi uygulamalara kadar binlerce farklı eğitim çözümü var. Bu yeni nesil ürünler genellikle kullanıcı deneyimlerini kontrol etme mantığıyla çalışıyor. Ve hepsinin odağında kişiye özel en iyi öğrenme deneyimini yaratma var. 
Bu da tam olarak yeni kuşağın beklentileriyle örtüşüyor aslında. Neden mi? 


Microsoft ve McKinsey'nin ABD, Kanada, İngiltere ve Singapur'dan ? bin öğrenci ve 2 bin öğretmenin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre kişiselleştirilmiş eğitim alan öğrenciler geleneksel eğitime göre, yüzde 98 
daha başarılı oluyor. Diğer bir deyişle, yeni nesil öğrenmek için klasik bir sınıf ortamına ihtiyaç duymuyor. Öğrenmek istediği bilgiyi nerede bulacağını biliyor ve onun peşinden koşuyor. Bu yaklaşım eğitimde tüm geleneksel kalıpları yıkmayı ve ekosistemde yer alan tüm aktörlerde değişimi zorunlu kılıyor. Dahası yeni eğitim sistemlerinin birikmiş bilgi birikimini öğrencilere aktarmak yerine bilgiye ulaşma, onu kullanma, öğrenmeyi öğrenme becerilerini kazandırmak şeklinde olması gerekliliğini karşımıza çıkarıyor. Tabii, hepsi bu değil. Teknoloji ekonomimizi ve insan kaynakları ihtiyacını yeniden şekillendirirken, iş dünyası da çalışanlarından beklentilerini gözden geçiriyor. 


HAZİRAN 2018 KAPAK İLLÜSTRASYONU 
KAAN BAĞCI 


behance.net/kaanbagci 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İnsan ve makineden oluşacak geleceğin çalışma dünyasında var olabilmek için gençlerimize onların değişen öğrenme alışkanlıklarına uygun bir biçimde 21. 
yy'ın becerilerini kazandırmamız şart. 
Peki, nedir meşhur bu beceriler? 


Geleceğin liderlerinin sahip olması gereken beceriler 

ABD'de aralarında dernek ve eğitim odaklı teknoloji şirketlerinin yer aldığı 
32 üyeli bir “21. Yüzyıl Becerileri” çalışma grubu olan P21 tarafından oluşturulan “21. Yüzyıl Öğrenme Çerçevesi” çalışmasında bireylerin geleceğin iş dünyasında sahip olması gereken beceriler dört başlıkta ele alınmış. Bunlar: 


Aralarında İngilizce, edebiyat, dünya dilleri gibi dersler ile finans, ekonomi, işletmecilik ve girişimcilik okuryazarlığı gibi başlıkların yer aldığı “temel konular ve 21. yüzyıl temaları” 


» Yaratıcılık, inovasyon, problem çözme, iletişim ve işbirliğini kapsayan “öğrenme ve inovasyon becerileri” 

» Medya okuryazarlığı, bilişim ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı gibi yetileri kapsayan “enformasyon, medya ve teknoloji becerileri” 


* Esneklik ve değişikliğe uyum sağlayabilme, inisiyatif alma ve özyönetim, liderlik ve sorumluluk gibi önemli konu- 


ları içeren “yaşam ve kariyer becerileri”. 


Ünlü gelecek bilimci Thomas Frey'in “Yarın bugünü yaratır” sözü eğitimin geleceğini tasarlama ve içini doğru becerilerle doldurma konusunda bize güzel bir ip ucu veriyor aslında. Biz de bu ay kapak dosyamızda bizce eğitimdeki dönüşümde kilit bir rolü olan ebeveynlerle dijital çağda bireylerin nasıl bir eğitime ve ne gibi becerilere ihtiyacı olduğunu sorguladık ve öğrenmenin yarınını öngörerek bugününü tasarlamanın gelecegin iş dünyasını şekillendirmek açısından önemine vurgu yaptık. 
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*Samsung 960 serisi SSD'lere göre. 
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W-NAND SSD 970 PRO (EVO Samsung'un en yeni NVMe M.2 SSD'si 


Çığır açan performans. Daha dayanıklı*. Yüksek kapasite seçenekleri. En son V-NAND 


teknolojisi ve Phoenix kontrolörü tarafından, olağanüstü performans sunmak için tasarlanmış yeni NVMe SSD serisiyle tanışın. 


samsung.com/ssd | samsungssd.com 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Yapay zekâyı güzellikle buluşturan 
Honor 10 
tanıtıldı 


Honor, bu yılki amiral gemisi modeli Honor 10'u Londra'da düzenlenen bir etkinlikte tanıttı 


Honor 10'un gelişmiş Al 2.0 teknolojisi çift mercekli kameraya ustalık katarken, telefonun arka yüzündeki 3D cam yüzeye uygulanan, Honor 10 CMF adını taşıyan 15 katmanlı nano ölçekteki optik kaplama Kuzey Işıkları'na benzer bir görsellik sağlıyor. Honor 10, ön camın altına yerleştirdiği ultrasonik parmak izi okuyucuyla sektörde bir ilki gerçekleştirirken, 5,84 inçlik FullView FHD* ekran çerçevesiz yapısıyla 19:9 ekran oranı ve yüzde 86 ekran/gövde oranı sunuyor. 
Honor 10, 15 Mayıs'tan itibaren İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'da satışa çıktı. Amiral gemisi model, Türkiye'nin de aralarında olduğu diğer ülkelerde ise çok yakında tüketicilerle buluşacak. 


Aksigorta'nın yapay zekâlı dijital asistanı ADA işlemlere başladı 


>> Aksigorta'nın, müşterilerine ve dağıtım kanallarına geleceğin sigor-ADA tacılık deneyimini yaşatma hedefiyle hayata geçirdiği yapay zekâlı dijital asistanı ADA, hasar inceleme sürecindeki dokümanları ayrıştırıp, sınıflandırmaya başladı. ADA, bir yıl içinde yaklaşık 400 bin dokümana denk mili gelen hasar evrakını, “Görüntü Tanıma” teknolojisiyle sınıflandıracak. 


1.3 4d 


MiLYAR $ MiLYAR TL 


Türkiye'nin yazılım ihracatı Türkiye'nin e-ticaret hacmi geçen 2017'de 1,3 milyar dolar oldu yıl 42,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti (TÜBİSAD 2017 Bilgi ve İletişim (TÜBİSAD 2017 Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Teknoloji Sektörü Pazar Verileri raporu) i i Pazar Verileri raporu) 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Türkiye Espor Federasyonu'nun ilk başkanı belli oldu 


>> Türkiye Espor Federasyonu'nun ilk başkanı Alper Afşin Özdemir oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda yapılan genel kurul toplantısından sonra Özdemir'in başkan olduğu açıklandı. 
Spor Genel Müdürlüğünden 29 delegenin oy hakkının bulunduğu genel kurulda, Alper Afşin Özdemir, federasyonun kurucu başkanlığına getirildi. Bakanlığın onay vermesi halinde başkan Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, görevlerine başlayacak. 


e e Lİ 

Obama çifti Netflix'e program yapacak 

. >> 44. ABD 
Başkanı Bara- i ck Obamave i eşiMichelle Obama'nın Netflie program yapacağı açıklandı. Netflix'in sitesinde yer alan açıklamaya göre, Obama çifti Higher Ground Productions adında bir yapım şirketi kurdu ve bu şirketle Netflix'e içerik üretecek. Obama çiftinin Netflix için yapımcılığını üstlendiği içerik türleri arasında senaryolu ve senaryosu olmayan diziler, belgeseller ve uzun metrajlı filmler yer alacak. Programların önümüzdeki yıl başlaması bekleniyor. 


Garanti'nin yeni dijital projesi MegaTeknoForce yayında 


>> Garanti 
Bankası'nın yeni dijital projesi 
“5”. MegaTeknoForce, ilk teknoloji vi testiyle yayına 

- girdi. Bartu Küçükçağlayan ve Feyyaz Yiğit'in, Mert ve Bora isimli iki YouTuber'ı canlandırdığı Garanti Bankası'nın yeni dijital serisi MegaTeknoForce'da ikili çeşitli teknolojileri test ediyorlar. Eğlenceli ikili, ilk teknoloji testinde, bungee jumping yaparken OR kodla para çekmeyi deniyor. 


Hedef kitlenizi en doğru anda yakalamak için mecra hep aynı. 
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sahibinden.com 


Google Analytics 2017 Aralık verilerine göre; sahibinden.com web'de 35,1 milyon, mobil aplikasyonlarda ise 


7,9 milyon olmak üzere toplamda 43 milyon kullanıcı tarafından 261 milyon kez ziyaret edildi ve sahibinden.com'da toplam 8 milyar sayfa görüntülendi. 2018 Mayıs sonu itibarıyla sahibinden.com'da 6 milyona yakın aktif ilan bulunmaktadır. 


© KÖŞE YAZARLARI 


KİŞİSEL VERİLER HUKUKUNA TAM ALIŞIYORDUK, ÜSTÜNE GDPR GELDİ 


GDPR, yürürlüğe girmiş de olsa, kuşkusuz, uygulamasının oturması bir iki yılı bulacaktır. Ancak, önemli olan oturmasını beklemek değil, ilk örneklerden birisi olmamak. Bunun için yapılması gereken en önemli şey: Eğer AB üyesi ülke vatandaşlarına hizmet veriyorsanız, her türlü durum için uygun rızaları almak ve işlenen kişisel verilere saygılı olup hiçbir koşulda toplanma ve işlenme amacı 


dışında kullanmamak 


23 Mayıs 2018 oldukça 
önemli bir gündü, çünkü Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) yürürlüğe girdi. Tüzük, aslında sadece AB ülkelerini kapsıyor iken, içindeki tek bir maddeden dolayı tüm dünyada uygulanabilir hale geldi. 


Önce, GPPR'ın ne olduğundan kısaca bahsetmek gerekir. Daha önce AB ülkelerinde kişisel verilerin korunması için model bir düzenleme olan 95/46/ EC direktifi vardı. Direktifler, doğrudan bir konuyu düzenlemiyordu ve üye ülkelere kendi kanunları için yol gösteriyordu. Zamanla hem teknoloji gelişti hem de her üye ülkenin farklı bir uygulaması oluştu, uygulamalarda yeknesaklık ortadan kalktı. 


GDPR ise üye ülkeler için model olarak kullanılan bir direktif olmaktan ziyade tüm üye ülkelerde aynı anda yürürlükte olan ve bağlayıcı hükümler içeren bir düzenleme olarak ortaya çıktı. 
Avrupa Parlamentosu, 14 Nisan 2016'da kabul ettiği bu düzenlemenin 25 Mayıs 2018'te yürürlüğe girmesini kararlaştırdı ve aradaki süreyi de geçiş süreci olarak kabuletti. 


Daha önceki direktiften farklı olarak GDPR bazı konularda daha nitelikli hükümler içeriyor. 
Örneğin, ihlal halinde 200 milyon Avro veya ilgili firmanın küresel gelirinin yüzde 4'ü gibi çok daha 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Ç GÖKHAN AHİ twitter.com/mgokhanahi 


fazla ağır yaptırımlar getirilmiş. 
Ayrıca, verisi ihlal edilenler için tazminat davaları öngörülmüş. 


GDPR, AB)li 

ama global firmalar için de yaptırımları var Kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesi için vermiş olduğu “rıza” kavramı, “sessiz kalma” veya “itiraz etmemiş olma” durumundan çıkıp “açık, bilinçli, özgürce ve belirli bir amaca yoönelik” olma durumuna yükselmiştir. Başka bir önemli yenilik ise, silme (unutulma) hakkıdır: Yani bireyler, bazı durumlarda kendisine ait verilerini silinmesini ve bir daha işlenmemesini isteme hakkına sahip olmuştur. 
GDPR çocuklara ait kişisel veriler hakkında düzenlemeler yapmış, 


çocuk verisinin işlenmesini velisinin iznine bağlı hale getirmiştir. 

AB ülkelerinde yürürlüğe girmiş bir düzenleme, belirli koşullar altında, AB ülkesinde olmayan firmalar için de yaptırımlar içeriyor. Bundan dolayı, başta Facebook, Google, Yahoo vs. olmak üzere, global dev firmalar dahi politikalarını GDPR uyumlu hale getirmiş durumda. Eğer bir firma, merkezi veya şubesi AB sınırları içinde bulunmasa dahi, sunmuş olduğu mal ve hizmetleri AB üyesi ülke vatandaşlarına da sunuyorsa veya doğrudan sunuyor olmasa bile, mal ve hizmetleri AB ülkelerinin dilinde ve AB para biriminde sunuyorsa GDPR kapsamında kabul edilmektedir. Örneğin, Türkiye'de kurulu olmasına rağmen, Almanya'da ikâmet edenlere mal ve hizmet sunuluyorsa veya Euro üzerinden Almanca bir hizmet sunuluyorsa, tüm veri işleme faaliyetleri GDPR kapsamında kabul edilmektedir. 
Yani, herhangi bir ihlal halinde ise ağır para cezaları uygulanabilmektedir. 


En çok merak edilen konu ise, Avrupa Veri Koruma Kurulu'nun keseceği cezaların bir başka ülke firmasına nasıl uygulanacağı. Kural olarak, bir ülke veya topluluk otoritesinin keseceği cezanın başka bir ülkede uygulanması, eğer ikili veya çok 


taraflı bir uluslararası anlaşma yoksa mümkün değil. Ancak, AB dışındaki bir firmanın malları AB sınırları içine girdiyse bu ürünlere el konulması, o firmanın AB içindeki tüm faaliyetlerinin engellenebilmesi mümkün. Bu sebeple, AB üyesi ülkelere mal ve hizmet sunuluyorsa GDPR hükümlerine tam uyumlu olmak gerekecek. 


AB vatandaşı 
Türkiye?de hizmet aldığında 
GDPR'a tabi 


olacak mı? 

Diğer merak edilen konu ise şu: Bir AB üyesi ülke vatandaşı, Türkiye'ye gelir ve Türkiye içinde mal ve hizmet satın alırsa ne olacak? 
Örneğin bir Fransız vatandaşı tatil için Türkiye'ye geldi, araba kiraladı ve otelde konakladı, bunun için de firmalar GDPR'a tâbi olacak mı? GDPR'ın Bölgesel Kapsam tanımına bakıldığında, AB üyesi ülke vatandaşlarına Türkiye'de hizmet veren Türk firmaları bile kapsama alanına girebilmektedir. 
Bu sebeple, özellikle turizm firmalarımızın ve e-ticaret firmalarının dikkat etmesi gerekecektir. 
Turizm sektöründe, “reklamasyon” denilen tazminat türünü düşündüğümüzde işler farklı noktalara gidebilecektir. 

GDPR, yürürlüğe girmiş de olsa, kuşkusuz, uygulamasının oturması bir iki yılı bulacaktır. Ancak, önemli olan oturmasını beklemek değil, ilk örneklerden birisi olmamak. Bunun için yapılması gereken en önemli şey: Eğer AB üyesi ülke vatandaşlarına hizmet veriyorsanız, her türlü durum için uygun rızaları almak ve işlenen kişisel verilere saygılı olup hiçbir koşulda toplanma ve işlenme amacı dışında kullanmamak. 
Ayrıca yeteri kadar güvenlik önlemlerini almak da çok önemli. 
Zaten bu yükümlülükler 6698 
sayılı kanunumuzda da var, ancak GDPR çok daha fazla sorumluluk getirmektedir. 


ÖZELLİKLER 


Tüm sektörlerdeki dijital sıçramalara şahit olduk. İletişimi, arkadaşlıkları, ilişkileri 


taşıdık dijital ortama. Hatta dijital karakterler, dijital vatandaşlar tasarladık. Bu yazımda ise bunların tersini tartışmak istiyorum. Yani dijital ortamda var olan ama fiziksel dünyada eksikliğini hissettiğimiz özelliklerin bazılarından bahsedeceğim 


D I İl I ta | hayata geçiş tartışmalarının ortasında, daima gerçek hayatın dijitale taşınması oldu. Uzun yıllar alışverişin dijitalleşmesini konuştuk. 
Düne kadar dükkâna fiziken giderek yapılan alışveriş artık tamamen ekranlar aracılığıyla yapılabiliyor. Bankacılığın, eğitimin, devlet hizmetlerinin dijitalleşmesini tartıştık. Tüm sektörlerdeki dijital sıçramalara şahit olduk. İletişimi, arkadaşlıkları, ilişkileri taşıdık dijital ortama. Hatta dijital karakterler, dijital vatandaşlar tasarladık. 
Bu yazımda ise bunların tersini tartışmak istiyorum. Yani dijital ortamda var olan ama fiziksel dünyada eksikliğini hissettiğimiz özelliklerin bazılarından bahsedeceğim. 


Geri al: Geri almak; yazı, çizim, tasarım her türlü programın en sık kullanılan özelliklerin- den. Son yaptığın hamleyi, ya istemeden yapmışsındır, ya beğenmezsin ya da tam o an daha iyisi aklına gelir. Tamamen yanlış yolda değilsindir de bir adım geri gidip, o son adımı daha güzel atmak istersin. Geri al imdadına yetişir. Gerçek hayatta ağızdan çıkan o sözü, trafikte yapılan o yanlış tercihi geri almak isterdim doğrusu. 


Kaydet: Geri al özelliğine ihtiyaç duyduğun anların aksine, bazen hayat oldukça iyi gider. 
O ana kadar hatasız ya da yeterince iyi gelmişsindir. Proje istediğin noktadadır, toplantı tam olumlu havada akmaktadır, ilişkin sorunsuzdur. O anı kaydetmek, olanca güzelliğiyle tarihe kazımak istersin. Bir ak- 


ERDEM AKSAKAL twitter.com/erdemaksakal 


silik olursa o kusursuz andan devam edebileceksindir. Hem güzelliği bozulmadan arşivlemenin keyfini, hem de gelecekte yapacağın hatalara karşı tedbir almanın huzurunu yaşarsın. 


Beğen: Sosyal paylaşım siteleri sayesinde hayatımıza giren bu duygu kadar enerji yayanı yoktur herhalde. Hem karşı tarafa takdirini bildiriyor onu mutlu ediyorsun, bunu görülebilir biçimde yapıyorsun çevreyi katılmaya davet ediyorsun. Hem de kendinden hiçbir şey kaybetmiyorsun. Beğenmek, bitmeyen bir hazine adeta. Gerçek hayatta Facebook'un yukarı doğru açılan başparmağını, alkışı ya da övgü sözcüklerini arada kullansak da dijital dünyadaki kadar cömert olmadığımız aşikâr. 


Sırala: Bir klasördeki dosyaları küçükten büyüğe, eskiden yeniye, türlerine göre sıralamak inanılmaz bir rahatlık. Fotoğraflar altta, yazılar ortada, müzik dosyaları üstte. Gündelik hayatın eşyalarla zaptedildiği şu günde hayatımızı çok kolaylaştırmaz 


mıydı? Mutfak dolaplarındaki tabakları büyükten küçüğe tek hamlede dizmek, dolaptaki giysileri renklerine göre sıralamak, kütüphanedeki tüm kitapları alfabetik sıraya koymak... Sadelik arayışındaki ruhlarımıza çok iyi gelirdi. 


Yardım: Her uygulamanın bir köşesinde bir yardım butonu oluyor. Mutlaka. Ya adım adım kullanma kılavuzu, ya en zor özelliklerin nasıl çözüleceği ya da sizi dinlemeye hazır bir yardım asistanı. Sabırla, bunu nasıl anlamazsın demeden dinliyor. Çözüm bulmaya çalıçözmese dahi dinleyen birisinin varlığı huzur veriyor. Gerçek hayatta “Benim yardıma ihtiyacım var” demek o kadar kolay olsa keşke. 


Kopyala ve yapıştır: Her saniye de yenilik peşinde değiliz ki. Kimi zaman senelerce giydigimiz, dayanıklı ve rahat ayakkabımızın aynısından almak isteriz. Rengi, modeli, tasarımı tamamen aynı kalsa bize yetecektir. Ama gerçek hayat buna izin vermez. Ya stoğu bitmiştir, ya üretimden kalkmıştır ya da rengi değişmiştir. Dün dinlediğimiz o komik fıkrayı aynen nakledebilmek, yemeği tam da geçen haftaki tarifle pişirebilmek isteriz. Nasıl ki çocuklar sonunu bildikleri bir hikâyeyi tekrar dinlemek, defalarca izledikleri o filmi bir daha izlemek isterse kimi zaman biz de tekrarlara ihtiyaç duyarız. Kopyalama ve yapıştırma özelliğimiz olsa çok rahat çözülecektir ama olmaz işte bir türlü. 


Özellikler: Hayatın çoğu anlamaya çalışmakla geçiyor. 
İnsanları, mekanları, olayları. 
Karşıdaki güvenilir bir kurumu mu acaba? Bu ürün söylendiği kadar kaliteli mi? Bu bina kaç yıllık olsa gerek? Bilgisayar dünyasında tek dokunuşla bir programın, bir internet sitesinin, tüm geçmişini öğrenebiliyoruz. 
Harika bir meziyet. 


Sil: Tüm çabalarımıza rağmen olmaz bazen. Kaydetmek, begenmek, geri almak yetmez. İyi gitmemiştir. Silmek ve o zorlugu, başarısızlığı, kötü denemeyi unutmak isteriz. Tüm izleriyle yok olsun, gözümüzün önünden hatta çöp kutusundan da gitsin isteriz. Kaldırıp atmak kolay degildir gerçek hayatta. 


Emojiler: Her ne kadar neredeyse tüm emojilerin kökeni gerçek hayata dayansa da, gülümsemek, gözlerinden yaşlar akana kadar kahkaha atmak, çapkın bir bakış ya da kızgın bir ifade takınmak gerçek hayatta o kadar da kolay değil. Hele ki etekleri savurarak dans ederek sevinmek, bir demet çiçek hediye etmek, tüm dualarım seninle demek, gerçek hayatta bu kadar kolay ve yaygın olabilse keşke. 


Bu liste uzar. Ama listenin bana söylediği çok önemli bir çıktı var. 
O da insan ve insan yapımı dijital dünyaya ait özellikler halen birbirinden oldukça uzak. Biri diğerinin yerini almaya o kadar da yaklaşmadı. Kesin olan ise insanlar ve bilgisayarlar arasındaki öğretme, öğrenme ve bir arada yaşama çabalarımızın devam edeceği. 
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YENİ OKULLARI 
NEREDE AÇALIM? 


Hâlâ okullarda kodlama eğitimi konuşurken aslında parlak yetenekler sistemin dışına çıkmış, kendi yollarını bulmuş bile. Klasik sistemler okullara 

bir kodlama eğitimi koyunca herkese aynı eğitimi verme konseptinin dışına çıkamıyor. Oysa genç yeteneklerimiz tasarım tarafında mı güçlü, yaratıcı becerileri mi var ya da bir veri tabanı mı kodlamak istiyor? Hepsi birbirinden farklı ilgi alanları ve 


yetkinlikler gerektiriyor 


Başlıkyanış oldu aslında, okul açmaya gerek var mı? Okulları beton binalarda tutmaya ihtiyaç var mı ? 


Ortaokuldan yaklaşık 30 yıl önce mezun oldum. Şanslı bir nesiliz biz. Evlerimize ilk televizyonun gelmesinden Netflix'e, internetin 1989 yılında çıkmasından akıllı telefonlar- da yüzlerce kişiyle aynı anda online oyun oynama deneyimlerine kadar birçok değişimi birebir yaşama şansı bulduk. 


Fakat tüm bu dinamizmin içinde şaşırtıcı şekilde değişime çok güçlü direnen ve direnmeye devam eden tek bir yapı kaldı, geleneksel eğitim sistemi. 30 yıl önce oturduğumuz sıralarda, benzer kıyafetler 
içinde hâlâ bir öğretmenin 40 
öğrenciye aynı eğitim içeriğini fark gözetmeksizin öğretmeye çalıştığı bir düzendeyiz. Hatta, çoğu şirkette bile halen geleneksel yöntemlerle eğitim verilmeye çalışılıyor. 

Eğitim alanında gerçekten reform yapan, kişiselleştirilmiş eğitimi tam anlamıyla gerçekleştiren toplumlar gelecek 50 
yıla damgalarını vuracaklar. 


Eğitimde yapay zekâyı neden 


kullanmıyoruz? 
Farkında mısınız, dijital rektwitter.com/bozistek 


lam çıkarken arkada yapay zekâ çalışıyor ve her bir kişi kişiselleştirilmiş mesajlar ve görseller ile hedeflenebiliyor. 
Oyun oynarken rakibiniz bir insan mı yoksa yapay zekâ mı sorusuna kolay cevap veremiyorsunuz. Hayatımızın her alanında yapay zekâ bu kadar yoğun ve gelişmiş kullanılırken neden eğitimde kullanmıyoruz? 


Bahçeşehir Üniversitesi'nin oyun tasarım bölümü burs mülakatlarına katıldım. 17 yaşındaki bir genç oyun geliştirmiş ve birkaç güne uygulama marketlerine koyarak yayımlayacak. Nereden öğrendiğini sorunca biraz da şaşkınlıkla, “Udemy'den her şeyi öğrenebilirsiniz” dedi. 


Bu kadar basit aslında, hâlâ okullarda kodlama eğitimi konuşurken aslında parlak yetenekler sistemin dışına çıkmış, kendi yollarını bulmuş bile. Klasik sistemler okullara bir kodlama eğitimi koyunca herkese aynı eğitimi verme konseptinin dışına çıkamıyor. Oysa genç yeteneklerimiz tasarım tarafında mı güçlü, yaratıcı becerileri mi var ya da bir veri tabanı mı kodlamak istiyor? Hepsi birbirinden farklı ilgi alanları ve yetkinlikler gerektiriyor. 


Oysa Udemy ve Lynda gibi platformlar klasik eğitim sisteminin çok önüne geçmiş durumdalar. Bir de, Hindistan'da ortaya çıkan ve milyonlarla kullanıcıyı eğiten Toppr'a bakın. 
Eğitimde yeni bir değişim dalgası geliyor 
Dijital ortamlarda çok nitelikli, derin ve çeşitli eğitimler hazırlayıp kullanıcıların yetkinlikleri analiz edilerek, ihtiyaç duydukları alanlardaki eğitimlere yönlendirilmesi, arka tarafta çalışan bir yapay zekânın kişi bazlı ilgi alanlarını, gelişmesi gereken yetkinlikleri ve bunların hangi eğitimlerle gelişebileceğini tespit edip her bir kişiye özel bir eğitim programını sunması ve böylece zamanın süper etkin kullanıldığı, kişilerin anlamsız içeriklerle sı- 


kılmadan ilgi alanlarına göre geliştiği bir ortam yaratmak mevcut teknoloji ile gayet mümkün. 


2018 yılında bir sınıfa 40 kişiyi oturtup başlarında bir eğitmen ile aynı eğitim programını dikte etmeye çalışan tüm dünya eğitim sektörü oldukça komik bir çaba içinde. 
Fırsatı gören, bu geleneksel yapının dışına çıkan kurum ve ülkeler gelecek dönemde lider ülkeler olacak. Yeni bir değişim dalgası geliyor, hazır olun... 


MUTLULUK FORMÜLÜ : TUTKU * DEĞERLER 


Markanın dijital pazarlama stratejisi sık sık köşe yazılarımda paylaştığım bir şey. Ben bugün, hayat stratejisinden bahsetmek istiyorum 


Zamanımızın 


büyük çoğunluğunu sınıflarda geçirerek kaliteli bir hayatın matematiğini oluşturmaya çalışıyoruz. Hayatımın refahını artırma düşüncemin yanında, insanlara hayatlarını nasıl daha iyi yaşayacaklarını anlatmak için yetkinliğimim olduğuna dair hiçbir kanıtım yok. Tabii, bu düşünce beni bilgi paylaşımından alıkoyamaz, herzaman bolca da fikir vermeye açığım. 


Farkına varmak Çocukluk, ergenlik ve gençlik... 
Pat diye 20'lerin ortasına geliverdik ve işler ciddiye bindi. 
İş hayatı ve özel yaşamın türlü türlü sorunlarından gelen stres ve küçükken ailenin sürekli olarak söylediği “Benim oğlum, kızım büyüyünce başbakan/ cumhurbaşkanı olacak” sözünün gerçek olmayacağını, önüne kırmızı halılar serilmeyecegini anladığın an. Hak ettiğine inandığın hayatı kazanmak için 50'li yaşlara kadar harcadığın çaba. 


Artık 50'lerine geldiğinde -eğer hisli ve hassas biriysen daha erken yaşlarda elbette- ise hayatın sana verdiği tüm nimetlerin kıymetini bilmeye başlarsın. Sana benzeyen ve senin gibi kokan güzel varlıklar; evlatların, köpük köpük dalgalara dönüşen sular, çiçekler ve böcekler. Burada geçirdiğin zamanın sınırlı olduğunu anlarsın, gülleri daha derin koklarsın ve bu kez hak ettiğin mutluluğun peşinden gidersin. 20'li ve 40'lı yaşlar 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AYKUT ASLANTAŞ twitter.com/aykut aslantas 


arasında genellikle stresli ve mutsuz olduğunu fark ettiğin- de bunun hayat yolculuğunun normal bir aşaması olduğunu ve mutluluğun bir gün sana da geleceğini umar durursun. 


Durup bir saniye düşün! 

Hayatta alacağın en büyük karar nerede çalıştığın değil, hayatının geri kalanını kimle paylaşmayı seçtiğin. Değer verdiğin, sevdiğin, problemlerini hafifleten, destekleyen ve yaşam ışığını daha da parlatan biri. Parlak bir kariyeri, müthiş dostlukları ve sevdiği bir eşi/kız arkadaşı olan pek çok insan var çevremizde. Ama mutlu değiller. Çünkü eş olarak seçtikleri insanlar ne yazık ki “hayat arkadaşları” değil. Hayata bakış açıları ve hedefleri paralel değil. Uyumsuzluk ve takdir görmeme her şeyi daha da zorlaştırıyor. 


Para - Konum * 
kimlik 

Ekonomi tüm dünyada belirli “süper kent”lerin etrafında şekilleniyor. “Yaşadığın yer ve okul diplomanı söyle, sana gelecekteki 10 yılda ne kadar para kazanacağını söyleyeyim”, bence klişe bir cümle değil. Burada düşüncem gayet açık. Gençken kendine ve süper kent odaklı değil huzurlu bir şehirde bir yaşam çiz. Evet, kolay değil, ama yaşlandıkça daha da zor. Her zaman seninkinden daha iyi hikâyeler olacak. Steve Jobs, Mark Zuckerberg ve diğerleri okulu bırakıp başarılı olmuş herkes. Ama senin yolun başka. 


Bileşik faiz 

Yani, paranın zamanla olan ilişkisiyle gelen para biriktirme- nin önemi. Bileşik faiz konusu yalnızca para için geçerli değil. 
1Second Everyday isimli mobil uygulamayı indirmenizi tavsiye ederim. Uygulama, her gün saniyelik bir video çekmenizi söylüyor ve böylece bir yıl boyunca hayatınızdan küçük ama değerli anları kaydediyorsunuz. Hiçbir şey böyle küçük birikimlerin yerini tutamaz. Gün içerisinde mümkün olduğunca çok insana iltifatlar edin, sevdi$inizi söyleyin, gülümseyin ve onlarla anılarınızı biriktirin. 
Başarı 

Hayatta herkes türlü türlü trajediler ve başarısızlıklar yaşar. Kovuluruz, sevdiklerimizi kaybederiz, ekonomik sıkıntılar yaşarız. Bunların 


hepsi olağan, ancak kolaylıkla atlatmanın tek bir anahtarı var; olayların getirdiği üzüntüye izin vermek, sonra kaldığın yerden devam etmek. Hiçbir şey göründüğü kadar iyi veya kötü değil. 
Özellikle iş hayatında pazar dinamikleri bireysel performansınız üzerinde öyle etkili ki, hiçbir başarı veya başarısızlık tamamen sana ait değil. 


Son 

Rekabetçi içgüdülerimiz bazen bizi öyle zorluyor ki, kafayı çok başarılı bulduğumuz birilerine takıp onlarınki gibi başarılar yakalayamadığımızda mutsuz oluyoruz. Affedicilik ilişkilerin ve hayatın en önemli anahtarlarından biri, hem kendiniz hem de partneriniz/çevreniz için. 
Üstelik hayatın her alanında hem kendinizi hem diğerlerini affetmeye ihtiyacınız olacak. 
Hayatın bir sonu olduğunun farkında olmak büyük nimet. 
Affetmeye, sevmeye ve mutluluğu bulmaya odaklanmayı hatırlatıyor. 
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DİJİTALDÖNÜŞÜM BAKANLIĞI 


Dünyada birçok şirket rekabet alanlarını genişletmek için ya bir şirketle birleşiyor ya da birbirlerinin güçlü özelliklerini ortak kullanmak için dijital ekosistemler geliştiriyorlar. Bizim de hem kamu hem özel sektörde bu seviyeyi yakalamamız için ülke olarak bir Dijital Dönüşüm Bakanlığı kurmamız şart! 


Mersin Üniversi- 


tesi'nde Nisan ayı içerisinde “Dijital Dönüşüm” başlıklı bir zirve düzenlendi ve ben de bu zirvede konuşmacı olarak yer aldım. Seminerde soru-cevap kısmına gelindiğinde üniversiteli gençlerde temel olarak iki endişe gördüm. Birincisi: “Dijital dönüşümün neresinde ve nasıl yer alabiliriz ya da yer alabilir miyiz?” İkincisi ise “Aldığımız eğitim dijital çağın kurallarına uygun mudur ve 10 sene içerisinde yok olacak bazı mesleklerden birisi de benimkisi olabilir mi?” Etkinlik sonrasında aslında bu endişelerin tüm üniversitelerimizde olacağını düşünerek bu yazıyı kaleme alma gereği duydum. Öncelikle tüm siyasilere buradan önemli bir mesajı iletmek isterim. Lütfen Dijital Dönüşüm Bakanlığı kurun! Teknoloji Bakanlığı demiyorum özellikle Dijital Dönüşüm Bakanlığı diyorum ve altını çiziyorum. Çünkü teknoloji, dijital dönüşümün alt başlıklarından birisidir. 


Konu hayati 


derecede önemli 

Büyük veri, derin öğrenme, yapay zeka, elektrikli otonom sistemler, loT , Blockchain teknolojileri , finans teknolojileri ve kripto paralar, giyilebilir teknolojiler, sağlık teknolojileri, akıllı fabrikalar ve akıllı şehirler gibi pek çok konu gelecek 10 yılı fena halde sallayacak. Bu sefer ıskalama lüksümüz yok. Dijital dönüşümde başarılı ülkeler/ şirketler ile başarılı olmayan-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BÜLENT KUTLU 
Ç Dijital Stratejist 


lar arasında servet transferleri olacak. Birçok şirket acıdır ki, tarihteki yerini alacak ve maalesef şimdiden önlemini almaz isek çocuklarımız gelecek 20 yılda işsizlik dâhil birçok sıkıntılı durumda karşı karşıya kalacak. Bu konuda ülkenin tamamında yüzeysel olmayan içselleştirilmiş farkındalık oluşturulmalı. Bu da ancak Dijital Dönüşüm Bakanlığı ile olur. Dijital Dönüşüm Bakanlığı aynı zamanda hem kamu hem özel şirketlerimiz arasında dijital ekosistemlerin kurulmasına öncülük etmeli. Bu şekilde dijital ekosistemlere entegre olan tüm şirketlerimiz daha sağlam daha korunaklı hale geleceklerdir. 


Dijital 


ekosistemler 
Dikkat ettiyseniz, dünyada birçok şirket rekabet alanlarını genişletmek için ya bir şirketle birleşiyor ya da 


birbirlerinin güçlü özelliklerini ortak kullanmak için dijital ekosistemler geliştiriyorlar. Bunun perakendedeki örneklerinden birisi Amazon'un Whole Food zincirini satın alması ile oldu. E-ticaret devi Amazon.com ile rekabetini güçlendirmek isteyen Walmart ise Google ile iş birliğine gidiyor. Ya da Google bir perakende devi olan Walmart ile işbirliği içerisinde. 
Aynı şekilde Amazon Web Services (AWS) ve Microsoft yaptıkları işbirliği ile geliştiricilerin performanstan ödün vermeden daha kolay ve hızlı bir şekilde machine learning (makine öğrenmesi-ML) modelleri oluşturmalarını sağlayan yeni, açık kaynaklı deep learning (derin öğrenme) arabirimi Gluon'u tanıttılar. Bu örneklerle anlatma- ya çalıştığım ise temelde şu: Şirketler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, her şeyi tek başına yapma lüksleri ya da zamanları yoktur. Belirli konularda iyi olduklarına inandıkları şirketler ile rekabet etmek yerine iş birliğine gitmeliler. Türkiye'de ise global şirketlerimizin sayısı gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında oldukça az. 
Yani şirketlerimiz daha çok yerel kalmışlar. Bununla birlikte birçok şirketimizde yeterli kaynak olmamasına rağmen kendi işimi kendim yaparım anlayışı hakim. 
Dijital çağda olduğumuzu unutarak her koyun kendi 


bacağından asılır diyerek iş birliği kültüründen oldukça uzaklaşmışız. 

Zaman kaybetme lüksümüz yok 

Yıkıcı teknolojilerin ve dijital dönüşümün etkisiyle aslında her geçen gün elimizdeki avantajları kaybediyoruz. 4. 
devrim belki de önümüzdeki yakın dönemde birçok bildik şirketimizin kapanmasına yol açacak. Bu nedenle şirketlerimiz asıl işine odaklanırken kendisi ile doğrudan ilişkili olmayan işleri, konusunda iyi olan şirketlere küçük büyük demeden devretmeliler. Bunu da bir an önce yapmalılar. 


Aynı zamanda tüm büyük şirketlerimiz dijital ekosistemler kuran küçük şirketlere yatırım yapmaya ve diğer büyüklerle ortak hareket etmeye çok daha iştahlı olmalılar. Bu tür şirketlere yatırım yapanlar eninde sonunda kazanacaklar. Ülke olarak dijital ekosistemlerin kurulmasına katkı yapan tüm teknoloji şirketlerine öncelik vermeliyiz. 


Dijital Medyada, 


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut İaoreet dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, guis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliguip ex ea commodo conseguat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie conseguat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan markanızın et iusto odio dignissim gui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut İaoreet dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisi daha fazla enim ad minim veniam, guis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit İobortis nisl ut aliguip ex ea commodo conseguat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut İaoreet dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, guis dikkat çekmesini nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliguip ex ea commodo conseguat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie conseguat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim gui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, guis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit İobortis nisl ut aliguip ex ea commodo conseguat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore ister misiniz? magna aliguam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, guis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliguip ex ea commodo conseguat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie conseguat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim gui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Hemen Bizi Arayın! 
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Dijital meoya 


bağımlısı Ozu tarkında olmayabilirsiniz 


uyuşturucu madde gibi bir bağımlılık haline gelebiliyor. Bu ay dijital medya ve internet 


l İnternet eğer doğru kullanılmazsa; özellikle belli yaş grubu çocuklar için tıpkı alkol ve 


bağımlılığından korunmak için işinize yarayacak ipuçlarını bir araya getirdim 


© Esra Öz, Bilim ve Sağlık Habercisi 


Bağımlılık konu- 
© sunda bütün dünya büyük bir müca- 


dele verse de, bağımlılık çeşitleri gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Dijital bağımlılık da bir hastalık olarak tanımlandığı için bu konuda da çalışmalar yapılıyor. İnternet eğer doğru kullanılmazsa; özellikle belli yaş grubu çocuklar için tıpkı alkol ve uyuşturucu madde gibi bir bağımlılık haline gelebiliyor. Örneğin Türkiye'de internet kullanma yaşı her geçen gün düşüyor. Araştırmalar iki yaşa kadar indiğini gösterse de, çevremizde altı aylık bebeklerin elinde bile tablet ya da cep telefonu görmek normal hale geldi. 
Bu konuda görüşlerine başvurduğum, bağımlılık üzerine araştırmalar yapan ABD'de bulunan Mayo Clinic Tıp Fakültesi Bağımlılık Psikiyatrisi Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Ulaş M. 
Çamsarı, şunları söylüyor: “Davranış bilimlerinde bağımlılık, tekrarlama isteği uyandıran, kontrol edilemeyen, giderek artan miktarda zaman ve efor 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gerektiren, azaldığında 

ya da kısıtlandığında huzursuzluk yaratan bireyin ve çevresindeki bireylerin genel işlevlerini ciddi şekilde etkileyen bir davranış sendromu olarak tarif edilir. Ayrıca ödül 

ve cezanın bu sistemle ilişkisi var. Beynin kendini motive etme ödüllendirme sistemi kabaca Nukleus Accumbens yani dopamin depolarından sağlanır. O halde, sevdiğiniz şeyleri yaparsanız, beyin de sizi ödüllendirir, istemediğiniz şeyler ise cezadır. Bunların bir kısmı genetik olarak kodludur, bir kısmı ise öğrenilir. Ödüllendirme ve cezalandırma bağımlılık tedavisinde kullanılabilir zaten bağımlılık tedavisi denilen yöntemler bütünü 


bi 


bir öğrenmedir. Karmaşık bir davranış değişikliğine zorlanmadır, keyif yöntemlerinin el değiştirmesidir.” 


Çocukları sanal dünyadan koruma rehberi Bağımlılık konusunda aileleri bilinçlendirmek amacıyla Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu ve CNN TÜRK Haber Programları Müdürü Cansel Poyraz Akyol, Çocukları Sanal Dünyadan Koruma Rehberi “Kapat” isimli bir kitap hazırladılar. Kitap- ta, çocukların internet, bilgisayar, akıllı telefon 

ve sosyal medya platformlarını nasıl kullanmaları gerektiği hakkında bilgi veriliyor. Dijital bağımlılığı önleme konusunda altı çizilen konular ise şöyle: BEER) 


Yemek masasında telefon bulundurmayın. 


ei 

Koyulan kuralları çocuklara aktarırken nedenlerini iyi açıklayın. 


il 
Kural ihlallerinde uygulanacak cezaları 


birlikte belirleyin. 


e a e ai 
Çocuğunuzun yaşına uygun sitelere girdiğinden ve etik olmayan davranışları ya da şiddeti özendiren sitelere erişmediğinden emin olun. 
EE A e 
Çocuğunuzun internete erişiminin aileyle paylaşılan ortak alandaki bir bilgisayar üzerinden olmasını sağlayın. 
ir 
Davranışlarını yakından gözlemleyin. Ruh halinde değişiklik, iletişimde azalma, çalışma isteksizliği ve notlarda düşüş gibi beklenmedik değişimler konusunda tetikte olun. 


Sağlıklı internet kullanımı nasıl olmalıdır? 

Dijital bağımlılıkta diğer önemli başlıklı sağlıklı bir dijital medya okuryazarı olmak. Dijital medya her ne kadar eğlendirici ve ilgi çekici olmasa da, kullanımında da dikkatli olmak gerekiyor. 
Dijital medya kullanımında belli kurallar çerçevesinde bir iletişim geliştirmek önemli. Bunun için: 


» Sosyal medyayı kendinizi geliştirmek için kullanın. 


» Beğeni ya da yorum almak sizin için önemli olmasın. 


* Kendi gelişiminizi artıracak bir blog yazın. 


» Özel hayatınızı sosyal medyadan uzak tutun. 


» Kendinize bir hedef belirleyin, sosyal medya sizin hayatınızı yönetmesin, hedefiniz için bir araç olsun. 


* Dijital medya okuryazarlığı ve medya okuryazarlığı konusunda bilinçlenmeye çalışın. 


En Seçkin Markaların Tercih Ettiği “ Premium Mecra 


i Brandmail pe Yaşında! 


lı brandmail 


600.000 profillenmiş aktif üyemize, ilgi alanları doğrultusunda binlerce hedefli 


kampanya gönderimi gerçekleştirdik 


Brandlife'ın 200'den fazla sayısıyla üyelerimize özel özgün içerikleri online dergi olarak ulaştırdık, güçlü bir bağ kurmayı başardık. 


Sektörün içerik üreticisi olarak onlarca sektör öncüsü marka için keyifli içerikler üreterek markaların online dünyasını zenginleştirdik. 


İlk video e-posta uygulayan mecra 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“OYUM” aşkıyla kat 


edi 


en 55 bin kilometre 


8 Nisan'da İstanbul'daki Women in Games buluşması, 24-25 Nisan'da Berlin'deki Games 


Week Berlin, 4 Mayıs'ta Malatya'da üçüncüsünü düzenlediğimiz Robocot, T1 Mayıs'ta 


İngiltere'de organize edilen MCV Women in Games Ödülleri ve 14 Mayıs'ta San Francisco'da gerçekleştirilen PG Connects Oyun Konferası derken geçtiğimiz ay oyun aşkı uğruna tam 


33 bin km yol kat ettim. Bu etkinliklerdeki deneyimlerimi bu ay sizinle paylaşıyorum 


© Simay Dinç, Women in Games Kurucusu 


Geçtiğimiz ay oyun sektörü 

deyim yerindeyse etkinliğe doydu. Ben de dünyada ve Türkiye'de birçok etkinliği kimi zaman konuşmacı kimi zaman katılımcı olarak takip ettim. İlk durağım Womenize Konferansı'nda konuşmacı olmak için 24- 
25 Nisan'daki Games Week 
Berlin idi. 
Akabinde İstanbul'a dönüp kurucusu olduğum Women in Games Turkiye'nin bu yılki üçüncü büyük buluşma etkinliğini Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde BUG Oyun Laboratuvarında 28 Nisan'da düzenledik. 
4 Mayıs'da Malatya'da isim 
annesi olduğum bu sene üçüncüsünü düzenlediğimiz Malatya'nın ilk bilim ve teknoloji festivali Robocot'da (RobotsApricot) ilkokul ve lise öğrencileriyle oyun tasarımı atölyesinde buluştuk. 


1ı Mayıs'ta İngiltere'de düzenlenen “MCV Women in Games” Ödülleri'nde 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yılın “Yaratıcı Etki” kategorisinde finale kalmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadım. 


14 Mayıs'ta San Francisco'da düzenlenen PG Connects Oyun Konferasında sinematografik mobil oyunumuz Recontact:Istanbul Eyes of Skyın stratejilerini konuşmak üzere davet edildim. San Francisco'ya bir ay sonra ikinci kez 


gitmişken Silikon Vadisi ve Stanford Üniversitesi'nde oyun konusunda işbirlikleri yapmadan dönmek olmazdı. 


İtiraf edeyim, yaşarken değil ama yazarken zorlandım. Sevdiğim bir söz var “Doğdum sevindiler, öldüm üzüldüler ama yaşadığımı fark etmediler”, Dijital dünyanın bize sunmuş olduğu nimetleri kullana- 


rak sanal dünyalar üreten, değer yaratan değer katan insanlar olarak daha çok 

eylemde bulunmalı ve yaptığımız işleri gerçek dünya ile daha çok paylaşmalıyız. 
Gelin, şimdi bu deneyimlerimin detaylarına bakalım. 


Games Week 
Berlin 

Oyun dünyasında kadınların temsiliyetinin eksikliği sadece Türkiye için geçerli 


değil, dünyada da üzerine kafa yorulan, nedenleri tartışılan bir konu bu. 
Almanya'da Games Week Berlin kapsamında bu konuya dikkat çeken ve Avrupa'da oyun dünyasında yer alan kadınları bir araya getiren Womenize Konferans”'nda oyunun sosyal inovasyon gücünün geleceği dönüştüreceğine bir kez daha tanık oldum. 
Beni en çok etkileyen Hollanda'da yaşayan Prof. 
Isabela Granic'in “Duygusal ve zihinsel sağlığı destekleyen sanal gerçeklik deneyimlerinin sanatı ve 


bilimi” adlı konuşması oldu. 


Granic'in konuşmasında bahsettiği çalışmasında; insanlara doğru nefes alıp vermeyi öğretmek için önce bellerine bir kemer yardımıyla bir aygıt takılıyor. Akabinde takılan VR başlığı ile insanlar doğru nefes alıp verdikçe okyanus altında derinliklere iniyor ve canlılar arasında geziniyorlar. Yöntem basit ama alınan sonuçlar çok etkili, 

Women in 
Games Türkiye Berlin'den döndükten bir gün sonra Türkiye'nin 

ilk Oyun Yapımcıları ve Geliştiricileri Derneği (OYUNDER) bünyesinde kurduğumuz Women in 


710 milyar dolarlık oyun sektöründe kadınların izleyici olarak değil yenilikçi 
ve yaratıcı fikirleriyle üretici olarak yer almasını desteklemek hedefiyle kurulan Women in Games Türkiye'nin üyeleri 21. yüzyılın kültür ve sanat ürünü dijital oyun endüstrisinde üretmek ve değer zincirine katkıda bulunmak için geçtiğimiz ay BAU Galata Kampüsü'nde bir araya geldi 


Games Türkiye'nin, bu yılki üçüncü büyük buluşma etkinliğini Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakultesi ev sahipliğinde BUG Oyun Laboratuvarı'nda gerçekleştirdik. Izmir'den Ankara'ya, Konya'dan Lüleburgaz'a Türkiye'nin dört bir yanından oyun dünyasının bir parçası olmak isteyen lise ve üniversite öğrencileri BAU Galata Kampüsü'nde buluştu. 110 milyar dolarlık oyun sektöründe kadınların izleyici olarak değil yenilikçi ve yaratıcı fikirleriyle üretici olarak yer almasını desteklemek hedefiyle kurulan Women in Games Türkiye'nin üyeleri 21. yüzyılın kültür ve sanat ürünü dijital oyun endüstrisinde üretmek ve değer zincirine katkıda bulunmak için bir araya geldi. 


“Dijital oyun oynayanların yüzde 52'si kadın ise neden 
sektörde sadece yüzde 23 
oranında kadın yer alıyor;” sorusundan yola çıkarak, bu durumu tersine çevir- 


mek adına etkinlikte BUG Lab hocaları tarafından verilen oyun atölyelerine 
yüzde 77 kadın yüzde 23 
erkek oranında başvuru kabul ettik. 


BUG Lab Direktörü Dr. 
Güven Çatak”ın açılış konuşmasıyla başlayan oyun atölyeleri Sami Hamid'in “Sanal Gelecegimizi Yaratmak” konulu konuşmasıyla devam etti. 
Tuna Pamir'in “Fikirden Prototipe, Prototipten Oyuna” sunumunu, katılımcıların takımlar halinde kendi oyunlarını yaptıkları Murat Çelebi'nin “Masaüstü Oyun Tasarımı” atölyesi takip etti. Öğleden sonra seansları Yasemin Baran'ın “Oyun Karakteri Tasarımı” atölyesi ile başladı; katılımcılar uzay ve sualtı temasından yola çıkarak kendi karakterlerini tasarladılar. Ardından Kemal Çiftçioğlu'nun 

“Oyun Dünyası Tasarımı” ile devam eden sunumlar Murat Kalkavan'ın 

“İllüstrasyondan Oyuna” ve son olarak Efe Alaçam-IWnın “Bir Duygu Aracı Olarak Oyun” semineriyle tamamlandı. Kapanışta katılımcılar sertifikalarını aldıktan sonra VR First BAU laboratuvarında sanal gerçeklik deneyimleriyle buluştular. 


MWC Women in 
Games Awards 

11 Mayıs'ta MWC Women 
in Games Ödül Töreni için Facebook'un Londra merkezindeydim. Sony, Warner Bros, PlayStation gibi şirketlerin efsane kadınları ile finale kalmak heyecan verici idi, büyük ödülü oyuna ruh katan oyun müzikleri yapan composer Jessica Curry'e verilmesi oyunun multidisipliner yönüne bir kez daha ortaya koydu. 


PG Connects San Francisco 

San Francisco'da 14-15 Mayıs tarihlerinde beşincisi düzenlenen PG Connects Oyun Konferansı'nda yapımcısı olduğum sinematografik mobil oyunumuz Recontact:Istanbul Eyes 

of Sky'ın stratejisi ile ilgili konuşma yaptıktan sonra aynı sahnede EA ve Ubisoft'u dinlemek gurur vericiydi. Dünya mobil oyun endüstrisinde yenilikçi tavırlarını ortaya koyan bagımsız oyun geliştiricileri ile yayıncıları, yapımcıları, yayıncıları eşleştiren bu tip konferanslara Türk oyun geliştiricileri hedeflerini uluslararası boyuta taşımaları için mutlaka daha fazla katılmalı, yer almalı. 
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aÜd0'de sem 


. . 1 TEKNOLOJİ VE iş hayatında hangi A DÜŞÜNCE TARZI olmalısınız? imi Dördüncü Endüstri Devrimi'ni konuştuğumuz bu günlerde iş dünyası da çalışanlardan yeni yetenekler talep etmeye başladı. 3 SOSYAL ZEKÂ Infografikte bu yeteneklerle birlikte önümüzdeki dönemlerde VE YENİ MEDYA öne çıkacak sektör ve meslekleri bir araya getirdik OKURYAZARLIĞI 
4 HAYAT BOYU 
OĞRENME 
/ Karmaşık / problemleri Eleştirel l çözme | düşünce ğ 
— 4 UYUM SAĞLAMA 
VE İŞ SEZGİSİ Yaratıcılık Çalışan e l yönetimi 
1 Veri analisti 
Başkalarıyla / 2 Tıpteknisyeni, fizyoterapist ve işyeri koordinasyon Duygusal ergönomisi mame sağlama l zekâ - sanma — 3 Satış ve pazarlama uzmanları 
4 Müşteri hizmetleri temsilcileri 
Muhakeme / b 8 Yöerim analistleri ve karar | odaklı 6 Bilgisayar programcıları verme li pe 
7 Veterinerler 
Sürün tasarımcıları 
MM / Bilişsel 9 Öğretmen ve eğitimciler yeteneğine | esnekliğe 10 Muhasebeci ve denetimciler sahip olma sahip olma Kaynaklar: Dünya Ekonomik Forumu ve fastcompany.com 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İZ BIRAKAN 
FİKİRLERİN 
YARIŞMASI 


Reklam ve pazarlama dünyasının hem yaratıcılığı hem de etkiyi 


değerlendiren tek yarışması Felis'in başvuru dönemi yaklaşıyor. 


En parlak iş örneklerini hazırla, bu büyük heyecanı kaçırma. 


FELİS 


ÖDÜLLERİ 


www.felisodulleri.com 


© GÜNCEL 


b- -seçim tartışmalara çözüm olur mu? 


Aslında siyasi bir e-seçimin diğer 

e-oylamalardan bir farkı bulunmuyor. Sa- 


dece şu anda uygulanmak- 


ta olan e-oylama, e-anket ve e-seçimlerde hesaba katılmayan güvenlik ihtiyaçları siyasi seçimlerde çok önemli bir yer tuttuğu için kesinlikle sağlanmak zorunda. Bu güvenlik ihtiyaçları arasında seçmenin gizliliği, oyunu kanunlara göre kullanabilmesi, sistemin güvenilirliği, oyların doğru sayılması, oyların değiştirilememesi, sahte oy kullanılamaması ve sistemin saldırılara karşı sağlam olması gibi noktaları sayabiliriz. 


E-seçimde neye ihtiyaç duyuluyor? 

Deniz Çetinkaya (OD-TU-Bilgisayar Yüksek Mü- 


ya'nın (ODTÜ-Uygulamalı Matematik Enstitüsü) hazırladıkları “E-seçim 


başlıklı çalışmada e-seçim için temel ihtiyaçlar “zorunlu” ve “zorunlu ol- 


mayan” şeklinde toplam 29 
- oylamanın belirli oy kullan- 


başlık altında toplanıyor. 
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Zorunlu ihtiyaçlar arasında 

seçmenin gizliliği, seçimin 

- dürüstlüğü, oyun zorla kul- 

© landırılamaması ve boş oy 

- kullanma hakkı bulunuyor. 

- Zorunlu olmayan ihtiyaçlardan bazıları ise özel elekt- 

“ ronik oy pusulası kullanma, 

- sistemin ölçeklenebilirliği ve - sistemin kullanım esnekliği 


NE : - şeklinde sıralanıyor. 
hendisi) ve Orhan Çetinka | E-seçimler de iki - model 

- E-seçim alanında değişik ül-Uygulamaları İçin Gereksi- ( kelerde çalışılıyor ve değişik nimler ve Tasarım Ilkeleri” noktada genelde iki yakla- 

- şımdan söz edilebilir. Deniz 


- ve Orhan Çetinkaya'nın 


uygulamalar yapılıyor. Bu 


çalışmasında bu modeller, 


20 Nisan tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan karara 
göre, Türkiye 24 Haziran'da erken seçime gidiyor. Biz de bu bağlamda elektronik seçimin ne olduğunu ve neler getirdiğini ele aldık 


ma yerlerinden yapıldığı seçimler ve oylamanın internet üzerinden yapıldığı seçimler şeklinde değerlendiriliyor. Oylamanın internet üzerinden yapıldığı seçimler daha çok posta 


İ yoluyla da oy kullanılabi- 


len ülkelerde denendi. Bu modelde, posta yoluyla oy kullanılması seçmenin oyunu bir zarfa koyup 


posta yoluyla seçim bürosu- 
- sanları tarafından yapılabi- 
- Belçika, Hollanda, ABD, Rus- 
© ya, Azerbaycan, Brezilya, 


na göndermesi ile yapılıyor. 


Paraguay ve Hindistan 


| belirli oy kullanma yerleri 


ile genel elektronik seçimler düzenlendi. Almanya, Kanada, Portekiz, Dani- marka, Venezüella, Avust- 


ralya ve Japonya'da da aynı şekilde küçük ve orta ölçekli denemeler yapıldı. İngiltere, İsviçre, Fransa, İspanya, Hollanda ve Estonya gibi Avrupa ülkeleri ise internet üzerinden seçim ve referanduma imza attı. Bu şekilde internet üzerinden seçim çalışmaları Italya, Danimarka, Portekiz, Almanya ve Avusturya'da da sürüyor. 


E-seçimde muhtemel güvenlik 

saldırıları 


© E-seçimlerde muhtemel gü- 

- venlik saldırılarından ilk akla 

gelenler seçmenin oyunun 

- değiştirilmesi, bozulması ve 

- silinmesi ve bu yolla seçim 

sonucunun değiştirilme- 

- ye çalışılması öne çıkıyor. 

© Bununla birlikte boş oyların 

© doldurulması, sayım sonuçlarının toplu olarak bozulma- 


sı, sahte oy kullanılması da 


akla gelen diğer seçenekler. 


Bu saldırılar bilgisayar kor- 


leceği gibi, kötü niyetli siyasi 


oluşumlar ve yetkililer tara- 

- fından da denenebilir. Sayım - otoritesinin oyları silmesi, 

- oyları değiştirmesi, boş 

- oyları doldurması veya sahte - oy kullanması en dikkat edil- 
- mesi gereken ihtimaller. 


Türkiye'de e-seçim yapmak... 


Dünyada dahi örnekleri az ya da sınırlı iken Türkiye'de e-seçim yapmak mümkün olabilir mi? Bu soruya HAVELSAN'ın “e-sandık” projesi merceğinden cevap arıyoruz 


HAVELSAN, üç sene önce 7 Hazi- 


© ran seçimlerinde 


kullanılması için geliştirdi- 


ği elektronik seçim sandığı ! 


(e-sandık) sistemini 12. 
Uluslararası Savunma Sanayi Fuarv'nda tanıttı. 
HAVELSAN Seçim Sistemleri Proje Yöneticisi Ismail Göktaş, Türkiye'de beş-on yıl sonra yapılacak seçimlerde oyların e-sandık sistemiyle kullanılacağını belirterek, “Bu sistem ile hem geçersiz oyları engellemeyi hem de 5-10 dakika içinde Türkiye genelindeki tüm sandıkların sayılabileceğini iddia ediyoruz” diyor. Göktaş, seçimlerde elektronik bir sandık üretmeye karar verdiklerini ve bu projeyi 2010 yılında başlattıklarını söylüyor 

ve ekliyor: “Projeyi 2013 
yılında tamamladıktan sonra tanıtımına başladık. 
E-sandık projesinin amacı seçimlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlamaktı” Göktaş'ın verdiği bilgiye göre, oy pusulası, dijital bilgi kullanılarak hazırlanıyor ve normal bir oy pusulasndan hiçbir farkı yok. Bu dijital bilgiler seçmen ve sandık bilgilerini içeriyor. 


2011 GENEL SEÇİMLERİ BİRLEŞİK OY PUSULASI 


 E-sandıkta 

, güvenlik 
Uygulamanın güvenliğine - ilişkin bilgi veren Göktaş, 

— seçim süresince cihaz çalr - şırken herhangi birinternet — bağlantısı bulunmayaca- o — ğınıdile getiriyor. Göktaş, “Yani cihaza dışarıdan 

: herhangi bir müdahale olmayacak.Cihaz sayımı kendi içinde yapacak. Oy 

- verme işlemi bittikten 

“ sonra sandık kurulu baş- 

* kanı, bina sorumlusu ve memur üyelerin şifreleri 

— girilerek sonucu merkeze 

© gönderilme prosedürü 

— gerçekleşecek. Burada da güvenlik önlemlerimiz var. 

- Biz seçim sisteminin kullanılacağı güvenli bir internet hattı üzerinden sonuçları merkeze göndereceğiz. 

© Sonuçların gönderilmesiyle - sistem kendini kapatacak” 

— ifadesini kullanıyor. Göktaş 


ayrıca ellerinde 60 civarında e-sandık cihazı bulundugunu ve Türkiye'de seçmen sayısını düşünürsek 150- 
200 bin civarında makineye 
ihtiyaçları olduğunu ifade ediyor. Her makinenin bir sandık yerine geçtiği sis- 


: temde, seçmenler makineyi : kullanabilmek için kimlik- 

— leriniibra edecek ve sandık kurulundan rastgele tanım-İLOR kod fişleri alınacak. 


Seçmen elindeki OR kodunu 


makineye tuttuktan sonra 


“oylamayı başlat” sekmesine tıklayacak ve istediği 


partiye oyunu verecek. Oy verme işlemi tamamlandık- 
: tan sonra makineden alınan pusula, bu kez gerçek 


sandıklara atılacak. 


YSK'nın seçmen sorgulama mobil uygulaması 


a 
Yüksek Seçim Kurulu(YSK) 24 Haziran seçimi öncesi seçmen sorgulama mobil uygulamasını devreye aldı. Bu uygulama ile yurtiçinde ikamet eden seçmenler; askı dönemi içerisinde kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebilir; askı dönemi sonrası kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini sorgulayabiliyor. 
Seçim dönemleri dışında seçmen, kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının seçmen kütüğünde kaydının bulunup bulunmadığını kontrol edebilir. 
Yurt dışında ikamet eden seçmenler ise yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadığını, kayıtlı ise hangi dış temsilcilikte kaydının bulunduğu bilgilerini görüntüleyebiliyor. 
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IyzIcO: 


Kuruluşumuzun 10. yılında 


unicorn olmak istiyoruz 


iyzico, farklı alan ve büyüklüklerdeki e-ticaret şirketlerine, kolay ve güvenli ödeme yönetim platformu sunuyor. iyzico CMO'su Barış Yılmaz'la e-ticarette güven ve sahteciliği önleme çözümleri hakkında görüştük. 
Yılmaz ayrıca yeni dönem hedeflerine de değindi 


iyzico CMO'su 
Barış Yılmaz'a öncelikle e-tica- 


rette güven konusunu soruyoruz. Barış Yılmaz Türkiye'de mobil teknolojilere uyumun üst seviyede olduğunu söylüyor ve bunun e-ticarette görülmediğini vurguluyor. Bu konuya dair bir araştırma yaptıklarını belirten Yılmaz, durumu şu şekilde açıklıyor: “Araştırmada 18-65 aralığında 65 
kişiyi ofisimizde ağırladık ve bunun sonucunda Şu sonuca ulaştık: İnsanlar e-ticaret yaparken aldatılmak istemiyor. İnsanlar e-ticarette aldatılmanın çok yüksek olduğunu düşünüyor ve alışveriş yapmak istemiyor.” 
iyzico CMO'su Yılmaz, bu içgörüyü aldıktan sonra “korumalı alışveriş” programını başlattıklarını aktarıyor ve “Bizim için burada alıcı ve satıcı aynı insan olabiliyor. 
Türkiye'de insanlar aynı anda bir şeyler alırken, 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Barış Yılmaz 
İyzico CMO'su 


bir şeyler de satabiliyor. 
Satıcıyı koruyan bizim içeride geliştirdiğimiz makine öğrenmesi algoritması var” bilgisini veriyor. Bütün iyzico ekosistemi üzerinden geçen milyonlarca işlem takip ediliyor. Ondan sonra her alışverişin şüpheli işlem oranı değerlendirilerek 0-1 arasında bir skor veriliyor. 
Yılmaz; “Bu sayede sahte işlem oranlarını en aza indirdik” diyor. 

Barış Yılmaz'la sohbetimizde sahteciliği engelleme konusu üzerinde de durduk. Yılmaz, sahteciliği engellemenin e-ticarete 


yeni başlayanların ve işini büyütenlerin sıkıntılarından birisi olduğuna dikkat çekiyor. “Biz bunun için milyonlarca işlemi izleyip binlerce işlem öbeğinin içinden hangilerinin sahte olduğunu ayırıyoruz” diyen Yılmaz, burada yaptıkları şeyin “iyzico çözümlerini kullanırsanız, dönüşüm oranınız (conversion rate) artar” demek olduğunu sözlerine ekliyor. 
iyzico'nun unicorn olma hedefi 

Yılmaz'la görüşmemizin diğer konu başlıklarından biri de, yeni dönem hedefleri oldu. iyzico CMO'su Barış Yılmaz, yakında Doğu Avrupa'ya açılmayı düşündüklerini söylüyor ve pazar araştırma çalışmalarının tam hız sürdüğünü dile getiriyor. Barış Yılmaz bunun paralelinde unicorn (değeri bir milyar doları aşan startup) olmayı planladıklarını ve bütün yatırımlarını buna göre aldıklarının altını çiziyor. “Her sene Ekim ayında iyziEvent'i yapmaya devam edeceğiz, bu sene iyziPark”ta olacak. Haziran başına taşınmış olacağız. 
iyziEvent/'te büyük bir 


duyurumuz olacak” diyen Yılmaz, iyziPark hakkında şu bilgileri veriyor: İyziparkın kapasitesi 

300 kişi olacak, biz şu 

an 125 kişiyiz. Yılsonuna kadar 170 kişiye ulaşmayı planlıyoruz. İçinde spor salonu ve bir yemekhane olacak. Altunizade metro istasyonuna çok yakın bir konumdayız.” Yılmaz ayrıca gündemlerinde bu yıl Amsterdam'da düzenlenecek Money 20/20 Europe etkinliğinin de olduğunu ve kendilerinin burada sponsorlukları bulundugunu belirtiyor. 
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Bosch, dizel araçların azot 


oksit salımını ri. indiriyor 


Bosch, dizel araçların azot oksit (NOx) salımını minimuma indirecek teknolojisini duyurdu. Bosch'un davetlisi olarak hazır bulunduğumuz, Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen etkinlikte dizel otomobil sektörüne yeni bir soluk getirecek teknolojiyi, mobil ölçüm ekipmanlarıyla donatılan test araçlarıyla yoğun şehir trafiğinde ve zorlu koşullarda testetme imkânı elde ettik 


Dizel araçların azot oksit (NOX) salımını yüzde 


90'a kadar azaltmayı başaran Bosch, yeni teknolojisiyle yasal olarak izin verilen sınırı onda birine indirdi. Ortalamada, geliştirilmiş teknolojiyle donatılan test araçları daha şimdiden kilometre başına 13 miligramdan az ya da 2020 yılından sonra izin verilecek olan 120 
miligramdan çok daha az seviyede NOx yayıyor. 
Bosciv'un bu teknolojisi için şehir içi kullanımda tahmini olarak belirlediği değer ise 26 mg/km seviyesinde. 2020 yılında konulacak sınırın beşte biri olan bu değer, tamamen gerçek dünya kullanımlarına göre belirlenmiş. Bosch yetkilileri, laboratuvar ortamındaki testler yerine son kullanıcının göreceği değerleri sunan yeni teknoloji ile donatılan araçların, düşük salımlı araçlar olarak sınıflandırılacaklarını ve uygun fiyatlı olmaya devam edeceğini söylüyor. Karşılaştırma 


t ö 


yapmak gerekirse, Euro 6 
standardı test alanında kilometre başına 80 miligram NoX salımına izin veriyor ve yollarda ise şu anda bu oran 168 miligrama tekabül ediyor. 2020 yılında ise bu oranın 120 miligrama düşürülmesine karar verilmiş durumda. Bosclvun dizel yakıt enjeksiyon teknolojilerinin yanında hibrit ve tamamen elektrikli otomobillerin pil, güç kontrol üniteleri gibi kısımlarında da hali hazırda endüstrinin en önemli tedarikçilerinden birisi olduğunu belirtmek gerek. 


Renningen'de gerçekleştirilen basın toplantısında basın mensuplarına bilgi 


veren Bosch Yönetim Kurulu 


Başkanı Dr. Volkmar Denner, “Diesel için bir gelecek var” ifadesiyle, yeni egzoz teknolojisini kullanan otomotiv üreticilerinin bu sınırların çok daha altına inebileceklerini söylüyor. Bosch mühendislerinin zorlayıcı yokuş ve 


yoğun trafik test koşullarında 


güzergâhlarını belirlediğini ifade eden Denner, ortalama oksit okumalarının, 2016'da go mg/km, 2017'de 80 mg/km ve 2018'de sadece 40 mgjkm. 


olduğu bilgisini paylaştı. 

Bu teknolojik ilerlemeye rağmen dizel motor, henüz tam gelişme potansiyeline ulaşmadı. Bosch, en son gelişmeleri desteklemek üzere yapay zekâyı kullanmayı amaçlıyor. 


Dizel araçların geleceği için büyük önem taşıyan sistem nasıl çalışıyor? 
Birden fazla teknolojinin birleşimiyle bu başarıyı elde eden Bosch, dizel araçların seçici katalitik azaltma (SCR) sistemini optimize ederek en iyi salım değerine ulaşmış. 
Optimize edilmiş bir turbo şarj ve geliştirilmiş bir yakıt enjeksiyon sistemi kullanarak en iyi değerleri elde eden Bosch teknolojisi bunun dışında, araçların motor hacmini de küçülterek daha iyi bir salım oranı sağlıyor. Otomobil üreticilerinin hemen sipariş vermesinin mümkün olduğunu belirten Bosch yetkilileri, yeni çözümlerin en kısa sürede otomotiv üreticilerinin kullanımına sunulacağını belirtiyor. 
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socialbakers 


f aw ma ff © 
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Sosyal medyanın kalbi #-ngagePrague'da attı 


Sosyal medya dünyasının önemli etkinliği Engage Prague, 16-18 Mayıs'ta Prag'da düzenlendi. Üç gün süren etkinlik, bin kişiyi bir araya getirdi. 
Influencer'lara dair konuşmaların öne çıktığı etkinlikte 50 konuşmacı görüşlerini paylaştı. Engage Prague'ı yerinde takip ettik 


© H. KeremFındık 


Sosyal medya atölye çalışmaları yer aldı. Bu seyrettik. Bunların arasında © analitiği ve danış- atölye çalışmaları influen- - performans sanatçısı Marmanlığı firması cer'ların otomotiv endüstri- cus Brown'ın bir distopyayı Socialbakers”ın düzenlediği (o sine etkisinden performans o anlattığı “The Passing”, Engage Prague etkinliği - odaklı video pazarlaması- Ashley Codianni (CNN Wor-Çekya'nın başkenti Prag'da ina, küreselleşme çağında ldwide, Sosyal Medya Yürügerçekleşti. “The Power « gelenekselileyenimedyanın ( tücü Yapımcısı), Dan Garon of Conversations” (Soh- birleştirilmesinden Adan (Zynga, Ürün Yöneticisi), betlerin Gücü) teması adı o Z'yeinfluencer pazarlama - Francoise-Xavier Pierrel (Realtında 16-18 Mayıs'taki © gibi konuları kapsıyordu.  nault, Veri, CRM ve Sosyal etkinlik, Forum Karlin'de Diğer atölye konuları arasın- Medya Kurumsal Direktörü) sosyal medya dünyasını - da güçlü bir sosyal topluluk ve Ben Donkor (We Are Soci- bir araya getirdi. Socialba- O oluşturmak,video pazarla- al, Araştırma ve İçgörüden kers'ın davetlisi olarak En- Oo mada ipuçları ve ajans sırları, (o Sorumlu Direktör) öne çıktı. 
gage Prague'ı yerinde takip (o özgün hikaye anlatıcılığı, « Engage Prague'da ayrıca ettik. Engage Praguebuyıl ( içerik pazarlama stratejisin- O son dönemin gündemdeki dördüncü kez meraklıları- de görselliğin yeri, saçmalık konusu olan influencer'lar nı buluştururken, etkinlik O çağında markainşası ve - ve influencer pazarlamayı önemli konuşmacılarada O programatik pazarlama kar- ele alan konuşmalar da yaev sahipliği yaptı. - şımızaçıktı. pıldı. Bu konuşmacılar Dan 

i e i 2 1 
Engage , İnfluencer'ların O Keten Whets'nede Prague?da konuşmaları e a a gu E sı Dpi “ hirbaz/Influencer) ve Sarah 

atölyeler etkinliği Boyd (Simply/NYLON) gibi dikkat çekti sürükledi isimlerden oluşuyordu. 
Engage Prague''ın ilk iki 18 Mayıs'taki konferans ise || günü olan 16-17 Mayısta © alanlarında uzman kişilerin sosyal medyaya ilişkin - dikkat çeken sunumlarını 


e 
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Basit bir fikirden yola çıkan YouTube kanalı: What's 
Inside 


Yanda da bahsettiğimiz gibi, Engage Prague'da influencer'ların konuşmaları öne çıktı. Etkinliğin influencer konuşmacıları arasında bulunan What's Inside Kurucusu Dan Markham ile konuşmasından sonra bir araya geldik. Oğlu Lincoln'ın Fen Bilgisi ödevine dayanan basit bir fikirden yola çıkan What's Inside'ın şu an 5,58 milyon abonesi bulunuyor. What's Inside'ın ardındaki fikir şu: Lincoln'ın öğretmeni Fen Bilgisi dersinde bir tenis topunun içinde ne olduğunu araştırmasını İstiyor. 
Lincoln babasıyla bu 

fikri paylaşıyor ve bunun ardından bir video çekip YouTube'ta paylaşıyorlar. 
Bunun ardından kanalları patlama yaparak yoluna devam ediyor. 2008'de hayata geçen proje, bir yıl içinde bir milyon, iki yıl içinde dört milyon aboneye ulaşıyor. Dan Markham'ın verdiği bilgiye göre, kanalda 200'den fazla video bulunuyor. 


Soclalbakers'dan 


sosyal medya için Al ve influencer'lara yönelik yeni araçlar 


Socialbakers, Engage Prague'da iki yeni ürünün duyurusunu yaptı. Sosyal medya pazarlamasına yönelik bu ürünler, yapay zekâ ve influencer pazarlamaya dair çözümler öneriyor. Socialbakers CEO'su Yuval Ben-itzhak tanıttığı çözümleri kısaca ele alıyoruz 


Socialbakers'ın 
© yapay zekâ (AT) 
ile çalışan çözü- 


mü sosyal ve diğer dijital veri kaynaklarını bütünleştiriyor. Yeni çözüm, pazarlamacılara hedef kitleleri, etkileşim kurdukları içerik, ana ilgi alanları ve bir düğmeye tıklama ile güvendikleri persona'lara ilişkin bilgi sağlıyor. Socialbakers 


yeni çözüm hakkında şu 


açıklamayı yapıyor: “Pa- 
- gerçekten heyecan verici 


zarlamacılar, hedef kitle 


verilerini sosyal, internet . Socialbakers'ın pazarlamacılar için influencer 


ve kendi e-ticaret siteleri gibi çeşitli kaynaklardan alıyorlar, ancak bunu persona'lar ile tanımlamak için birleştirmek gerçekten zorlu bir sorun. Socialbakers Audience Segmentation ile markalar, yalnızca mevcut hedef kitlelerinin 


la kalmaz, aynı zamanda ürünlerine biraz ilgi duyan ancak içerikleriyle henüz ilgilenmeyen türketicilere bir adım daha yaklaşabilirler. Bu, markaların hedef kitle taba- 


* Yuval Ben-itzhak Socialbakers CEO'su 


hedef kitleleriyle daha 

: kaliteli ilişkiler kurmaları CEO'su Yuval Ben-Itzhak, etkinliklerinden daha 


ve sonuç olarak dijital fazla etki yaratmaları için 


bir fırsat sunuyor.” 


çözümü: 
Influencer 


Management 

 Socialbakers Influencer Management, pazarlamacıların hedef kitlelepersona'ları tanımlamak- 


rinin güven duydukları, 


— ilgi duydukları ve benzer ilgi alanları paylaştıkları - makro ve mikro influencerları belirleyebil- 

- melerini sağlıyor. Artık pazarlamacılar, hedef kitleleri için en uygun nını büyütmeleri, mevcut 


sosyal medya influen- 


 cerlarını keşfetmelerine - yardımcı olmak ve bir 

- tıklamayla kampanya 

- üzerindeki performans ve etkilerini ölçmek için akıllı önerileri kullanabi- 
- lirler. Socialbakers Influencer Management'ın piyasaya sürülmesiyle 

- birlikte, pazarlamacılar “ artık sektörün en büyük “ influencer kullanıcı 

- veritabanına erişebilir 

- ve seçili hedef kitleye ait persona'lardaki etkile- 

- yici sonuçlarına göre 

- doğru olanı seçebilir. 

- Pazarlamacılar ayrıca 

- en iyi adayı seçmeden önce, influencer'ın geçmişte nasıl performans gösterdiğini de öğre- 

- nebilecek. Socialbakers 


Üç gün süren Engage Pragu etkinliğinde 50'den fazla konuşmacı konferans ve atölye çalışmalarında görüşlerini paylaştı 


: CEO'su Yuval Ben-Itzhak, 

: Influencer Management'a dair, “Socialbakers Influen- 
: cer Management çözümü, 

: pazarlamacılara hedef 

- kitlelerinin ilgisini çekmek 

“ içineniyiinfluencer'a Al ile çalışan bir tavsiyede 

: bulunarak ve bunlara genel : olarak etkilerini ölçme yeteneği vererek, zaman alan : araştırmaların baş ağrısını : ortadan kaldırıyor, sosyal 

: performans verilerini ve büyük yatırımları bir araya i getiriyor” bilgisini veriyor. 
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Yeni nesil bir öğrenim aracı olarak 


LinkedIn'in 2017'de dünyanın en iyi 2 bin firmasıyla yaptığı bir araştırmaya göre çalışma hayatında en çok aranan beceriler arasında analitik ve yaratıcı çözüm üretme ile ekip halinde etkin çalışabilme yetileri yer alıyor. Bu yetileri kazanma konusunda video oyunlar özellikle de Minecraft öğrencileri yarının iş dünyasına hazır eden yeni nesil bir öğrenim aracı olarak karşımızı çıkıyor 


© Eyyüphan Keskin, Microsoft Akademik Programlar Geliştirme Müdürü 


“Minecraft” 
© Markus Persson tarafından tasar- 


lanmış ve Mojang tarafından 2011'de üretilmiş bir video oyun. Oyuncular bu oyunda piksel görünümlü bloklar ile 3 boyutlu dünyalar inşa ediyor. 2014'de Microsoftun Mojang'den Minecraft'ın telif haklarını, “Minecraft: Eğitim Sürümü”nü (Minecraft: Education Edition - MEE) oluşturmak üzere satın alması akabinde, 120 Milyon kopyası satıldı. Bu rakamlarla “M:EE”, günümüzde Tetris'ten sonra dünyanın en çok oynanan oyunu. 
Dünyada Türkiye de dâhil olmak üzere 1'den fazla ülkede sınıflarda aktif olarak kullanılan “M:EE”, Türkçe'nin de içinde bulunduğu so dilde destekleniyor. 


Minecraftta yaparak öğrenme tekniği ile öğrenim kalıcı hale geliyor 


-“M:EE”, oyun tabanlı ve kodlamaya dayalı, yeni 

“ nesil bir öğrenim aracı aslında. Oyundaki sürekli 

« bağlayıcılık unsuru ile öğrenciler “M:EE”nde, piksel — görünümlü dünyalarda 

— dolaşır, bu dünyaları keşfe - çıkar. İlkokul ve ortaokul 

- seviyesindeki öğrencilerde — baskın olarak görülen ve 

- onların öğrenim süreçle- 

- rini motive eden bu keşif 

“ merakı, “M:EE”nin oyun dünyasındaki sürekli 

© bağlayıcılık unsurunda 

« doğal bir öğrenim ortamı 

- ile karşılık bulur. Öğrenciler, “M:EE” dünyasında var olan - doğal unsurları eğlenerek © keşfeder, onları şekillendirir, - hammadde olaraktopla- 
- yarak işler. İşlediği malzemeler ve mevcut araçlarla - yapılar inşa eder. Bütün 

“ bu süreç esnasında da 


İ “yaparak öğrenme” pratiği 


ile, öğrenimi içselleştirme 


ve kalıcı hale getirme şansı * bulurlar. Aynı zamanda 


öğretmenlerin sağlamak istedikleri müfredat tabanlı hedef kazanımlar, öğrencilerin keşif sürecinde örtük 


| bir şekilde elde edilir. 


 “M:EE” öğrencilerin sosyal — ve duygusal öğrenimi için 


sağlıklı bir gelişim ortamı sunar. Öğrenciler bu süreçte, tekrar ve ideasyon ile 


İ bu öğrenimleri geliştirme ve pekiştirme fırsatı bulur. 


Öğrenciler hata yapmanın anlaşılabilir olduğunu ve 


- başarısız denemelerin 


kendilerini hedeflerine bir 


adım daha yaklaştıran birer T sunuyor. Üstelik bu kodlama © platformunda öğrenciler tercih ettikleri blok tabanlı kodlama dili ile metin tabanlı 


tecrübe olduğunu idrak ettikleri gibi, yaşıtları ile 


© birlikte bu sürekli bağlayıcı 


oyun ortamında, kendileri- 


“ne biçtikleri ya da öğretmen- 


“Minecraft” 


- ve ekip halinde engellerin 

- üstesinden gelmeyi öğrenir. 

- Burada esas olan, belirlenen 

- problemlerin öğrencilerin yaş ve seviyelerine uygun olarak tasarlanmış olmasıdır. 
Öğrenciler, bloklardan oluşan © yapılarıinşa ederken yap- 


lerinin koydukları, erişilebilir ortak hedeflere doğru koşarken birlikte çalışmayı 


tıkları hataları analiz ederek, doğru sonuca ulaştıracak düzeltici adımları atmayı öğrenirler. Bu sayede, hata yapmanın kabul edilebilir ve 


: hedefe giden yolda doğal ve yaşanması gereken bir süreç olduğu algısını kazanırlar. 

© Bualgının oluşması, öğrencilerin kendileriyle barışık, 

- özgüven sahibi, sağlıklı yetişkin birer birey olarak gelişim - süreçlerinde tamamlamaları - gereken elzem bir adımdır. 

© M:EE'ye geçtiğimiz yıl 

- itibariyle gelen kod oluş- 

© turucusu (Code Builder) 

- eklentisi, Microsoft'un yeni 

- açık kaynak, java-tabanlı 

- kodlama dili olan “Microsoft MakeCode”,“ScratchX” ve 

: “Tynker” dillerine ek olarak, - sizin de geliştirebileceğiniz 

- yeni kodlama dilleri de dahil - olmak üzere tüm kodlama 

- dillerini destekleyen, açık 


bir kodlama platformu 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Eyyüphan Keskin, Microsoft Akademik Programlar Geliştirme Müdürü 


programlama dili (Javascript) arasında gidip gelerek bilişim müfredatına yönelik kazanımları esnek ve rahat bir şekilde edinebiliyorlar. 
Minecraft: Eğitim Sürü- mi”ndeki Javascript programlama dili öğrencilere 


(sözdizimi) hatası yapmaz; sistem noktalama veya yazım hatalarını otomatik olarak düzelterek, öğrencilerin ileri seviyede algoritmik çalışma yapmasına müsaade eder. 


Dört farklı kıtadan 11 
ülkeden öğretmenler arasında yapılan araştırma sonuçlarına göre, M:EE'nin sınıflarda ya da okul sonrası aktivitelerde kullanıldığı durumlarda öğrencilerin gerçek dünya problemlerine yaratıcı ve etkin çözüm getirebilme becerilerini yüzde 97,7, yaratıcı düşünme yetilerini yüzde 


rilerini yüzde 93,3 ve de işbirliği yapma yetkinliklerini ise yüzde 9L1 oranın- 


Minecraft Eğitim Sürümü öğretmenler açısından, tasarım noktasında büyük kolaylıklar sağlıyor. Eğitmenler, proje tabanlı öğrenim senaryolarını verimli bir şekilde derslerinde veya sınıf dışı aktivitelerde hayata geçirebiliyorlar 


da artırdığını gösteriyor. 
Ayrıca, araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 51,Vi ise, M:EE'nin öğrencilerde birlikte çalıştıkları senar- 


. yolar ve oyundaki karakterlerle olan etkileşimleri üzerinden empati kurma - becerilerinin geliştiğini 

— belirtiyor. (Getting Smart - Research Report, Haziran 
2017). 


. Öğrencileri yarının iş dünyasına hazırlayan bir ea öğrenim lan | > EE LinkedInin 
mk m e) 2017'de dünyanın en iyi 2 
kod dizisi yazarken sentaks O,. EL - bin firmasıyla yaptığı bir - araştırmaya göre, çalışma - hayatında en çok aranan “ beceriler arasında analitik ve yaratıcı çözüm üretme “ ile ekip halinde etkin çalışabilme yetileri yer alıyor. 
- Bu çerçevede, Minecraft: « Eğitim Sürümü'nün öğrencileri yarının iş dünyasına hazır eden yeni nesil - bir öğrenim aracı olarak « düşünebiliyoruz. “Getting « Smart June 2017” araştır- 
- maraporunun sunduğu verilere göre, öğretmenlere - Minecraft: Eğitim Sürü- 
- mü'nü hangi senaryolarda - kullanmayı tercih ettikleri sorulduğunda; 


95,5, analitik düşünme bece- N ; - > Yüzde 33,3'üproje-tabanlı 


- çalışmalarda, 


- > Yüzde 224'ühaftalık 


; ders programları kapsamında sınıftaenaz2-3defa, 


> Yüzde 15,5 Minecraft - kulüp yada okul sonrası çalışma gruplarında, 


> Yüzde 11,1'iise her gün Minecraft'ın oyun tabanlı öğrenim ortamında çalıştıklarını belirtiyor. 


- Öğretmenler açısından ise, “M:EE” tasarım noktasında 

- büyük kolaylıklar sağlıyor. 

- Eğitmenler, proje tabanlı öğrenim senaryolarını verimli - bir şekilde derslerinde veya - sınıf'dışı aktivitelerde haya- 


ta geçirebilir. Bu çalışmaları 


- tasarlarken, öğretmenin Minecraft içerisinde yapı 

- inşaetme ve/veya kodlama “ deneyimi olmaksızın, öğrencilere cevabını Minecrafta oluşturacakları veya - kodlayacakları bir model 

- ile çözüm bulacakları bir 


gerçek dünya problemi sun- 
- mak,öğretmenin alanınaait. 


müfredat tabanlı içerikleri - işlemesi için yeterlidir. Öğ- 


renciler, “M:EE”de yapı inşa 


« etme hâkimiyetleri ve kod- 


lama becerileri ile kolaylıkla | 


hedef projeleri tamamlayıp, * alan uzmanlığı olan öğretmenlerin müfredat tabanlı kazanımlarını edinebilirler. 


. Öğretmenler açısından da 

- avantajları var 

- Öğretmenler açısından 

- “M:EE” süreç değerlendirme noktasında da önemli avantajlar sağlar. “Minec- 


: raft: Eğitim Sürümü'ndeki” “kamera ve portföy” blokları 

— ile öğrenciler yaptıkları 

— çalışmaların fotoğraflarını 

- çekerek zip dosyası olarak öğretmenleri ile paylaşa- 

- bilir yada “Defter ve Tüy” 

— bloklarını kullanarak günce tutabilir, yaptıkları çalışmala- 
- rın fotoğraflarını bu günceye ekleyebilir ve üzerinde not 

* alabilirler. Düzenledikleri 

“ defterlerini imzalayıp, öğretmenlerine teslim edebilirler. 

- İmzalanan defterler daha sonra yeniden düzenlenemez - konuma gelir. Öğretmenlerin - yönerge vermek için kullanımına sunulan “Tebeşir 

— Tahta” blokları ise, öğrencilerin kazanımlarını ölçmeye yönelik çoktan seçmeli ya 

- daaçık-uçlu Soru cevap 

© alanı olarak değerlendirebilir. 
: Ayrıca ““M:EE”ye yine bu yıl 

: gelenyeni bir özellik sayesinde, “M:EE” ile modellenen “ yapıların, Windows 10lu 

— cihazlarda ücretsiz olarak 

— çalışan Paint 3D'uygulaması 

- üzerinden 3 boyutlu çıktısı alınabiliyor. Bu çıktılar öğrencilerin STEM çalışmalarının 

— değerlendirilmesinde kulla- 

“ nılıyor. Bu da “embodicd lear- 
- ning” dediğimiz dış dünya İlefiziksel etkileşime dayalı, 

: farklı duyu organlarından 

- beslenen zengin deneyim- 

- lerle içselleştirilmiş ve daha 

- kalıcı öğrenim sonuçları elde etmemizi sağlayan yeni uygulama alanları ve pedagojik - yaklaşımlar sağlıyor. 
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© DIGITAL AGE SUMMIT 


Dıjitalın 
Zirvesine güven” damgası 


Summit 2018'de; dijitalleşme, teknolojik gelişim ve yeni iş modellerinin 


| Dijital dünyaya yön veren önemli isimlerin ağırlandığı Digital Age 


etkileri 'güven' teması çerçevesinde ele alındı 


Dijital dünyanın nabzını tutan Digital Age Summit 
(DAS) bu yıl “güven” temasıyla sektör temsilcileri ve konuya ilgi duyanları bir araya getirdi. Dijital pazarlama dünyasının gündemini belirleyen ve bu yıl 12. kez katılımcılarını ağırlayan etkinlik, 8 
Mayıs'ta Four Seasons Hotel The Bosphorus'ta gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Serdar Kuzuloğlu'nun üstlendiği etkinliğin konuşmacıları arasında blockchain'den yapay zekâya, kişisel verilerin kullanımından IoT'ye kadar pek çok konuyu “güven” kavramının penceresinden bakarak yorumlayan Nassim Nicholas Taleb, Tamara McCleary, Vlad Trifa, Varol Akman, Peter Pomerantsev, Jon von Tetzchner ve Asi Burak gibi önemli isimler yer aldı. Türkiye İş Bankas”'nın ana sponsor, BKM Express ve Aksigorta'nın co-sponsor olduğu günün 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ilk oturumuna açılış konuşmasını Türkiye İş Bankası, Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Burak Sezercan yaptı. 
Sezercan konuşmasında, dijitalleşmeyle gelişen teknolojilerin güven kavramını evrimleştirdiğine değindi. Sezercan teknoloji ile güvenin soyuttan somuta, müşteri nezdinde izlenebilir hale geldiğini aktardı. Sezercan sunumunda şu noktalara yer verdi: “Teknoloji gelişirken ve değişirken dijital dönüşüm kaçınılmaz. 
Güven olmadan ilişkiler sürdürülebilir hale gelmiyor. İçinde bulunduğumuz dijital dönüşümde aracılık kavramı, aracızsızlaşmaya doğru ilerliyor. Bir ürünü ve hizmeti üreten insanlar arasında mesafe olarak kurumlar ve kuruluşlar var. Analitik veriler sayesinde günümüzde güven, soyut olmaktan çıkıp somut bir şekilde karşımıza çıkabiliyor. Biz banka olarak müşteri deneyimini odağımıza almamız ve 


onlara kusursuz müşteri deneyimini yaşatmamız gerekiyor. 


. Video oyunları 


dünyayı 


| kurtarabilir mi? 


Power Play CEO'su Asi Burak, oyunların da tıpkı kitaplar ve filmler gibi dünyayı daha iyi bir yer haline getirme, bir fark 


yaratma gücü olduğuna 


inanıyor. Burak sunumunda, oyunların sadece hikâyelerden ibaret olmadığını, eylem etrafına örüldüğünü kabul etmek gerektiğini belirtti. 
Güven ve düzensizlik 


Bölümün son oturumun- da Bankalararası Kart Merkezi (BKM) CEO'su Dr. 
Soner Canko ve olasılık, belirsizlik ve rastlantısallık kuramcısı, risk mühendisliği profesörü Siyah 


Kuğu kitabının yazarı Prof. 


Dr. Nassim Nicholas Taleb ile “Güven ve Düzensizlik” sunumunda bir araya geldi. Taleeb, hassaslık ve kırılganlık kavramlarını 


anlattı. Bunun ardından düzensizliğin ne olduguna değinen Taleeb, örneklerle konuya açıklık getirdi. Taleeb ayrıca konuşmasında istikrar konusuna da yer verdi. 
Taleeb, bir şeyin küçük olmasının onun Kırılgan olduğu anlamına i gelmediğini ifade ediyor ve ekliyor: Büyük olmak sizi daha kırılgan ve tehlikelere daha açık hale getiriyor. Taleeb bunun için fare-fil metaforunu kullanıyor ve şöyle örnekliyor: Dede ve torunu ele aldığımızda, istatistiki olarak torunun hayatta kalma olasılığı daha yüksektir. Teknolojide ise tam tersi; yeni, eskiye göre daha kırılgandır. 
Bir psikoloğun gözünden dijitalleşen güven 
Günün ikinci bölümünde Nottingham Trent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Jens Binder, - “Bir Psikoloğun Gözün- 
- den Dijitalleşen Güven” sunumuyla akıllı telefonun bir etkileşim ortağı olarak nasıl değerlendirdiğini ve kişilerarası güven üzerindeki etkilerini araştırmalarla anlattı. 
“In Digital We Trust” sloganını doğrudan ele alan Binder, “güven”, 


sosyal etkileşimlerde risk alma isteğini ifade ediyor. 
Binder, dijital alanda ilgili olan farklı güven biçimlerinin - hizmet sağlayıcılara, cihazlara, izleyicilere duyulan güvene - en çok, iki sosyal aktör arasında gelişen güven türünün, kişilerarası güvenin uyarlamaları olarak anlaşıldığını ileri sürdü. 

Trend raporlarının ötesinde yapay zekâ 

Serdar Kuzuloğlu moderatörlüğünde gerçekleşen “Trend Raporlarının Ötesinde Yapay Zeka” panelinin konukları Softtech CEO'su Melih Murat Ertem, Bilkent Üniversitesi, Bilgisayar Müh. Profesörü ve Yapay Zeka Uzmanı Prof. Dr. 
Varol Akman, Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen ve Tazi.ai Kurucusu Prof Dr. Zehra Çataltepe'ydi. 
Konuklar yapay zekanın en çok işe yarayacağı alanları ve Türkiye'nin yapay zeka konusunda nerede olduğu ile ilgili görüşlerini paylaştı. 

İnternet tarayıcıları 

ve internetin geleceği 

İnternet tarayıcısı Opera'nın kurucusu ve eski 


CEO'su Jon Stephenson 
: von Tetzchner, “Fireside Chat: İnternet Tarayıcıları ve Web'in Geleceği” sunumunda ekibiyle birlikte yeni geliştirdikleri web tara- 
- yıcısı Vivaldi hakkında — bilgiler verdi. ço'larda tüketiciye sunulan belirli tarayıcıların varlığından, Microsoft ve Netscape&'in pazardaki hâkimiyetinden bahse- den Tetzchner, Vivaldi : olarak sürekli inovasyonlarla, kullanıcı talepleri doğrultusunda hizmetlerini geliştirdiklerini belirtti. 
Siber güvenlik 
2030 
Günün üçüncü bölümünde Comodo Group GTO'su Egemen Taş “Siber Güvenlik 2030” 
: sunumuyla sahnedeydi. 
i Taş, önümüzdekion 
: yılda yeniden tanımlanacak “trust” kavramından bahsederek Türkiye'de milli ve yerli - siber güvenlik teknolojileri geliştirmenin gerekliliğini vurguladı. 
Blockchain devrimi ve getireceği fırsatlar 
Habertürk Gazetesi Sefer Yüksel moderatörlügünde gerçekleşen “Blo- 


siber güvenliğin geleceği ve blockchain 


Digital Age Summit'te günün ikinci yarısına | 


ckchain Devrimi ve Getireceği Fırsatlar” oturumunun konukları; Bloomberg HT Ekonomi Editörü Güzem Yılmaz , Kimlic CEO'su Gökhan 


Seçkin, IBM Türkiye CTO'su Sevilay Kurt, İş 


Yatırım, Uluslararası 


Piyasalar Müdürü Şant Manukyan'dı. Panelde blockchain devriminin getireceği fırsatlar değerlendirildi. 

Güven 2.0 
blockchain teknolojisinin marka bağlılığına kazandırdığı 


. yeni boyutlar 


Web of Things'in kurucusu Vlad Trifa, blockchain teknolojinisinin marka bağlılığına kazandırdığı yeni boyutları gündeme getirdi. Trifa, sunumunda şu detaylara yer verdi: Blockchain teknolojisinde yaşanan patlamadan anlaşılacağı 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teknolojisi damga vurdu 


üzere, nesnelerin internetinin (IoT) internetin kendisi gibi görüneceği ve işleyeceği bir döneme yaklaşmaktayız. Cihazları internete bağlayacak açık teknolojiler ve standartlar, çeşitli şirket ve geliştiricilerin bütün sensörleri tek bir ortak ağda - nesnelerin internetinde birleştirmesine olanak verecek. 
İnsanlar, makineler ve güvenin geleceği 


Günün son bölümünde 


| Thulium'un CEO'su Ta- 


mara McCleary, “İnsanlar, Makineler ve Güvenin Geleceği” başlıklı sunumunda yenilikçi sosyal medya etkileşimi stratejilerini ve müşterilerle güven ilişkisi kurmanın önemini anlattı. 
McCleary, Digital Age Summitteki sunumunda, sosyal medyada müşteri sadakati oluşturmak için samimi ve hakiki etkileşimin önemine dikkati çekti. 


Gün boyu ana sahnenin 


© yanı sıra atölye ve semi- 


nerlere ev sahipliği yapan toplamda dört salonda eş zamanlı olarak gerçekleşen Digital Age Summit'in kapanışı, alışıldığı üzere bu yıl da zirvenin moderatörlüğünü üstlenen Serdar Kuzuloğlu'nun tüm konukları davet ettiği happy hour ile yapıldı. 


| 29 


© DIGITAL AGE SUMMIT 


Dijitale 


yatırımlarımızla hızla 


YO 


Buyıl 12. kez gerçekleşen Digital Age Summit'in ana sponsoru Türkiye İş Bankası idi. Türkiye İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Burak Sezercan'la Digital Age Summit'te bir araya geldik ve banka olarak dijital çağda marka yönetimi konusunda neler yaptıklarını konuştuk 


Dijital çağda marka yönetimi 


konusunda neler yapıyorsunuz? 
Biliyorsunuz, Türkiye'de özel sektörde bankacılıkta en büyük bankayız. Pek çok markamız var, kurumsal markamız Türkiye İş Bankası bunların en başında geliyor. Maximum ise kredi kartı sadakat programımız. İkinci markamız ise İşCep, bugün 5,6 milyon kullanıcıya ulaştı. 
10. yılına ulaştı, Türkiye'nin ilk mobil bankacılık uygulaması oldu. Bu iki ana marka üzerinden dijital marka yönetimimizi sürdürüyoruz. Üçünü olarak geliştirdiğimiz bir markamız daha var, ondan da bahsetmemiz gerekiyor: Maximum Gaming. Bu markamız, espor konusunda yarattığımı markamız, bir yaşını yeni doldurdu. 
Peki, neden böyle bir marka yarattık? Gençlik artık diijtalde, klasik mecralara pek yüz vermiyorlar. Dijital medya tüketiminin bu 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âk Sezercan 


Türkiye İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü 


alanlara kaydığını görüyoruz. Espor zaten büyüyen bir alan. Biz de gençleri ana markalarımıza çekmek için Maximum Gaming markasını yarattık, espor alanına yatırım yaptık. Ayrıca Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kurduğu espor takımlarına geçtigimiz sene sponsor olduk. 
Fenerbahçe ve Beşiktaş'la ortaklığımız devam ediyor. 
Bu alan çok kıymetli ve buradaki dönüşleri çok hızlı şekilde alıyoruz. Sosyal medyada özellikle Maximum Gaming'in takipçilerinin gösterdiği etkileşimi 


çok etkileyici buluyoruz. 
İyi bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Dijital tarafı gözden kaçırmak ve buraya yatırım yapmamak, oyunu kaybetmek demek. Biz de bu alanda hızlı ilerliyoruz. 
Dijital çağda diğer markalara, marka yönetimi konusunda önerileriniz nelerdir? 


Az öncede bahsettim, 


etkileşim artık klasik mecralardan dijital mecralara kayıyor. Dolayısıyla ürününü piyasaya yeni sürmek isteyen şirketler ve hatta start-up'lar için 


umuza devam ediyoruz 


konuşursak, kesinlikle ekonomik anlamda da, kitlelere ulaşım anlamında da yatırım ve planlama yapılması gereken alanların başında dijital geliyor. 
Markalarını bu alanda konumlandırmalarını ve yürütmelerini tavsiye ediyorum. Şöyle bir örnek 


© vereyim: Biliyorsunuz, 


bizim bir Workup programımız var, şu an orada 30'un üzerinde start-up'a destek veriyoruz. Hatta, 3-4 bin arasında başvuru almıştık. Tam da bu start-up'larımıza özellikle hedef kitlelerine ulaşma- da, müşteri kitlelerini belirlemede ve ürünlerini kitlelere sunmalarında dijital mecraları nasıl kullanacakları konusunda hem banka içindeki iletişim birimlerimiz hem de dışarıdan çalıştığımız mentörler aracılığıyla destek veriyoruz. 


Blockchaın ie 


risk, bir merkeze bağlı olmaktan çıkıyor 


Digital Age Summit'in en çok merak edilen konuşmacılarından 

biri, Risk Mühendisliği Profesörü Nassem Nicholas Taleeb idi. Aynı zamanda Siyah Kuğu isimli kitabın yazarı olan Taleeb ile kırılganlıktan blockchain teknolojisine değişen konularda konuştuk 


Siyah Kuğu teorisinin hakikat 


sonrası çağ (post-truth) ile ilgili olduğunu düşünüyor musunuz? Buna katılır mısınız? 
Hayır, buna katılmıyorum. Post-truth ya da pre-truth gibi kelimelere inanmıyorum. Bence yeteri kadar karmaşık bir ortamda yaşıyoruz. 
Hep sinyal ve gürültüyle çevrilmiş durumdayız. Bunlar benim fikirlerimle daha çok bağlantısı olan şeyler. 
Sunumuzda büyük olan şeylerin daha kırılgan olduğunu söylediniz. Bunu biraz açabilir misiniz? 

Tabii, şöyle bir örnek vereyim: Fil aslında bir fareden daha kırılgandır. Büyük bir kule 

de küçük bir evden kırılgandır aslında. Yani, büyük bir kule inşa ediyorsanız, daha fazla temel atmanız gerekir. 
Bunu “Antikırılgan- 


el » Niciöİas Taleeb 


lık” kitabının 15 ya da 16. 
bölümünde açıklamıştım. 
Büyük şirketlerin küçük şirketlerden daha dolandırıcı olabileceğini anlatma- ya çalıştım. Bu şirketler zor durumda kalıp borç aldıklarında daha fazla sigorta primi ödemek zorunda kalırlar. 
Blockchaiwin 

risk üzerindeki etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? 
İşlerin bir merkeze bağlı olmadan yürütülmesinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bence sistem için çok iyi bir şey. İşlerin 


merkezileşmekten uzaklaşmasıyla, insanların bir şekilde kendi para birimlerinin olacağını söyleyebiliriz. 
Çünkü işlemler akreditif mektubu gibi tetiklenecek. Belirli bir tarihi 


varlığı olan şeylerin 


önemli olduğunu düşünüyorum. Akreditif mektupları da yeniden oluşturuluyor ve bunu da blockchain şeklinde düşünebiliriz. 


Taleb'in konuşmasında önemli uyarı ve tavsiyeler vardı 


Digital Age Summit'in ana konuşmacısı olan Naseem Nicholas Taleeb, BKM Express sponsorluğunda konuşmasını gerçekleştirdi. Taleeb konuşmasının ardından Türkçe'de yayımlanan kitaplarını BKM Express standında imzaladı. 
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko, etkinliğe ilişkin görüşlerini paylaştı 


Digital Age Sum- 
© mit; bu yıl da dijital dünyanın önde gelen 


isimlerini bir araya getirerek, sektöre farklı açılardan bakabileceğimiz, kapsamlı bir etkinlik hazırladı. Dijital dünyada güven ciddi bir önem kazanmaya başlamışken, zirvenin ana teması da “güven” üzerine kuruldu. Etkinliğe BKM Express sponsorluğunda davet ettiğimiz, zamanımızın önde gelen düşünürlerinden, matematik profesörü ve New York Times Bestseller'ı “Siyah Kuğu” kitabının ünlü yazarı Nassim Nicholas Talebi ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk. Nassim Taleb'in Digital Age Summit'te yaptığı konuşma hepimiz için son derece önemli uyarılar ve tavsiyeler içeriyordu. Konuşmanın ardından BKM Express standında ünlü yazarı okuyucularıyla buluşturduk. 
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Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen 


“Daha teknolojik olmak değil, teknolojiyi doğru kullanmak önemli” 


© Savaş Önemli 


© Açıkçası bir devrin kapanıp 


yeni bir devrim başladığı bir 

dönemdeyiz. Bu yeni devrin kazananları dijital dönüşümü başarılı bir şekilde gerçekleştirenler olacak. 

Peki, sizce finans sektörü ülkemiz açısından bu dönüşümde nasıl bir role sahip? 

Genç nüfus, akıllı telefon ve mobil internet penetrasyon oranlarının birçok Avrupa ülkesine kıyasla daha yüksek olduğu ülkemizde, finans sektörü dijital dönüşümde başı çekiyor. Ülkemizde bankalar ve diğer birçok finansal kuruluş sundukları yenilikçi ürün ve hizmetlerle her geçen gün daha da dijitalleşiyor. Ülke olarak gelişebilmemiz için dijitalleşmenin tüm sektörlere nüfuz etmesi çok önemli. Dijitalleşmeyi kapsamlı olarak sağlayabilirsek gerçek başarıya ulaşabilir ve gelişimi sağlayabiliriz. 


Yalçın Sezen, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı 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Günümüz müşterisinin gözünden bakınca banka varlığı ve yapısallığı itibariyle “teknolojik” bir yapı ve “daha teknolojik bir banka” yerine “teknolojiyi doğru kullanan, doğru konumlandıran banka” olmak daha kritik. Bu doğrultuda, günlük hayatının büyük bölümünü teknoloji ile iç içe geçiren günümüz müşterileri için, bankacılıkta tüm kanallardan kolay ve kesintisiz bir deneyimin müşteri memnuniyetini de beraberinde getirdiğini düşünüyoruz 


Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda Türkiye Iş Bankası olarak kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz? 

Türkiye İş Bankası olarak geçmişten günümüze ilklerin bankası olma vizyonumuzla dijital bankacılığın ülkemizde gelişmesine ve yaygınlaşmasına öncülük ediyoruz. 


1982 yılında ilk “Bankama- 


tik”, Temmuz 1996'da ilk “İnteraktif Telefon Bankacılığı”, Haziran 1997'de ilk 


“İnternet Şubesi” ve Eylül 


2007'de ilk uygulama 


tabanlı “Mobil Bankacılık” 


hizmeti olan İşCep de bunu zaten kanıtlıyor. Dijitalleşmeye bakış açımızı; “dijital teknolojileri uçtan uca tüm süreçlerimize 


entegre ederek verimliliği- 


mizi artırmak ve müşterilerimize hayatlarını kolaylaştıran, kişiselleştirilmiş teklifler ile benzer- 


siz deneyimler yaşatmak” 


olarak özetleyebiliriz. 


2015 yılında 
başlattığınız 

dijital dönüşüm programında ne kadar yol aldınız? 
2015 yılında başlattığımız 
dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında öncelikle dünyada tüm sektörlerdeki başarılı dijitalleşme örneklerini inceledik. Bu 


kapsamda Silikon Vadisi'ne ziyaretler gerçekleştirdik. 
Onlarca firmayı ziyaret ettik, sonra da orada ofis açarak bu izlemeyi sürekli hale getirdik. Müşterilerimize sunduğumuz deneyimin tüm temas noktaların- da mükemmelleştirilmesi ve buna bağlı iş modelimizin dijitalleşmesi için geniş bir çalışma grubu oluşturarak yol haritamızın temel kilometre taşlarını ortaya koyduk. Tuzla Teknoloji ve Operasyon Merkezi (TUTOM) ve Atlas Veri Merkezimiz ile büyük bir teknolojik altyapı dönüşümünü gerçekleştirdik. Bu yatırımlarımızın yanında, 


yıllardır devam ettirdiğimiz | 


müşteri süreçlerinde ve operasyonlardaki dijitalleşme çalışmalarımızı da 


larımızda müşterilerimize sunduğumuz hizmet çeşitliliğimizi daha da artırdık. 
Türkiye İş Bankasrnın dijital dönüşümünde Atlas Veri Merkezi'nin önemi nedir? 

Müşterilerimizin ve Türkiye İş Bankası'nın verilerini en güvenli biçimde, her türlü olumsuz senaryoya karşı koruyacağımız etkinlikte saklamak, en iyi altyapıların üzerinde işlemek ve bu altyapıyı 


sürdürülebilir kılmak 

çok önemli. Bu nedenle Türkiye İş Bankası olarak tarihimizin en büyük altyapı projesini gerçekleştirerek gelecek 25 yılın 


bilgi teknolojileri altyapı- 


sını hazırladık. Atlas veri merkezimiz, tüm dünyada sadece 42 veri merkezine 


— verilen en üst seviye tam - yedekli hata toleransı- 


na sahip 4. seviye (Tier IV) sertifikasını Türki- 


ye'de alan ilk ve tek veri 


merkezi olma özelliği ile müşterilerimize kesintisiz 


- ve sürdürülebilir bir hiz- 


met deneyimi yaşatmayı sağlayacak temeli oluşturuyor. Bu yönüyle dijital dönüşümümüzün merkezinde konumlanıyor. 


Dijitalleşme 


- yolculuğunda sürdürerek dijital platform- 
- bankanızun öncü 


Softtech şirketiniz 


adımlarından biri oldu. Softtech hangi 


beklenti ve hedeflerle kuruldu? 


2006 yılında kurulan Softtech'in Türkiye İş Bankas”'nın dijitalleşme yönünde attığı en büyük adımlardan 


birisi olduğunu söyleyebi- 
— liriz. Başlangıçta Türkiye 


İş Bankası'nın teknoloji 


İ yolculuğundaki en yakın 


iş ortağı olma misyonu ile kurulan Softtech bugün çok daha ileri bir noktada. 
Dijital bankacılıktan şu- 
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— belere,mobilden banka- 


matiklere kadar Türkiye İş Bankası'nın yazılım teknolojileri Softtech tarafından geliştiriliyor. 


İ Aynı zamanda çalışan 


sayısıyla Türkiye'nin 


yerel sermayeli en büyük — yazılım şirketi olduğunun 


Yalçın 
Sezen'den 


dijital dönüşüm konusunda tavsiyeler 


Dijitalleşme büyük bir hızla devam ediyor. Bu çağı yakalayabilmenin şartları; bu hıza ayak uyduracak çalışma anlayışına ve metodolojisine sahip olunması, çalışmaların kesintisiz sürdürülmesi ve farkındalığın artırılması. 


Dijitalleşme konusunda bankacılık açısından önem arz eden pek çok teknolojik yenilik içerisinde yapay zekâ, robotik ve yeni nesil ödeme yöntemleri bence son dönemde öne çıkanlar. 


Dijital çağda dönüşüme liderlik etmek isteyen bir yönetici, yeniliklere açık, meraklı ve sürekli öğrenme arzusu içinde olmalı, bu özellikleri ekibine de aktarabilmeli. Ayrıca çeviklik, inisiyatif alma ve dayanıklılık gerekiyor. 
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Silikon Vadisi'nden sonra Asya pazarını da yerinde görebilmek için orada da var olmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Çin'deki inovasyon merkezimizde, karşılıklı teknoloji transferi, start-up araştırmaları ve işbirlikleri, satış çalışmaları ve donanım faaliyetlerinin yürütülmesini hedefliyoruz 


da altını çizmek isterim.b 


Softtecive bağlı olarak kurduğunuz Maxitech Silikon Vadisi”nde iz sürmeye devam ediyor. Bu aralar Softtecivin ve Maxitecivin gündeminde ne var? 

Silikon Vadisi'ndeki ofisimiz MaxiteciYte şu an özellikle yapay zekâ çalışmaları hız kazanmış durumda. Maxitech ve Softtech Türkiye yapay zekâ ekipleri beraber yakından çalışıyorlar. 
Hem finans hem de diğer sektörlerle ilgili pazar ve ihtiyaç doğrultusunda çözümler üreten humanoid robotlar, chatbot/voicebot makine öğrenmesi, gerçek zamanlı analitik çalışmalar ve robotik otomasyon projeleri gibi konular üzerinde aktif çalışmalar bulunuyor. Girişimlerle beraber API bankacılığı ve fintech konularında ortak çalışmalar da yürütülüyor. 
Sadece mobil tarafta değil, 


temel bankacılık ve serma- 


ye piyasaları uygulamalarında da bulut teknolojisi kullanımı ve dijitalleşmede başarılı sonuçlar elde edildiğini söyleyebilirim. 
Teknoloji trendleri konusunda takip edilmesi gereken 


34 |06- 


* DIGITALAGE.COM.TR 


Yalçın Sezen 


bir diğer pazar Çin. 
Softtecivin Çin'de bir ofis açtığını duyduk. 
Bu konuda neler söylemek istersiniz? 
Çin ekonomisiyle, yaptığı teknolojik atılımlarla hızla büyümekte olan bir pazar. 
Araştırma geliştirmeye yoğun bir şekilde yatırım yapan Çin, teknoloji ülkesi olma ve teknoloji ekosistemine yön vermede tartışmasız etkili bir bölge. 
Çin inovasyonu kendisi üretmese bile olağanüstü hızla çoğaltıyor, yaygın hale getiriyor. Şu an Çin'de ödemelerin yüzde 9'i mobilden yapılıyor. Silikon Vadisi'nden sonra Asya pazarını da yerinde göre- 


İ bilmek için orada da var 


olmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Çin'deki inovasyon merkezimizde, karşılıklı teknoloji transferi, startup araştırmaları ve işbirlikleri, satış çalışmaları ve donanım faaliyetlerinin yürütülmesini hedefliyoruz. 


Sizce mobil 


İ bankacılık 


uygulamalarında son dönemde en önemli rekabet başlıkları 


| hangileri? 


Mobil bankacılık uygulamalarındaki işlem çeşitliligini artırırken bu işlemlerdeki müşteri deneyiminin pürüzsüz olması gerekiyor. 
Müşterinizin hayatı- 


nı kolaylaştırmak için sunduğunuz bir hizmetin deneyimini başarılı bir şekilde tasarlayamazsanız hizmetin müşterinizle buluşmanızı sağlayamaz ve üstelik müşteri memnuniyetsizliği yaratırsınız. Bu bakış açısıyla; mobil bankacılık alanında “deneyim tasarımı” üzerinde önemle durduğumuz konuların başında geliyor. Gözden kaçırılmaması gereken 

bir diğer nokta ise deneyim açısından biz sadece finans sektörü ile rekabet etmiyoruz, müşterilerimiz nezdinde Uber, Netflix vb. 
ideal deneyim sunan diğer uygulamalarla da rekabet halindeyiz. Müşterilerimiz farklı alanlarda da olsa diğer uygulamalarda yaşadıkları olumlu deneyimi 


© bankacılık uygulamaları ile 


de karşılaştırıyor ve benzer deneyimleri bizden de 


: bekliyor. Bu nedenle global 


düzeyde hem kendi sektörümüzdeki hem de birçok farklı sektördeki mobil uygulamaları ve teknolojik gelişmeleri çok yakından takip ederek kendi sistemlerimize entegre etmeye 


İ yönelik çalışmalarımızı 


sürdürüyoruz. 
Dijital bankacılıkta 


| pek çok trend olsa 


da yapay zekâya ayrı 


i bir parantez açmak 


istiyorum. Sizin bu konuda yaptığınız çalışmalar ne durumda? 


Türkiye İş Bankası olarak | 


yapay zekâ teknolojilerin- den faydalanarak müşterilerimizin şubelerimizde müşteri temsilcileriyle yaşadığı çift yönlü etkileşim deneyimini dijital kanallarımızda da sunmayı hedefliyoruz. Bu amaçla isbank.com.tr sayfamız- da yer alan mesajlaşma botumuz “İş Bankası'na Sor”u müşterilerimize sunmuştuk. Uygulama Sayesinde müşterilerimiz bankacılık işlemleri ile ilgili bilgilere 7 gün 

24 saat kolay ve hızlı bir 
şekilde ulaşabiliyor. Öte yandan ticari müşterilerimize yönelik mükemmel eşleşme, zamanlama ve deneyim olarak adlandırabileceğimiz üç katmanlı yapay zekâ mimarisini kurguladık. Mükemmel eşleşme ile ticari müşteri- 


lerimizi daha iyi tanıyarak İ 


ihtiyaç duyacakları ürün ve hizmetleri belirleme ve 


yeni ürün geliştirme avan- 


tajlarına kavuşmuş olduk. 
Mükemmel zamanlama aşamasında ticari müşte- 


rilerimize doğru zamanda 


doğru ürün ve hizmet 


önerisi sunarak etkileşime 


girebileceğimiz modeller 


“Her şeyi kendim yapacağım” dönemi çoktan bitti. Girişimci ekosistemindeki oyuncularla daha yakın çalışılması gerekiyor. Biz Türkiye İş Bankası olarak, ölçeklenme potansiyeli yüksek teknoloji girişimleri olarak adlandırılan startup'ları tehdit değil imkân, fırsat ve işbirliği alanı olarak görüyoruz 


hazırladık. Mükemmel deneyim aşamasında ise 


ticari müşterimizin ihtiyaç- 


- bankacılık 


larını öngörerek, ihtiyacın doğduğu anda müşteriye değer önerimizi sunmak mümkün oldu. 

Bir de, açık bankacılık ve APPleri 


mevzusu var. Türkiye 


İş Bankası bu konuya nasıl bakıyor? 

Türkiye İş Bankası olarak teknoloji odaklı girişimlerle işbirliğini destekliyoruz. 
APTlar; bankalar ve girişimlerin bir araya gelerek karşılıklı fayda sağlayacakları çözümler üretmelerine yardımcı oluyor. 


API çözümleri bankaların; inovatif ortaklar bularak yenilikçi hizmetler sunmasını kolaylaştırırken, girişimlerin de yeni sistemler 


oluşturmak yerine bankala- 


rın oturmuş, güvenilir sistemlerinden yararlanmasına imkân tanıyor. APllar, kuruluşların sunduğu API portallar sayesinde daha erişilebilir hale geliyor. 
Geliştiriciler API portalları ziyaret ederek, sunulan APLlar hakkında bilgi edinebiliyor, test yapabiliyor 


ve test edilen APPları kullanarak oluşturduğu çözümü . 
- yaratma, onları Türkiye İş 


hizmete sunabiliyor. 
Biz de çok yakında ürettigimiz APTları sunacağımız 


; bir API portalı hayata 


geçirmeyi planlıyoruz. 
Türkiye dijital konusunda 


dünyanın en önemli merkezlerinden 


| biri. Bu durum yani 
bankaların finans 


teknolojileri sektörü üzerindeki dominant etkisi bu alanda daha fazla girişimin çıkması önünde bir engel mi sizce? 
Dijitalleşme ile birlikte iş 


İ yapma şekilleri de değişi- 
- yor. Her şeyi kendim yapa- 


cağım dönemi çoktan bitti. 
Girişimci ekosistemindeki oyuncularla daha yakın çalışılması gerekiyor. Biz Türkiye İş Bankası olarak, ölçeklenme potansiyeli 


- yüksekteknoloji girişim- 


leri olarak adlandırılan startup'ları tehdit değil, imkân, fırsat ve işbirliği alanı olarak görüyoruz. Bu 


İ bakış açısı ile 2016 yılından - beri Kolektif House'daki 


ofisimizde start-up ekosistemi ile birebir çalışmalar 


yürütüyor, hatta girişim- 


lerin ölçeklenmesi için İş Bankası ana desteği ile kurulan Workup Girişimcilik Programı üzerinden girişimlere yeni iş alanları 


Bankası müşterileri ile bu- 


luşturma anlamında büyük İ 


peki? 


emek harcıyoruz. 


Workup cephesindeki 


son gelişmeler neler 


Bankamızın ana desteğiyle Kolektif House bünyesinde Mayıs 2017'de başlattığımız 


Workup Girişimcilik Prog- 


ramı'na şimdiye kadar toplam 27 girişimi kabul ettik. 
Kasım 2017'de ilk mezunlarını veren programımızın ikinci dönem girişimleri 

de geçen ay 11 Mayıs'ta mezun oldu. Program, üçüncü dönem girişimleriyle devam ediyor. Workup girişimcilik programı ile teknoloji odaklı girişimlerin iş fikirlerini geliştirmeleri 


. veişlerini büyütmeleri için 


eğitim ve mentorluk içeren uzun soluklu bir program 


yürütüyoruz. Girişimlerin 


global pazarlara açılması için de önemli destekler 


veriyoruz. Gerek Workup 


gerekse de girişimcilik ekosisteminden diğer aktörler ile çok çeşitli iş birliklerimiz oluyor. Bu işbirlikleri kurum içi tarafta da büyük katkılar sağlıyor. 
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ünyaca ünlü eğitim şirketi Pearson'ın 2017 yılında yayınladığı Geleceğin Yetkinlikleri raporuna göre geleceğin çalışma gücü insan ya da makine değil, insan ve makine şeklinde olacak. Teknolojinin ekonomimizi ve iş gücü pazarımızı değiştireceğinin altının çizildiği raporda, işverenlerin ve çalışanların ihtiyaç duyacakları becerileri tekrardan değerlendirmesi ve bunun için de eğitim sisteminin güncellenmesi gerektiği vurgulanıyor. Yine aynı raporda mevcut iş gücünün, yüzde 20'sinin gelecekte küçülmesi öngörülen mesleklerde çalışacakları, yüzde 70'inin gelecekte ne olacağını kesin olarak bilmediğimiz işlerde çalışacakları ve yüzde 10'unun da gelecekte büyüyerek daha fazla kişinin istihdam edileceği mesleklerde çalışacakları yer alıyor. Bu öngörüleri dikkate aldığımızda yeni nesli gelecekte olması beklenen bu değişime hazır ve yetkin bir şekilde hazırlamak günümüz eğitim hedeflerinin başlıca sorumluluklarından olmalı. Peki o zaman akıllarda şu soru oluşuyor: “Geleceğe hazır ve yetkin bireylerin nasıl bir eğitime ve ne gibi becerilere ihtiyacı var?”. Bu ay bu temel sorudan yola çıkarak öğrenmenin geleceğini, ebeveynlerle gerçekleştirdiğimiz “eğitimde yeni teknolojilerin yeri ve önemi” araştırmamız üzerinden sorguladık 


.0. Lİ 9 wW0g40 Li .0. .0. 
Türkiye'de eğitimin bugününe ve geleceğine “teknoloji” perspektifinden baktık! 
Yapay zekâdan sanal gerçekliğe yeni teknolojilerin yıkıcı etkilerini somut bir şekilde gördüğümüz alanlardan biri de eğitim. Eğitimde öğrenme ve öğretme konusunda kullanılan teknik ve yöntemlere 21. yüzyılın modern bireylerini yetiştirme adına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Zira, yeni nesille birlikte hızla dönüşen öğrenim alışkanlıkları, öğrencilerin özellikle kişiselleştirme ile duygusal ve bilişsel yeteneklerini geliştirme özelindeki beklentileri, eğitim kurumları tarafında bir şekilde 


karşılığını bulmak zorunda. Örneğin, evinde Minecraft oynayarak kodlamanın temelini öğrenen bir çocuk için sınıf eğitimi eski usulden çok farklı olarak dijital argümanlarla donatılmış ve öğretmenden sunulan araçlara kadar modernize edilmiş olmalı. Ya da, kolayca telefonuna indirdiği bir e-öğrenme uygulamasıyla matematik konusunda eksiğini kendisi kapatabilen bir öğrenciye okulu sınıfın tümüne sunulandan farklı kişiye özel bir eğitimi vermek durumunda. Peki, eğitimde ihtiyaç duyulan bu dönüşüm arzusu Türkiye eğitim ekosisteminde kendine nasıl bir yer buluyor? Bu sorunun cevabını en samimi şekilde verebilecek kişilerin ebeveynler olduğunu düşündük ve öğrenimin geleceğinde teknolojinin önemini, bu konu-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Vizyon Koleji eğitim sektöründeki dijital dönüşüme liderlik ediyor 


Vizyon Koleji'nde pedagojiye uygun olarak kurgulanmış eğitim teknolojilerini kullanarak öğrencilerin daha hızlı, daha kolay anlamalarını sağlayacak ve akademik açıdan daha başarılı sonuçlar veren bir eğitim sistemi kurduk 


Teknolojik gelişmelerle birlikte artık 

insan bütün duyuları ile birlikte öğrenme sürecinin içinde yer alabiliyor ve bu öğrencilerin hızlı bir şekilde kavramları anlaması ve içselleştirmesini sağlıyor. Önümüzdeki değişim sonucu bugün birçok meslek yok olacak ve yeni dünyada bireylerin becerilerinin ön plana çıktığı bir gelecek göreceğiz. Bu dünyaya hazır olan vizyoner bireyler çok daha başarılı olacak. Şu an yaşanan değişim sürecini iyi anlamak ve bu değişime dahil olmak, öncülük etmek çok değerli. 
Vizyon Kolejinde klasik yöntem ve araç-gereçlere göre eğitimde kolaylık ve avantaj sağladığı her alanda teknolojiyi nitelikli ve verimli kullanırız. Eğitim teknolojilerini araştırırız ve öğreniriz. 
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Eğitim teknolojilerine süratle uyum sağlayıp içselleştirir ve geliştiririz. Bu sayede Vizyon Koleji'nde bugünün çocuklarına “Geleceğin Eğitimi” verilmektedir. Bu nedenle çoğunlukla 19. ve 20. yüzyıl anlayış ve kabullenmelerinin sergilendiği klasik eğitim kurumlarıyla Vizyon Koleji arasında derin farklar bulunmaktadır. 


Vizyon Kolejinde pedagojiye uygun olarak kurgulanmış eğitim teknolojilerini kullanarak öğrencilerin daha hızlı, daha kolay anlamalarını sağlayacak ve akademik açıdan daha başarılı sonuçlar veren bir eğitim sistemi kurduk. 
Vizyon Koleji En başarılı Microsoft Showcase School 
Biz eğitim sektöründeki dijital dönüşüme liderlik ediyoruz. 
Gerçekleştirdiğimiz dönüşüm 


ile ilgili deneyimimizi, tüm eğitim sistemi ve bu konudaki know-howr'ımızı teknolojikdonusumunkodlari.com sitemiz üzerinden paylaşıyoruz. Böylece teknolojik dönüşüm yapmak isteyen tüm okullar / eğitim kurumları yaşanan ve mükemmelleştirilen deneyimimizden yararlanabiliyorlar. 


Vizyon Koleji eğitim alanında dünyada en çok yatırım ve AR-GE çalışması yapan kurum olan Microsoft tarafından örnek 21. yüzyıl okulu olarak resmen akredite edilmiştir. 
Küresel bir şirket olan Microsoft okulumuzu tüm dünyaya örnek olarak gösteriyor. Microsoft'un davetlisi olarak katıldıgımız Abu Dabi de düzenlenen dünyanın en büyük eğitim fuarlarından Bett Show'un ilk gününde bölge ülkelerinin Eğitim sorumlu VIP katılımcılarına bir sunum yaparak Türkiye'de Vizyon Koleji'nde Eğitim Teknolojileri alanında 


pi ğ 


luk, Vizyon Koleji CEO'su 


neler yaptığımızı anlattık ve son gününde katılımcılara ikinci bir sunum yaptık. Bett Show'un ABD ve İngiltere de yapılacak diğer ayaklarında da Microsoft'un davetlisi olarak bu deneyimi paylaşacağız. 
Ayrıca Vizyon Koleji Türkiye'nin en büyük eğitim ve bilgi teknolojileri kurumu olan SEBİT'in Türkiye'deki ilk ve tek proje okuludur. Özgün FLEXA eğitim modeli kapsamında kullanılan dijital eğitim alt yapısı, eğitsel içerik ve ölçme değerlendirme araçları merkezi ODTÜ Teknokent'te bulunan SEBİT tarafından organize ediliyor ve izleniyor. 
ABD, Çin, Malezya ve Suudi Arabistan da 21. yüzyıl eğitim alt yapılarını oluşturan, yaptığı çalışmalar ile dünyanın en önemli eğitim ödüllerini almayı başaran SEBİT “Proje Okulu” çalışmasını “Dünyada Örnek Olacak Türk Okulu Projesi” olarak tanımlıyor. 


bakış açınız değişecek y 


Akıllı Öğrenme Teknolojileri 


Bireysel Gelişim Programı 


I U vizyonkoleji.k12.tr | 444 89 96 ViZY N KOL E | | Geleceğin Anahtarı 


daki farkındalığı ve modern çağın bireylerini yetiştirme konusunda okullardan beklentileri anne babalara sorduk. 
Bu kapsamda ZENNA Araştırma ve Danışmanlık şirketi ile 18 yaş ve üstü Türkiye dijital halk geneli nezdinde, eğitime bakışı, beklentileri ve davranışları anlamak amacıyla Mayıs 2018 tarihinde CAWI yöntemi ile 824 kişiyle görüşülerek bir araştırma gerçekleştirdik. Gelin, şimdi bu araştırmanın detaylarına bakalım. 


e e e .o e wW0g0 

o kişiden 7'si Türkiye'de eğitim e e e 

sistemini başarısız buluyor Halk geneli nezdinde görüşülen her 10 kişiden 7'si Türkiye'deki eğitim sistemini başarılı bulmadığını belirtiyor. 10 kişiden si ne başarılı ne başarısız bulduğunu belirtirken, sadece 10 kişiden biri başarılı bulduğunu söylüyor. 
Türkiye'deki eğitim sistemini başarılı buluyor musunuz? 96) (Toplam) 


Hiç başarılı değil 42-96 

Başarılı değil 26.82 

Ne başarılı değil ne başarılı 20,87 Başarılı 8-13 

Çok başarılı 1.21 


Araştırmaya göre, sadece 10 kişiden 2'si gelecekte eğitim sisteminin daha iyi olacağına inanıyor. Bu kapsamda görüşülen her iki kişiden biri Türkiye'de gelecekte eğitim sisteminin daha iyi olacağına inanmadığını belirtirken, sadece 10 kişiden si daha iyi olacağına inanıyor. Çocuğu olan kişilerin gelecekte eğitim sisteminin daha iyi olacağına inancının yüzde 25 ile biraz daha yüksek olduğu görülüyor. (Çocuğu olmayanların 


Günümüz dâhilerinden sayılan ünlü teorik fizikçi Michio Kaku'ya göre; geleceğin mesleklerinin odağında yaratıcılık, hayal gücü ve deneyim olacak 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oranı yüzde 19) 


Türkiye'de eğitim sisteminin gelecekte başarılı olacağına inanıyor musunuzX ©) (Toplam/Çocuğu olanlar) 


Kesinlikle inanmıyorum 22-33)21.54 
İnanmıyorum 28.88|26.59 

Ne inanıyorum ne inanmıyorum 26,58|27.25 
İnanıyorum 18.69/20.88 


Kesinlikle inanıyorum 3-52/3-74 


w 040 e co © 

Eğitimde yeni teknolojilerin 

..w e e e e kullanımı öğrenimi daha iyi hale 

e o 

getirir 
Görüşülen her 2 kişiden biri (yüzde 52) Türkiye'de eğitimde yeni teknolojilerin kullanılmasının öğrenimi daha iyi hale getireceğine inandığını belirtiyor. Buna 


inanmayanların oranı ise sadece yüzde 22. 


Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımının öğrenimi daha iyi hale getireceğine katılıyor musunuz?( 20) (Toplam) 


Kesinlikle katılmıyorum 7-89 Katılmıyorum 14.56 


Ne katılıyorum ne katılmıyorum 23973 Katılıyorum 35-56 


Kesinlikle katılıyorum 16.26 


Çocuklarımız günde ortalama 2,2 saat eğlence ve sosyalleşme amaçlı internette 


İnternet, sosyal ağlar ve özellikle YouTube doğru ve kararında tüketildiğinde müthiş bir bilgi kaynağı. İnternet odaklı bilgi kaynakları dijitale doğan nesil içinse hava gibi su gibi aslında. Ama dediğimiz gibi abartılmadığı sürece. 
Bu bağlamda çocuklarının internette geçirdikleri zamanı sorduğumuz ebevynlere göre çocukları günde ortalama 2,2 saat sosyalleşme ve eğlence amaçlı internette zaman 


geçiriyorlar. Resmi istatistiki rakamlara bakıldığında ise bu sürenin 2 saatten çok fazla olduğu-ortalama dört saatgörülüyor. Çocukların en fazla vakit geçirdiği sosyal ağ ise YouTube. Araştırmaya göre 10 ebeveynden altısı çocuklarının YouTube'da zaman geçirdiğini belirtiyor. Ebeveynlere göre YouTube'u, Facebook ve Instagram takip ediyor. 


Ebeveynlere çocuklarının sosyal medya hesaplarını takip edip etmedikleri ve hangilerini takip ettikleri sorulduğunda; çocuklarının Facebook ve Instagram hesabı olduğunu belirten tüm ebeveynlerin bu hesaplarda çocuklarını takip ettikleri görülüyor. Twitter, Snapchat, bloglar ve YouTube gibi mecralarda ise takip oranı düşüyor. Bu durum ebeveynlerin kendilerinin uzak olduğu mecralarda çocuklarını da takip edememeleri ile ilişkili. 


Çocuğunuz internette eğlence ve sosyalleşme amaçlı olarak günde ortalama ne kadar vakit geçiriyor?(94) (Baz:455) 


En fazla 1 saat 28.57 
1-2 saat 24.84 
2-2 saat 21,76 


4-5 saat 11.21 


5-6 saat 3-3 
6-7 saat 1.76 


7 saatten fazla 2.2 


fikrim yok 6-37 


Ebeveynlere göre cocuklar günde 2 
saat YouTube'u eğlence için takip ediyor 

Ebeveynlere göre çocukları YouTube'da günde ortalama iki saat zaman geçiriyor ve amaçları eğlenmek. 
Eğlenceyi ise teknoloji ile ilgili konuların takip ettiği belirtiliyor. 

Çocuğunuz YouTube'da hangi tür video içerikleri tüketiyor?(96) (Baz; 417) 


Eğlence(komedi, sohbet) 75-06 


Teknoloji 38-13 / i Tarih 16,55 ) / Gezi-Tatl16.07 — “ Otomotiv 14.63 
Sanat 12.47 

Moda 11.03 

Kişisel bakım 10-07 Aksesuar 7-67 
Yemek tarifleri 7-43 Fikrim yok 4-32 


10 ebeveynden 8'i cocuklara 
YouTube konusunda kısıtlama getiriyor 

10 ebeveynden üçü çocuklarının YouTube'da geçirdiği 
zamana kısıtlama getirdiğini belirtirken, Şi ise belirli zamanlarda kısıtlama getirdiğini dile getiriyor. 10 ebeveynden ikisi ise kısıtlama getirmediğini ifade ediyor. Çocuğunun YouTube'da ne izlediğine, neleri takip ettiğine karışmadığını belirten ebeveynlerin oranı incelendiğinde çok ciddi oranda ebeveynin çocuğunu takip etmediği ortaya çıkıyor. 
Bu durum önemli sayıda (yaklaşık 5 milyon) gencin, çocugun kontrolsüz bir şekilde YouTube'da dolaştığını gösteren verilerden biri olarak dikkat çekiyor. Bu durum da Elsagate skandalı gibi uygunsuz içeriklerin daha fazla çocuğa erişmesine fırsat yaratıyor. (Bu konunun detayını bu ay Teknosafari sayfalarımızda ele aldık) 


1 e. w 
Üç ebeveynden biri çocuğunun 

>. e e w 22 p p hayalini kurduğu mesleği bilmiyor Çocuğunu YouTube'da kendi haline bırakan anne babalar çocuğunun hayalindeki meslekten de bihaberler. Araştırmaya katılan ebeveynlerin yüzde 36'sının çocuklarının hayalindeki meslek hakkında bir fikirleri yok. Diğerlerinin verdiği doktor, mühendis, öğretmen gibi cevapların ise biraz basma kalıp olmasından ötürü çok samimi olmadığını belirtelim. Bu bölümdeki popüler meslekler ise; yüzde 15,19 ile doktor, yüzde 9,39 ile 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mühendis ve yüzde 5,8 ile öğretmen. 


Diğer yandan çocuğunun hayalindeki mesleğe ezbere doktor, mühendis diyen ebeveyrvin önüne seçeneklerinde son günlerin havalı terimleri “yapay zekâ, kodlama” olan bir soru koyduğumuzda işin rengi değişiyor. 
Ebeveynlerin hepsi bu soru karşısında dijital kültür entelektüeli kesiliyor ve “Ben çocuğumun yapay zekâ alanında çalışmasını isterim” gibi cevaplar geliyor. 


Çocuğunuzun son dönemin popüler teknoloji alanlarından hangilerinde çalışmasını 


istersiniz?(96) (Baz; 455) Yapay zeka 48.57 
Sağlık teknolojileri 48.57 
Kodlama 42,2 
Robotik 32.97 
Siber güvenlik 31.65 
Diğer 3-08 

we wW0g40 e e e Geleceğin eğitiminin insana 

e © 

katması istenen beceriler neler? 
Araştırmamızda halk geneli nezdinde geleceğin eğitim sisteminin bireylere kazandırması gereken en önemli beceriler; “yaratıcılık”, “bilimsel ve tasarımsal düşünme” ve “iletişim ve iş birliği” gibi akıl ve duygu odaklı özelliklerken en düşük düzeyde belirtilen beceriler; “dijital dünya vatandaşlığı”, “inovasyon” ve “matematik okuryazarlığı” şeklinde belirtiliyor. Buna göre, geleceğin eğitim sisteminin yetiştireceği bireyler; “üretken”, “eleştirel düşünen ve problem çözme yeteneği yüksek” ve “İletişim becerileri gelişmiş, farklı kültürlerle iş birliği geliştirebilen” özelliklerine sahip olmalı. 
Size göre geleceğin eğitim sistemi bireylere hangi becerileri kazandırmalı?(20) (Baz; 824) 


Yaratıcılık 65.41 
Bilimsel ve tasarımsal düşünme 59-1 


İletişim ve iş birliği 57552 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Eleştirel düşünme 49-76 

Dil becerileri 4733 

Matematik okur yazarlığı 38.59 
İnovasyon 36-04 

Dijital dünya vatandaşlığı 32.16 
Diğer 0.97 


10 ebeveynden altısına göre 
teknoloji cocukların gelişmesi üzerine olumlu etki yapıyor 


Ebeveynlerin çoğuna göre teknoloji çocuklarının gelişimi üzerinde olumlu etki yapıyor. Toplumun genelinin düşünceleri incelendiğinde ise bu oranın düştüğü görülüyor. Halk genelinde dört kişiden birine göre teknoloji çocukların gelişimi üzerinde olumsuz etki yapıyor. Öte yandan, teknolojinin çocuklar üzerindeki en olumlu katkısı “yeni şeyler öğrenme fırsatı” olarak görülüyor. 
Diğer yandan ebeveynlere göre, teknolojinin çocukların gelişimi üzerindeki olumsuz etkileri arasında ilk sırada insan ilişkileri zayıflatması var. Ebeveynlerin yüzde 46'sına göre teknoloji çocukları asosyal yapıyor. Olumsuz etkiler arasında asosyalliği, göz sağlığı rahatsızlıkları ve şiddet içerikli oyun ve diğer içeriklerin çocukları saldırganlığa teşvik etmesi var. 


Teknolojinin çocukların gelişimi üzerinde olumlu olarak gördüğünüz ilk iki etkisi 


hangisi?(20) (Baz; 824) Yeni şeyler öğrenme fırsatı 50.85 
Bilgiye erişim 37-38 


Yaratıcılığın gelişmesi 3556 
Zihinsel yeteneğin gelişmesi 28.4 


Farklı kişisel beceriler kazandırması 18.81 


İletişim becerilerinin gelişmesi 15-29 Diğer 0.24 


10 ebeveynden sekizi çocuğunu 

(7 wW0g0 w e teknoloji odaklı eğitim alacağı bir okula göndermeye olumlu bakıyor Ebeveynlerin sadece yüzde 6'sı çocuğunu teknoloji odaklı eğitim alacağı bir okula göndermeye olumsuz bakarken, yüzde 79'u olumlu baktığını belirtiyor. 
Kararsız olanların oranı ise yüzde 15. Diğer yandan ebeveynlerin yüzde 73'ü çocuklarının gideceği okulda dijital dünyada internet sitesi, uygulama ve oyun gibi birçok yazılımın geliştirilmesi için gerekli olan kodlama eğitimi olmasını önemli buluyor. 


Çocuğunuzu teknoloji odaklı eğitim alacağı bir okula göndermeye nasıl bakarsınız?(26) (Baz; 341) 


Çok olumsuz 3-52 

Olumsuz 2-93 

Ne olumsuz ne olumlu 14,96 Olumlu 42.52 


Çok olumlu 36-07 Teknolojik e ll yönelik kavramların bilinme düzeyi düşük 


Eğitim sistemleri ile ilgili uygulamalar incelendiğinde yapay zekâ, akıllı tahta, kodlama, dijital eğitim ve Minecraft'ın bilinirlik düzeyinin yüzde 50'nin üzerinde olduğu görülüyor. Kişiye özgü eğitim modeli, e-öğrenme, bilişsel düşünme eğitimi ve STEM gibi öğrenmeye yönelik eğitim modellerine yönelik ise bilinirlik düzeyinin daha düşük olduğu görülüyor. Bu durum aslında uygulamalardan önce uygulamaları hayata geçirmeyi sağlayacak sistemlerin 

ne olduğunu öğrenmeye yönelik bilinçlenme düzeyinin artırılması gerektiğini gösteriyor. 


iki ebeveynden biri çocuklarının gideceği okulda; kişiye özel eğitim, akıllı tahta ve kodlama eğitimi olmasını istiyor 


Araştırmamıza göre ebeveynler çocuklarının gittiği ya 


da gideceği okulda “kişiye özgü eğitim modeli”, “akıllı tahta” ve “kodlama eğitimi” olmasını istediklerini belirtiyorlar. İstedikleri imkânlarda son sıralarda yer alanlar incelendiğinde ise görülüyor ki, olmasını istedikleri imkânların hayata geçmesi için gerekli olanlar bu konulardaki bilgi seviyesinin de düşük olması nedeniyle daha geride konumlanıyor. 


Çocuğunuzun gittiği/gideceği okulda bu teknolojik imkânlardan hangilerinin bulunmasını istersiniz?(96) (Baz; 341) 

Kişiye özgü eğitim 54-84 

Akıllı tahta 52-49 

Kodlama eğitimi 50515 

Robotik 39-3 

3 boyutlu yazıcılar 38.71 

Tabletli eğitim 34-9 

e-öğrenme 31.96 

STEM 21.99 

Hiçbiri 2-98 

Peki, cocuklarının okulunda hangi 


teknolojik imkânlar var? 


Okullardaki teknolojik imkanlar konusunda hayaller 

ile gerçekler pek de birbirini tutmuyor. Ebeveynlere çocuklarının devam ettiği okullardaki teknolojik imkânları sorduğumuzda her iki ebeveynden biri çocuğunun gittiği okulda akıllı tahta olduğunu belirtiyor, diğer imkânların okullarda bulunma düzeyinin çok düştüğü araştırmamızdaki net bir şekilde görülüyor. 


Çocuğunuzun gittiği okulda hangi teknolojik imkanlar var?(96) (Baz; 341) 


Akıllı tahta 59-24 Tableti eğitim 26.69 
Kodlama eğitimi 50:15 Kişiye özgü eğitim 15-54 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e-öğrenme 11.44 
Robotik 11.14 

3 boyutlu yazıcılar 1114 
STEM 499 


Her iki ebeveynden biri: “İmkânım olsa çocuğumu yurtdısına gönderirim” 


Araştırmaya göre her 2 ebeveynden biri imkânı olsa çocuğunu yurtdışında eğitim almaya göndereceğini belirtirken diğer veliler ise “Türkiye'de başarılı bir koleje” göndermek istediklerini söylüyor. Bununla birlikte özellikle okul seçiminde etkili olan kriterleri sorguladığımız bölümde; ebeveynler okul seçiminde kendileri dışında eğitimcilerin etkin olduğunu belirtiyorlar. 

Bu bölümde öne çıkan diğer yönlendiriciler ise; arkadaşlar, okuldan mezun öğrenci velileri, forumlar ve sosyal medya. Ebeveynlerin sadece yüzde 9,68'si okul seçiminde reklam ve tanıtım faaliyetlerinden etkilendiklerini belirtiyorlar. Bu çıktı özel okulların her ders dönemi öncesi yaptıkları iletişimlerin pek de başarılı olmadığını ortaya koyuyor. 


İmkânınız olsa çocuğunuzu yurt dışına mı yoksa Türkiye'de bir koleje mi gönderirdiniz?( 20) 


Yurtdışı 34 
Kolej 46 


Uzmanlara göre kodlama öğretimi, problem çözme adımları ile birlikte “bilgisayar 

gibi düşünebilme” becerilerini geliştiren etkinliklerle başlamalı. Sonrasında algoritma ve akış diyagramları günlük hayattan örneklerle blok temelli kodlama uygulamalarına zemin hazırlanmalı 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Okul seçiminde en önemli kriter; 


öğretmen kalitesi 


Ebeveynler için çocuklarının gideceği okula karar vermede en önemli kriter öğretmen kalitesiyken bu kriteri, yabancı dil, okulun sunduğu fiziki ortam (sağlığa uygun olması, okul bahçesi, spor salonu vb.) ve okulun sunduğu teknolojik imkânlar takip ediyor. Öyle ki, dört ebeveynden üçü okul kararı öncesi okulda görev yapan öğretmenler hakkında ön araştırma yapıyor. Öğretmenlerde pek çok özelliğin var olması beklenmesine rağmen özellikle iki özellik her dört velinin üçü tarafından en fazla istenen özellikler olarak öne çıkıyor; “çocuğa güven vermesi” ve “çocukla iyi iletişim kurması”. 


Çocuğunuzun gideceği okulu seçerken dikkat ettiğiniz en önemli üç özellik 


nedir?(96) O (Baz;341) 

Öğretmen kalitesi 65.69 
Yabancı dil eğitimi 47.51 

Okulun sunduğu fiziki ortsam 464 
Teknolojik imkanlar 38-12 

Eve yakın oluşu 30.79 

Okulun kamuoyu algısı ve başarıları 29.62 
Sosyal ve sportif imkanlar 25.22 
Danışmanlık ve rehberlik 18.77 

Kodlama eğitimi sunması 13-2 


Diğer 0.59 


YENİ NESİL ÖĞRENMENİN KODLARI NELER OLACAK? 


Endüstri devriminin akıllı teknolojiler ile donatıldığı yeni bir dünyaya yelken açıyoruz. Yapay zekâ teknolojileri günlük hayatımızda yerini almaya başlamış ve çevremizdeki cihazlar internet aracılığı ile birbiri ile konuşur hale gelmişken bu hızla gelişen teknoloji rüzgarından eğitimin etkilenmemesi pek mümkün gözükmüyor. Peki, dijital çağda okullardan öğretmenlere kadar tüm eğitim dünyası bu değişime ayak uydurabilmek adına neler yapmalı? Eğitim ve iş dünyasından önemli isimlere sorduk. 


Yeni çağın öğremne modelleri “oyun ve deneyim odaklı” 
olacak 


OZAN ONAT, CNNTURK PROGRAM MÜDÜRÜ 


Teknolojinin baş döndürücü 

bir hızda ilerlediği günümüzde, geleceğin endüstrilerine adapte olabilecek gençler yetiştirebilmek için yeni nesil öğrenme modellerine odaklanmak gerekiyor. Deneyerek öğrenebileceğimiz, hata yapa yapa daha iyi noktaya ulaşabileceğimiz, oyun ve deneyim odaklı öğrenme modellerine ihtiyacımız var. Bu noktada bazı yeni nesil teknolojilerin öğretmenlere yardımcı olabileceğini görüyoruz. Üç boyutlu yazıcılar ve robotik, üreterek öğrenmeye, gerektiğinde kırıp dökerek yeniden yaratma- ya imkân sağlıyor. Öğrencilerin hayal ettikleri projeleri elle tutulur ürünler haline dönüştürmelerine katkı sağlıyor. Sanal gerçeklik teknolojisi ise pek çok okulda mevcut olmayan pratik yapma olanağını öğrencilere veriyor. Bahçeye çıkamadığınız ortamda sanal tarlada ekip biç- 


meyi deneyimleyebiliyorsunuz. 
Bu noktada bir başka teknoloji var ki, online eğitimi daha da ileriye taşıyarak eğitimin demokratikleşmesi anlamında önemli bir potansiyel taşıyor. Bu teknoloji “artırılmış gerçeklik”, daha bütünsel bir tabirle “karma gerçeklik” Son dönemde Microsoft'un Hololens adlı akıllı gözlüğüyle popüler olan bu teknoloji sayesinde kilometrelerce uzaktaki bir bireyi, bulunduğunuz gerçek ortama, sanal olarak yansıtmak mümkün. Böylece Kars'tan İstanbul'a, Budapeşte'den New York'a farklı şehirlerde bulunan öğrenciler aynı sınıfta, aynı öğretmenden, aynı kalitede eğitim alma fırsatını yakalayacaklar. 


Bilgiye nereden ulaşacağım bilen 

ve ulaştığında düzenleyebilen bireylere ihtiyacımız Var 

ÖĞR. GÖR. AYŞEGÜL LİMAN KABAN, BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 


Dünya değiştikçe öğrenenler 

de değişiyor karşılaştıkları problemler aynı mı kalıyor sizce? 
Tabii ki, karşılaşılan problemler de geçen yüzyıl ile aynı kalmıyor. Günümüzün eğitim paradigması sanayi devrimi esnasında tasarlandı. O zamanlar bütün nüfusun okumasına iyi mevkilere gelmesine gerek yoktu. İş gücünün büyük bir kısmını beden gücü gerektiren işler oluşturuyordu. Sanayi toplumunda eğitim, nesnel bilgi üzerinde temellenerek üretimi arttıracak bilginin kullanılmasını ve yayılması amacını taşıdı. 
Bunun sonucunda da ortaya çıkan yeni eğitim politikaları üretim ilişkilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yoğunlaştığı için, bireye yönelik eğitim hedefleri geri planda tutuldu. Dolayısıyla düşünen, sorgulayan bireyler yetiştirmek yerine işi hatasız yapan, bilgileri depolayan ve onları yaşamda nerede kullanacağını bilemeyen bireyler yetiştirildi. 
Günümüzde bilgi toplumu içerisinde yaşamaktayız. Artık bilgiye ulaşmak kolay fakat bu sefer de bilgi sınırsız. Bireyin daha önce bilgiyi akılda tutması yeterken şimdi bu sınırsız bilgi ile baş etmesi gerekiyor. Peki, size”21. 
yüzyılın en önemli özelliği nedir,” diye sorsam ne derdiniz? Bilgiye ihtiyaç duyan, bilgiye nereden ulaşacağını bilen, ulaştığı bilgiyi düzenleyebilen bireylere ihtiyacımız var. Bunları gerçek- 


leştirebilmek için ise 21. yüzyıl becerileri gerekiyor. 


21. yüzyıl becerileri He yeni dünyaya hazır olmak 

DİNÇER DEMİR, EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ZİRVESİ YÜRÜTME KURULU ÜYESİ 


ÇA 
EY 
AT 


Günümüz eğitim söylemlerinde 
21. yüzyıl becerileri olarak bilenen nitelikli beceriler ortaya kondu. 
Bu beceriler ile yetkinleşmiş bireylerin gelecekteki henüz var olmayan ama var olması beklenen değişimlere uyum sağlayabilmesi hedefleniyor. Tüm bunları göz önünde bulundurarak, OECD'nin öğrencileri gelecekteki bu mesleklere yönelik hazır olabilmeleri amacıyla yayımladığı raporunu temele koymalı ve eğitim sistemimizi şu başlıkları dikkate alarak şekillendirmeliyiz. 


21. yüzyıla hazır olan bir birey: 


Dünyadaki gelişmeleri takip edebilmek adına okuryazar seviyede bir yabancı dile sahip olmalı (İngilizce) 

« Sanat, coğrafya, tarih, matematik ve fen gibi alanlarda yetkin olmalı 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» Finansal okuryazarlık konusunda bilgi sahibi olmalı 


» Girişimcilik farkındalığını ve bakış açısını kazanmalı 


»Bilgi okuryazarlığını edinmeli 

» Medya okuryazarlığı becerisine sahip olmalı 

» Eleştirel düşünce ve problem çözme becerilerine sahip olmalı 

» Sosyal becerileri kuvvetli ve kültürler arası etkileşime açık olmalı s İşbirliğine açık olmalı 

s Öğrenmenin devam eden bir süreç olduğuna inanan yaşam boyu öğrenen farkındalığını edinmeli 

» İletişim becerilerini güçlendirmeli 

« Teknolojiyi kullanabilmeli ve yeni teknolojilere uyum sağlama becerisi kazanmalı 

» Teknoloji tüketicisinden çok teknoloji üreticisi olmalı 

» Üretken ve yaratıcı olmalı 


Dijital çağın öğretmenleri yeniliğe açık olmalı ÖĞR. GÖR. IŞIL BOY ERGÜL, EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ 


ZİRVESİ VE ETZ AKADEMİ KOORDİNATÖRÜ 


Dijital çağın modern öğretmenlerinde olması gereken en önemli özellik yeniliğe açık olmak. 
Teknolojinin hızla ilerlemesi her alanda olduğu gibi eğitimde 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de büyük bir değişime yol açtı. 
Ana sınıfından yükseköğretime kadar her seviyede ve her branşta yapılan eğitim-öğretim etkinlikleri teknolojinin getirdiği yeniliklerle birlikte değişim gösteriyor. 
Öğretmenler çoğu zaman bu hızla değişen ve gelişen teknolojiyi öğrencileri gibi kullanamadığı için endişeleniyorlar. Halbuki öğretmen teknolojiyi öğrencisiyle birlikte içerisinde oldukları bir yarış olarak görmemeli. Öğretmenin buradaki rolü antrenörlük ve bir antrenörün koşucudan daha hızlı koşması beklenemez, önemli olan onu doğru yönlendirmesi. Öğretmenler de öğrencilerini teknolojiyi doğru ve etkili kullanmaları konusunda doğru yönlendirmeli. 
Günümüzde öğrencilerin büyük çoğunluğu öğretmenlerinden daha çok internette zaman geçiriyor, mobil cihazlarını daha aktif ve uzun süre kullanıyorlar. Ancak, çoğu öğrenci internette karşılaştığı bilginin doğrulunu sorgulamak konusunda desteğe ihtiyaç duyuyor. Öğretmenin öğrencilere bilgiye nereden erişecekleri ve bu bilgiyi nasıl doğru yorumlayacakları konularında rehberlik etmesi gerekiyor. 


Kodlama ve analitik düşünce günümüzün dijital alfabesi 


SAİT TOSYALI, TEGV GENEL MÜDÜRÜ 


Eğitimde çok önde olan ülkelerin, kodlama eğitimlerini ilkokulda -hatta öncesinde- vermeye başladıklarını görüyoruz. Dolayısıyla bizler önlem almazsak zaten var olan fark daha da açılacak. Bugün sadece Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın (TEGV) değil başka kurumların da bu alanda projeler ürettiğini görüyoruz. Hedefimiz, çocukların teknolojiyi doğru kullanmayı oyunlarla öğrenebilecekleri, sanal dünyada buldukları bilgiyi doğru şekilde değerlendirebilecekleri bir modeli geçerli kılmak. Çocuklarımızın dijital okuryazarlıktan dijital güvenliğe kadar sanal dünyanın alfabesini öğrenmenin yanı sıra internet kullanımı konusunda da bilgi sahibi olmaları çok önemli. Ayrıca önümüzdeki aylarda İstanbul'daki noktalarımızdan birisinde maker atölyesi kurma yönünde çalışmalarımız var. Bu sayede 

de hem çocuklarımız hem de gönüllülerimiz 3 boyutlu düşünce tarzı, robot kitleri, elektronik devre kartları, sensörleri ve kodlama platformlarını tanıyarak kullanmayı öğrenebilecek. 


Okullarda kodlama eğitimi nasıl olmalı? 


EBRU KARAYILMAZ, BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ - TED RÖNESANS KOLEJİ 


Kodlama öğretimi, problem çöz- 


me adımları ile birlikte “bilgisayar gibi düşünebilme” becerilerini geliştiren etkinliklerle başlamalı. 
Sonrasında algoritma ve akış diyagramları günlük hayattan örneklerle blok temelli kodlama uygulamalarına zemin hazırlanmalı. Bu gibi etkinlikler bilgisayar kullanmadan da öğretilebilir; csunplugged.com ve kesfetprojesi.org sitelerindeki kaynaklardan yararlanılabilir. Genellikle blokları sürükleyip çalışma alanına uygun algoritma ile yerleştirerek hazırlanan blok temelli kodlama uygulamalarının çoğu code.org sitesinde yer alıyor. MIT tarafından geliştirilen Scratch programı ile de öğrenciler hayal ettikleri oyunları ve animasyonları kodlayarak tasarlayabilirler. Bu gibi pek çok araca internet üzerinden ulaşılabilir. 
Temel kodlama bilgisi elde eden çocuklar bu bilgilerini robot kodlamada rahatlıkla uygulayabilirler. 
Ancak bu noktada da amaç robotu uzaktan kumanda ile hareket ettirmek gibi basitçe kodlamak olmamalı. Robota verilen bir görev, yazılan komutlar ile gerçekleştirilebiliyorsa ve yeni görevler başarı iletamamlanıyorsa verimli bir kodlama ve robotik eğitiminden söz edilebilir. Okullarda kodlama öğretimi ilkokuldan liseye doğru gittikçe gelişen ve artan yapıda kurulmalı ve süreç içerisinde çocukların ürünler ortaya çıkarıp sunabilmelerine imkân sağlanmalı. Tüm seviyelerde “if-else, döngü, fonksiyon, değişken” mantıkları örneklerle aktarılmalı ve algoritma mantığı iyice pekiştirilmeli. Kodlamanın, matematik ve fen bilimleri gibi derslerin konularına entegre edilerek uygun kazanımlarla eşleştirilmesi çocukların kodlama mantığını kullanarak farklı bir disiplinin kazanımını kalıcı olarak 


öğrenmesine katkı sağlayacaktır. 


Öğrenciler artık kendileri için kişiselleştirilmiş öğrenme programlar bekliyorlar 


OZAN KUŞCU, NARTEK KURUCUSU 


Mobil teknolojilerden sanal 

ve artırılmış gerçekliğe, yapay zekâdan giyilebilir teknolojilere, makine öğrenmesinden nesnelerin internetine kadar sayabileceğimiz tüm teknolojik gelişmeler, hayatımızın birçok alanını etkilediği gibi öğrenmenin geleceğini de etkileyen faktörlerin en başında geliyor. Bu teknolojiler sayesinde hayatımızın bu kadar hızlı aktığı ve bilgiye erişimin bu kadar kolay olduğu bir dünyada hepimiz, hiç olmadığımız kadar tahammülsüz ve bir o kadar talepkârız. Bu nedenle, öğrenme ve gelişim profesyonelleri olarak bizler, teknolojiyle entegre, daha etkin ve kısa zamanda maksimum fayda sunan eğitim programları tasarlamak için kafa yoruyoruz. 
Günümüzde artık sınıf eğitimlerinin ötesinde kişiselleştirilmiş mobil simülasyonlardan heran ve her yerde öğrenmeyi mümkün kılan online metotlara, deneyimsel öğrenmeye kadar bir çok 


verimli ve sürdürülebilir yöntemi hayatımıza sokuyoruz. Hepimiz, sınıf içi eğitimlerde eğitimcinin konuyu aktardığı ve öğrenenin sadece dinlediği günlerin çok geride kaldığının farkındayız. Öğrenciler ve kurumsal çalışanlar, teknolojik gelişmeler sayesinde günlük yaşamlarında alıştıkları kullanıcı deneyimlerinin benzerini öğrenme süreçlerinde de yaşamak istiyorlar. Kendileri için kişiselleştirilmiş, kendi öğrenme hızlarında, kendi istedikleri anda ve yerde, aktif olarak bir parçası oldukları etkileşimli öğrenme programları talep ediyor. 


Eğitim teknolojilerinin yaygınlaşması neden sınırlı kalıyor? 


CEM ARITULUK, VİZYON KOLEJİ CEO'SU 


Eğitim teknolojileri kullanımın sınırlı kalmasının en büyük nedeni hızla gelişen teknoloji karşısında yanlış yapma korkusu. Teknoloji son yirmi yılda bundan önceki binlerce yılın toplamından kat be kat hızla gelişiyor. Öngörülemeyen bu değişim nedeniyle eğitimciler geleneksel eğitim modeline sıkı sıkıya sarılıyor ve değişimden kaçınıyorlar.Teknolojiden asla korkmamalıyız. Biz yapay zekâ ve eğitim teknolojileri sayesinde 


öğretmenin üzerindeki robotik işleri alıyoruz ve gelecekte 

fark yaratacak becerilerle donatılmış bireyler olmasını istediğimiz öğrencilerimizin bu becerilerini geliştirebilecekleri ortamlar sağlıyoruz. Ülkemiz eğitim sisteminin en büyük problemlerinden olan yabancı dil eğitiminde de benzer şekilde eğitim teknolojileri ile 40 dakikalık derslere mahküm olmayan ve kendilerinin uygun gördüğü herhangi bir vakitte tabletleri veya telefonları ile istedikleri yerde öğrenme sürecini devam ettirecekleri bir kurgu sunuyoruz. 


Yeni nesil eğitim 

tasarımlarımızda en önemli unsur 

deneyim 


BURÇAK YILDIRIM, TEZGAHÇILAR KURUCUSU 


Yeni nesil eğitim tasarımlarımızda 


dikkati uzun süreli sağlama ve, 


derin öğrenme için “deneyim” | / v 


en önemli unsur olarak öne 


çıkıyor. Deneyim ise teknolojiyle C ) 


birleştiğinde öğrenme açısından etki artıyor. Biz, Tezgahçılar tarafında sınıf içerinde interaktiviteyi artırmak için Kahoot ve Socrative gibi basit uygulamalarla,fiziksel oyunları zaten bol bol kullanıyoruz. Ancak asıl heyecanlı olduğumuz konu eğitime nöro- 


bilim dâhil edebilmek. Nörobilim şuan pazarlama alanında çok kullanılan, duyguları, ilgiyi, 

odağı ölçebilen bir bilim ve aynı zamanda giyilebilir, ulaşılabilir bir teknoloji. Katılımcıların eğitimin hangi kısmına ilgi duyduğunu, hangi kısmında odaklandıklarını ya da hangi kısımda eğitimden koptuklarını ölçmek için kullanmaya deneme gruplarıyla başladık. 
Bu veriler bize “eğitimin verimliliği”ni ölçme konusunda objektif bir çıktı sağlayacak. Yeni nesil eğitimde eğitim içeriği kadar, eğitmen profili de çok büyük anlam ifade ediyor. İhtiyaç haline gelen “yetkinlikler” hızla değişiyor, yeni nesil yetkinliklere yanıt verebilen bir eğitmen olmak için eğitmenlerin arka planlarını teknolojiyle donatmaları gerekiyor. Aksi halde bilgi birikimlerimiz çok hızlı bir şekilde atıl hale gelebilir. 
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Teknoloji mi eğitimden çıkar, eğitim Mi 


teknolojiden? 


Kötü benzetme ama iyi başlık olurdu. Kuskusuz, dün gelecek teknolojideydi, bugün de öyle. Teknolojinin daha ileri gitmesi daha iyi eğitilmiş, konusunda uzman kişilerle mümkün, İnsanların daha iyi eğitilmesi gelişen teknolojiler olmadan imkânsız. Bu ilişki karşılıklı gelişim ile süreklilik sağlayacak 


2000 sonrası nesli cep telefonuna 

doğan, iPad ile mama yiyen, araştırmayı Google, ilişkiyi Facebook, anı saklamayı Instagram olarak gören neslin eğitimini, yalnız kitap defterle yapması mümkün değil. 
İlgisi ve algısının en açık olduğu yer teknoloji. Bunu bir eleştiri olarak değil, tespit olarak kabul edersek teknolojiyi eğitimde tehdit değil, fırsat hatta zorunluluk olarak görebiliriz. 
Dikkat dağınıklığına önlem 
Tüm teknolojik enstrümanlarda olduğu gibi eğitim teknolojileri de dikkat dağınıklığına çok açık. İnternet sitelerinin ortalama ziyaretleri iki, üç dakikalarda, sayfa başına ziyaret 15 sn üzerinde değil. Kullanım esnasında onlarca internet tarayıcısı, program ve uygulama aynı anda açık. 
Kullanıcı deneyiminin, 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i Güçlü Bestan 
MMA Türkiye 


* Yönetim-Kurulu Üyesi 


tek ekranın çoklu kullanımı yönünde olduğu göz önünde bulundurularak tasarım ve uygulama gerçekleştirilmeli. 
Tabii, bunların hepsi çok 

iyi kurgulansa da, eğitimde teknolojinin ağırlığı arttıkça, kişilerin oto disiplinlerini artıracak motivasyonda olmaları gerekiyor. 
Erişilebilirlik mi kolaycılık mı? 
Kişilerin tüketim alışkanlıklarına uygun üretilen eğitim teknolojileri, bilgiye kolay erişilebilirlik sağlarken kullanıcı motivasyonu bu erişilebilirliği kolaycılık ola- 


rak da algılayabilir. Kullanım motivasyonu erişilebilirlik olduğunda büyük fırsat, kolaycılık olduğunda büyük tehlike doğuracaktır. 


En yüksek fayda çalışanlar için Insanlar iş hayatlarına atıldıktan sonra eğitimleri maalesef çalıştıkları kurum ve çalıştıkları çevre ile sınırlı kalır. İş sonrası eğitime gitmek, herhangi bir okulda master/doktora yapmak ya da çalıştığı sektörle alakalı sertifika programlarına katılmak çok az kişinin sahip olabildiği fırsatlarken, aklınıza gelebilecek hemen her sektörde video konferanslara katılıp, webinarları takip etmek, her gün 20 dakika yabancı dilde canlı telefon konuşması yapıp dilinizi geliştirebileceğiniz uygulamalara sahip olmak hemen herkesin erişebileceği fırsatlar olarak neredeyse her gün işe gitmekten daha az maliyetli ve daha az zaman alabilir. 

Geleceğin insan kaynakları yönetimi, kişilerin üniver- 


sitesini, yüksek lisansını sorarken kendi çabası ile eğitim teknolojilerine ne kadar adapte olduğunu, bu sayede kişinin kendisini ne kadar geliştirdiğini sorgulamalı. 


İnsan faktörü 
Dünyanın en yüksek kapasiteli, en hızlı, en yenilikçi eğitim teknolojisini geliştirseniz de eğitim içeriğini hazırlayan ve o eğitimi talep edecek kişinin insan olduğunu unutmamak gerekir. Amacımız makinelerin birbirini eğitmesi değil, teknoloji yardımı ile insa- nın yine başka bir insanı eğitmesi olmalı. Bu nedenle geliştirilecek teknolojiler teknik insanların yardımı ile eğitimciler, araştırmacılar ve toplum bilimciler tarafından yapılmalı. 


Kurumsal öğrenme süreçlerinde devrim: 


Simdi bildiklerini unutma zamanı! 


Geçtiğimiz ay Allianz Türkiye Akademi'nin düzenlediği, dünyanın en büyük iş yönetimi okullarından INSEAD'da gerçekleşen dört günlük vizyoner liderlik eğitimine katıldım. 
“Kurumların yorumladığı hali ile liderlik kuramı” bana herzaman komik gelmekteydi. Ancak itiraf etmeliyim ki, bugüne kadar aldığım onlarca eğitimin içinde en etkili olanı da buydu 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İstanbul'da gerçekleştirilen tanıtım seminerinde, bu programın deneyimsel öğrenme metodolojisi üzerine kurulu olduğu anlatılmıştı. Sınıf dersleri- ne ve kısmen e-eğitimlere alışkın olan bizler için “deneyimsel öğrenme” ilk etapta bana yeterli anlam ifade etmedi. Oysa eğitim sonunda çok çarpıcı notlarla ayrıldım. 


INSEAD Ekonomi Profesörü Loic Sadoulet, bugüne kadar kurumsal dünyanın bize çizdiği tüm sınırları yıkıp içimizden bir isyankâr çıkardı. İlk söylediği şey, yıllık tutulan bütçelerin anlamsızlığıydı. Bir sonraki yılın pazar dinamiklerini tahmin etmeye çalışarak aylarca emek harcanan yıllık bütçe çalışmaları ve daha da kötüsü beş yıllık planlar, artık eski dünyada kaldı. 
Çünkü yeni dünya, sürekli güncellenen ve diğerleri tarafından -özellikle de 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startup'lar- bozulan bir yer artık. Ve kimse yıl sonunda ne olacağını aslında tam olarak bilemiyor. Önerisi ise sadece vizyonu çizmek! 


Diğer bir notu ise kendi işinizle ilgili bir aksiyonda bulunurken yöneticinizden asla izin almamanız gerektiği. Çünkü büyük organizasyonlarda start-up kültürü ancak tam olarak böyle oluşturulabiliyor. 


Sadoulet: 
“Dijitalleşme ergenlerin cinselliği konuşma şekline benziyor” 


Beyaz yakalı veya ajans 


çalışanı... Kim olursak olaum, süslediğimiz cümlelerle aslında içeriğin içini boşaltıyoruz. Beş yıl sonranın organizasyonunu hayal ederken kavram olarak kullandığımız dijitalleşmeyi Sadoulet, ergenlik döneminde gençlerin sürekli cinsellik konuşmasına benzetiyor: Aslında tam olarak ne olduğunu kimse bilmiyor, ama sürekli onun hakkında konuşuyoruz. 


Çünkü Sadoulet'e göre sürekli ve daha fazla aynı şeyleri yapmak içimizdeki yeteneği öldürüyor, yeni çıkış yolları ve fırsatları görmemizi engelliyor. INSEAD, öğretme ve öğrenme üzerine kurulu bir okul değil; öğrendiklerimizi yok etme ve her gün gerçekliği yeniden deneyimletmeyi amaçlıyor. 
Sadoulet bu noktada her gün öğrenmekten, yeni yollar deneyerek test etmekten bahsediyor. “Bir çocuğun yürümeyi, bisiklete binmeyi öğrenmesini hayal edin. Çocuk bunu yaparken aklında bir yıl sonrasına dair bir hedef yok, planlama yok, ba- 


şarı metrikleri yok. Sadece içinde, bunu yapmaya dair cesaret ve istek var” Yepyeni bir çalışma kültürü oluşuyor: Çevik organizasyonlar 
“Çevik” (agile) kelimesini bu yıl sıkça duyacağız. Şirketler yakın zamanda bu modele geçmeye başladılar. Çünkü Titanik kadar büyüyen organizasyonlar, dümeni çeviremez oldu. Pazardaki degişiklikleri görmek ve buna karşılık vermek aylarımızı alıyor. Bu sırada atı alan Üsküdarı geçiyor. Bu nedenle devleşmiş organizasyonlar kendi içinde minik parçalara ayrılmaya başladı. her bir parça kendi kurallarını belirliyor, yenilikçi bir ortamda kendi 1-2 haftalık hedeflerini belirleyerek orta ve uzun vadeli planlama yapmadan, yalnızca vizyon çizerek çalışıyorlar. Diğer bir deyişle büyük şirketlerin birçok start-up'tan oluşan yeni 

bir yapıya evrileceklerine tanıklık edeceğiz. İşte eski dünyada kalan tüm o sıkı kurumsal çalışma kuralları ve iş yapış şekilleri çevik çalışma kültüründe çok geride kalmış olacak. Kurumlar ise bu yeni dünyaya çalışanlarını adapte edebilmek ve yeni kültürü besleyebilmek için tüm kurallarını yıkıp, eğitim perspektiflerini de değiştirecekler. 
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tüketimine 


düzen 


eme ge 


ErTP le enerji 


AB ülkelerinde aşamalı olarak hayata geçen Enerji İlişkili Ürünler Yönetmeliği enerji tüketimini ve karbondioksit salımını küresel bir çerçevede düşürmeyi hedefliyor. Yönetmelik ile TV, çamaşır makinesi ve buzdolabı gibi ürünlerden bildiğimiz enerji verimliliği etiketi, ısıtma cihazları, su ısıtıcıları ve hatta bu cihazların birlikte kullanıldığı sistemler için zorunlu olacak 


AB ülkelerinde aşamalı şekilde 

hayata geçirilen 
ErP Yönetmeliği (Energy Related Products - Enerji İlişkili Ürünler), enerji sarfiyatı yapan cihazlarda bir dizi standardı mecburi hale getiriyor. Bu ülkelerde, 2013 yılında klimalarla başlayan düzenlemelerle yürürlüğe giren yönetmelik, 
2015 yılında motor, fan ve 
pompalar için de uygulanmaya başlandı. Uygulama kapsamında, belirlenmiş verimlilik standartlarını karşılayamayan su pompaları, elektrikli motor ve sirkülatörlerin AB ülkelerinde satılması yasaklandı. 
Yönetmelik aslında enerji tüketimini ve karbondioksit salımını küresel bir çerçevede düşürmeyi hedefliyor. 
Yönetmelik ile TV, çamaşır makinesi ve buzdolabı gibi ürünlerden bildiğimiz enerji verimliliği etiketi, ısıtma cihazları, su ısıtıcıları ve hatta bu cihazların birlikte 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kullanıldığı sistemler için zorunlu olacak. 


21 Nisan'da ülkemizde 
yürürlüğe giren ErP(Energy Related Products-Enerji İlişkili ürünler) yönetmeliğiyle yoğuşmalı olmayan kombilerin üretim ve ithalatı bitecek. Türkiye'deki kombi pazarının büyüklüğünün yıllık ortalama bir milyon olduğu biliniyor. Bu cihazların yüzde 35'ilik bölümünün ErP Yönetmeliği'ne uygun. 
Yönetmeliğin devreye girmesiyle birlikte, paza- 


rın yüzde 65'lik kısmının 

da orta vadede yoğuşmalı cihazlara dönmesi öngörülüyor. Normal kombilere göre yüzde 25-35'e varan doğalgaz tasarrufu sağlayan yoğuşmalı kombiye geçilmesinin pazarı büyüteceği beklentisi egemen. 
Bakanlıktan ve ilgili sektör derneklerinden edinilen bilgilere göre ErP regülasyonu 
2018 yılında Türkiye'de iki 
aşamada devreye girecek. 
Bunlardan ilki 2018 yılının ortalarında eko dizayn ve enerji etiketlemesi başlıkları 


İyOr 


altında yürürlüğe girecek. 
Buna göre bugün yurtiçi pazarda satılan konvansiyonel kombiler üreticiler tarafından üretilmesi yasaklanacak ve üretilmesinde herhangi bir sakınca bulunmayan yoğuşmalı kombilere enerji etiketi zorunluluğu getirilecek. Bununla birlikte, bütün hanelerin yoğuşmalı kombiye geçişiyle yıllık 1 milyar dolarlık enerji tasarrufu sağlanacağını da not etmekte fayda var. Öte yandan, ErP Yönetmeliği ile NOx (azot oksit), CO ve CO3 gibi atık gaz oranları yüksek olan yoğuşmasız (konvansiyonel) kombilerin satışına 2019 başına kadar devam edileceğini ekleyelim. 


Bu noktada, kısaca Türkiye'nin doğalgaz tüketim verilerine de bakalım. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, 2017'de Türkiye>nin doğalgaz tüketimi 2016'ya oranla yüzde 16,29 artışla 53 milyar 484 
milyon metreküpe yükseldi. 
Bu dönemde tüketimdeki yükseliş nedeniyle Türkiye'nin toplam doğalgaz ithalatı da yüzde 19,20 artarak 55 
milyar 250 milyon metreküp seviyesinde gerçekleşti. 
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Türkiye doğalgaz 


biyasasının görünümü 


EPDK, 2017 yılına ait doğalgaz piyasası sektörü raporunu yayımladı. 172 sayfalık raporda ülkemiz doğalgaz piyasasının portresi sunuluyor. Buna göre, Türkiye'de 78 ilde doğalgaz kullanımı var ve tüketim geçen yıl, 2016'ya oranla yüzde 16 artarak 50 milyar metreküpün üstüne çıktı. Rapordan öne çıkan noktaları paylaşıyoruz 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2017 
verilerine göre, Türkiye'de doğal gaz dağıtım şebekesi ile 78 il ve 426 ilçe ve beldemizde konutlara gaz 
sağlanmış durumda. 2017 
yılı içerisinde 81 ilin tama- mı için doğal gaz dağıtım ihaleleri tamamlandı ve kısa bir süre içinde bütün illere dağıtım şebekesi yoluyla doğal gaz sağlanması hedefleniyor. EPDK verilerinde doğalgaz sektöründeki istihdam verileri de paylaşılıyor. Buna göre, yalnızca doğal gaz dağıtım sektöründe faaliyet gösteren 69 dağıtım şirketi tarafından 10 bini aşkın kişiye istihdam sağlanıyor. Ayrıca yapılan toplam yatırım 2017 yılı sonu itibariyle 15 milyar TUyi aştı. Yurtiçinde üretim yapan toptan satış lisansı sahibi 10 şirket tarafından 
2017 yılında 354,15 milyon 
metreküp doğal gaz satışa sunuldu. Üretimi yapılarak satışa sunulan gaz miktarı 
2016 yılına göre yüzde 3,58 
azaldı. 2017 yılında, 55 
milyar 249 milyon 950 bin metreküp doğal gaz ithal edildi. Bunun paralelinde 


ise doğalgaz ithalatı 2016 
yılına kıyasla yüzde 19,20 oranında arttı. 2017 yılında, ithalat yüzde 51,93'lük payla en fazla Rusya'dan yapıldı. 2017 yılında ihracat lisansı sahibi 8 şirketten sadece BOTAŞ faaliyette bulundu ve BOTAŞ, Yunanistan'a 620,67 milyon metreküp doğalgaz sattı. 
Doğal gaz ihracatı 2016 
yılına kıyasla yüzde 6,52 oranında azaldı. 

13,5 milyon doğalgaz abonesi bulunuyor 
EPDK'nın raporunda son tüketicilere yönelik veriler de yer alıyor. Buna göre, 
2017 yılı sonu itibariyle 
doğalgaz hizmeti götürülen 
toplam abone sayısı 13 
milyon 572 bin 23'e, konut 
abone sayısı 13 milyon 571 
bin 92'ye, serbest tüketici sayısı ise 551 bin 988'e ulaştı. Doğalgaz abonelerinin 
2017 yılı içerisinde aylar 
itibariyle gerçekleştirdikleri tüketim miktarlarına bakıldığında, doğalgaz tüketiminin özellikle kış 


aylarında yükseldiği ve Ocak ayında (2,93 milyar metreküp) en yüksek değere 
ulaştığı görülüyor. 2017 
yılında konut tüketiminin en düşük olduğu ay Ağustos ayı (189,70 milyon metreküp) olarak belirlendi. 


Doğalgaz en çok elektrik üretimi için kullanılıyor 
2017 yılının sektörel dağılımı 
yüzde olarak hesaplandığın- da; konut tüketimi yüzde 25,09, elektrik üretimi için tüketim yüzde 38,13 ve sanayi tüketimi yüzde 24,83 olarak gerçekleşti. Öte yandan, raporda müşteri şikâyetleri de aktarılıyor. Buna göre 
dağıtım şirketlerine 2017 
yılında toplam 614 bin 18 
adet başvuru ve şikâyette bulunuldu. Bu başvuru ve şikâyetlerin yaklaşık yüzde 36,18'ini sayaçlar, yüzde 12,84'ünü faturalama, , yüzde 1,67'sini müşteri hizmetlerine ve yüzde 46,87'sini 

de diğer hususlarla ilgili (bağlantı talebi vb.) başvuru ve şikâyetler meydana getiriyor. 
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ErP yönetmeliğine 


tırmalar nasıl hazırlandı? 


ErP yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle geleneksel kombi cihazları artık üretilmeyecek. Bu kapsamda kombi üreticileri, tüketicileri bilinçlendirme adına çeşitli çalışmalar yapacak. Dosyamıza görüş veren 


Ali Aktaş, Bosch Termoteknik Türkiye-Ortadoğu ve Kafkasya Pazarlama Direktörü 


Tüketicileri bilinçlendirmek için uzun süreir çalışıyoruz 


Bu yıl Nisan ayında yürürlüğe giren ErP yönetmeliği ile birlikte konvansiyonel olarak nitelendirdiğimiz cihazların üretimine izin verilmeyecek. Bosch Termoteknik olarak bu yönetmeliğe uygun olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 
Yoğuşmalı kombi kullanımının teşvik edilmesi, kullanıcıların bu konuda bilinçlendirilmesi konusunda çalışmalarımızı uzun süreden beri devam ettiriyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın ve emeklerimizin karşılığı olarak, İngiliz BRG Building Solutions 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markalar ErP yönetmeliğine ilişkin ne tür hazırlıklar yaptıklarını anlattı 


firması tarafından 2017 
yılında Avrupa Isıtıcı Pazarına ilişkin olarak yayımlanan raporuna göre; Bosch Termoteknik olarak yoğuşmalı kombi kategorisinde Bosch ve Buderus markalarımız ile ısıtma, soğutma ve havalandırma pazarında lider konumundayız. Bosch markası kombilerimiz ile birinci olurken, Buderus markamız da ikincilikle onu takip etti.m 


Hasan Önder, Daikin Türkiye CEO'SU 


Tüketicileri çevre ve enerji dostu ürünlerle buluşturacağız 
Avrupa Birliği (AB) 
ülkelerinde 2015 
yılından bu yana uygulanan ErP Direktifi 


kapsamında, Isıtma Cihazları için Ekotasarım 


GE.COM.TR 


Gereklilikleri ve Enerji Etiketlemesi Tebliğleri Türkiye'de 21 Nisan'da tarihinde yürürlüğe girdi. Bu tebliğlere göre kapasitesi 70 kW ve altındaki kombiler için sezonsal mahal ısıtma enerji verimliliği yüzde 86'nın altına düşemez. Konvansiyonel (yoğuşmalı olmayan) kombiler bu verimlilik gerekliliğini sağlayamadıklarından bu tebliğler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren konvansiyonel kombilerin üretimi ve ithalatı yasaklanmış oldu. Tüm pazar yoğuşmalı olarak tanımladığımız kombi ve kazan sınıfına kayıyor. 
Sektör ErP Yönetmeliği sayesinde kullanıcılara çevre ve enerji dostu ısıtma cihazı seçenekleri sunacak. s 


Atakan Unan, Emas Makina Sanayi Pazarlama Müdürü 


Erp yönetmeliğiyle ürünlere enerji verimliliği etiketi yerleştirilecek 


ErP yönetmeliği ile birlikte ürünlerin enerji verimliliği ve çevreye duyarlılığı ön plana çıkacak. Yönetmelik ile birlikte 0-70 kW kapasiteli ürünlerde enerji verimliliğini gösteren etiketlerin ürünlere yerleştirilmesi zorunlu hale geldi. Böylece tüketiciler aldığı ürünün enerji sınıfını, ses seviyesini kolaylıkla görebilecek ve bu sayede daha bilinçli duruma gelecek. Ayrıca yönetmelik gereği NOx (azot oksit) emisyon değerlerinin 
56 mg/kWh altında 


olması gerekiyor. Bu durum da ürünlerin çevreci özelliğini ön plana çıkarıyor. AB'de daha önceden uygulanmaya başlayan 

ErP yönetmeliğinin 
ülkemizde de 2015 
yılında yürürlüğe girmesi bekleniyordu. 
Bu dönemde Ar-Ge çalışmalarımıza hız kazandırarak yönetmeliğe uygun cihazlar üretmeye başladık. Bu doğrultuda ürünlerimizi NOx sınıfı daha düşük, çevreye duyarlı, enerji verimliliği daha yüksek ürünler olarak üretmeye devam ediyoruz.s 


Dinozor kombi tarih oluyor. 


Daikin kombi tarih yazıyor. 


59cm 


40cm 


Karşınızda dünyanın en az yer kaplayan kombisi! 
Geleceğin teknolojisiyle üretilen, küçük, şık, verimli ve sessiz Daikin kombi ile tanışın, eski kombinizle vedalaşın. 


DESIGN 
AWARD © 
2018 ; 
reddot design award 


2018 


Bonus'a özel peşin fiyatına 


Çağrı Merkezi 444 9990 daikin.com.tr * facebook.com/daikin.turkiye 


© EĞİTİM 


Kurumsal akademi: 


Geleceğe 


yatırımın kurumsal adresleri 


Firmalar acımasız rekabet atmosferinde asıl öne çıkan güçlü noktanın çalışanlarının her yönden geliştirilmesi ile teknolojinin daha yoğun kullanılması ve öğrenen organizasyonlar meydana getirmekten geçtiğini anlamış durumdalar. Bu da, kurumsal akademilerin önemi artırıyor 


Kurumsal aka- 
© demi (corporate academy) günür- 


müzdeki üniversitelerde uygulanan eğitim programlarının günlük ihtiyacı karşılamaktan uzak kalmasının sonucunda ortaya çıkan bir yaklaşım aslında. Firmalar acımasız rekabet atmosferinde asıl öne çıkan güçlü noktanın çalışanlarının her yönden geliştirilmesi ile teknolojinin daha yoğun kullanılması ve öğrenen organizasyonlar meydana getirmekten geçtiğini anlamış durumdalar. Bu da, kurumsal akademilerin önemi artırıyor. Şirket akademileri uygulama türlerine baktığımızdaysa ağırlıklı olarak eğitim bölümleri, marka olmuş ayrı bir bölüm veya akredite programlar sunan bir birim olmak üzere farklı türleri görüyoruz. Bununla birlikte, tamamen dış kaynaklardan tedarik edilen eğitim türleri de söz konusu olabiliyor. Diğer bir yaygın uygulama da 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kurum içinde yetiştirilen eğitimcilerle eğitimlerin geliştirilmesi ve uygulaması şeklinde karşımıza çıkabiliyor. 


Kurumsal akademilerin belli başlı 


avantajları 
Kurumsal akademilerinin düzgün ve sistemli şekilde işletilmesiyle önemli avantajlara sahip oldugunu ifade edebiliriz. Bu avantajların başında şirket çalışanlarının sahiplendiği güçlü bir model olması söylenebilir. Çalışanlar okul sonrası iş dünyasına girdiklerinde öğrenmenin hayat boyu öğrenme 


kavramına dönüştürülmesi gerektiğini kavramalı. 
Kurumsal akademileri 


uygulamalarında çalışanlar basmakalıp düşünme biçimi dışına çıkmayı, öğrenme tarzlarına uygun şekilde gelişimlerini süratlendirmeyi ve bunları firma hedeflerine uyumlu hale getirerek anlamlı 

bir biçime dönüştürmeyi öğreniyor. Kurumsal akademilerin getirdiği en önemli faydalardan birisi de, markalaşmaya olan katkısı. Bu akademiler ismi, yayınları ve eğitim programları ile firmanın marka algısına kuvvetli bir destek sağlıyor. Yapılan çalışmaların müşteriler, paydaşlar 


ve tedarikçileri de kapsaması ile yaratılan katma değerin boyutu ve etkisi artırılabilir. Üst düzey yöneticilerin sürece eklenmesi de kurumsal akademilerin avantajlarından biri olarak ele alınabilir. Bu akademilerde üst düzey yöneticiler bilgi ve tecrübelerinin paylaşılmasına ek olarak kurumun stratejik planlamasına göre ne tür eğitimlere ihtiyaç duyulacağını da karar vermeli. 
Bilhassa rekabetin her geçen gün yükseldiği bir dünyada rekabet gücünün çalışanların bilgi ve beceri seviyesi ile orantılı olduğunun altını çizmek gerekiyor. 
Son olarak değinebileceğimiz diğer bir avantaj ise bu akademilerin çalışan devir oranına sağladığı olumlu katkı. Akademi uygulaması bulunan firmalarda bu oranın önemli derece düştüğü gözlemleniyor. Çalışanlar kendilerini geliştirme fırsatı veren firmalara daha çok sadakat gösterme eğiliminde. 


Teknoloji alanında dikkat çeken kurumsal akademi örnekleri 


Ülkemizde kurumsal akademilerin geçmişi ağırlıklı olarak finans sektörüne dayansa da, farklı sektörler de bu tür akademilere ev sahipliği yapıyor. Firmalar bu sayede rekabetçi dünyada ayakta kalmak ve rekabette öne geçmenin peşinde. Türkiye'de teknoloji alanında öne çıkan kurumsal akademi örneklerini ele alıyoruz 


CAN DİNÇER 
ARÇELİK TÜRKİYE 
GENEL MÜDÜRÜ 


Akademimizi mükemmel müşteri deneyimi yaşatmak için kurduk 


Arçelik Perakende Akademisi'ni dönüşüme öncülük eden bayi ve satış ağımızın küresel trendler doğrultusunda en üst seviyede bilgi ve donanıma sahip olmalarını sağlayarak tüketicilerimize mükemmel bir müşteri deneyimi yaşatabilmek amacıyla kurduk. Arçelik Perakende Akademisi'nde “Vizyoner Liderlik”, “Etkin Yöneticilik”, “Satışta Uzmanlık”, “Mağazada Uzmanlık, “Sahada Uzmanlık” ve “Eğitimde Öncülük” programları yer alıyor. 
Vizyoner Liderlik yetkili satıcılarımız için hazırladığımız bir gelişim programı. Bir yıllık müfredat kapsamında; ürün, satış, davranış, finans, işletme-mağaza yönetim becerileri ve teşhir standartları gibi konularda değişen perakendecilik dinamiklerine yönelik eğitimler veriliyor. 


CELAL CÜNDOĞLU 
BKM ÖDEME 
PLATFORMLARI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 


BayBayNakit Akademi sektörü bilgilendirmek amacıyla kuruldu 


BKM olarak nakitsiz topluma dair tüm 

bilgilerin paylaşılarak veri ve örneklerin düzenli olarak kamuoyuna sunulduğu projelerimiz, yayınlarımız ve iletişim çalışmalarımız mevcut. 
BayBayNakit Akademi'yi de bu amaca hizmet eden bir platform olarak hayata geçirdik. BayBay-Nakit Akademi, Türkiye kartlı ödemeler sektörünü geliştirmek ve sektöre hizmet veren banka/ EPK (elektronik para kuruluşları) ekiplerini bilgilendirmek amacıyla eğitimlerin verildiği bir platform. Eğitim portföyünün mevcuttaki BKM eğitimlerinin yanı sıra Türkiye kartlı ödemeler sektörünü ilgilendiren yeni ve güncel eğitim içerikleri ile zenginleştirilmesi planlanıyor. 


DR. R. ERDEM ERKUL SAMSUNG 
ELECTRONİCS TÜRKİYE KAMU SEKTÖRÜ VE DIŞ İLİŞKİLER DİREKTÖRÜ 


Samsung Akademi'yi gençleri desteklemek için hayata geçirdik 


Samsung Akademi'yi “Dünyaya ilham ver, 

geleceği tasarla” vizyonumuzla, gençlerin eğitimine destek olma amacıyla hayata geçirdik. Gençlerin geleceklerine dair mesleki belirsizlikleri konusunda yardımcı olurken, işlerini severek yapıp merak etmenin de sonsuz ve sihirli dünyasına yelken açmalarına yardımcı oluyoruz. Öte yandan Türkiye'yi uzun vadeli bir iş ortağı olarak gören bir kurum olarak Samsung Electronics, hem gelecekteki kalifiye ara eleman sorununun çözülmesine, hem de eğitimde fırsat eşitliği yaratılması için üstüne düşen sorumluluğu yapmış oluyor. 


BANU İŞÇİ SEZEN TURKCELL AKADEMİ 
GENEL MÜDÜRÜ 
Turkcell Akademi'de 


önemli üniversitelerle konusu 


işbirliği sö 


İlk başta kurumsal üniversite olarak yola 

çıktığımız Turkcell Akademi'nin içeriğini hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılara yönelik olarak geliştirdik. Bu kapsamda dünyanın en iyi üniversiteleriyle işbirlikleri gerçekleştirdik. 
Bu kurumlar arasında Massachusetts Institute of Technology (MIT), Kellogg University, Khan Academy, Boğaziçi Üniversitesi, Cisco, Nokia, Huawei ve Verscom gibi alanında öncü kuruluşlar yer alıyor. Eğitim gelişim çözümlerin- de stratejik iş ortaklıklarının yanı sıra, VR, Al, sanal sınıf, web-video, e-öğrenme ve mobil öğrenme gibi en güncel teknolojileri sunarak, eğitimde fark yarattık. 
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Sanal dünyada 


haberleşiyor, . 
dünyada eğleniyoruz . 


Küçükçiftlik Park'ı bünyesinde barındıran Uru Group, Bahçeşehir Üniversitesi'yle işbirliği yaparak Türkiye'nin ilk kültür, sanat ve eğlence trendleri araştırmasını yaptı. Eğlence endüstrisinin gelişimine katkı sağlayacak verilerin elde edildiği 


araştırma, Türkiye eğlence hayatının röntgeni niteliğinde 


Eğlence sektörüne katkı sağlamak amacıyla 
Uru Group tarafından yaptırılan araştırma, Bahçeşehir Üniversitesi Kreatif Endüstriler Merkezi (BAUKEM) tarafından gerçekleştirildi. BA-UKEM Müdürü Prof. Dr. 
Haluk Gürgen koordinasyonunda Türkiye'de bu alanda yapılan ilk çalışma olma özelliğine sahip araştırma, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Çeşme, Bodrum, Eskişehir ve Ankara'da sektörün önde gelen isimleri ve eğlence sektörünün profesyonel isimleriyle görüşülerek sonuçlandırıldı. 
İnteraktif eğlence: “Sanal dünya” ile 
“gerçek” hayat birleşiyor 
Türkiye Kültür, Sanat ve Eğlence Trendleri Araştırması, dünyadaki ve Türkiye'deki yeni eğlence eğilimlerine ilişkin önemli bulgular içeriyor. Ortaya çıkan sonuçlardan ilki 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eğlence anlayışının büyük © ölçüde değiştiğini göste- 

“ riyor. Araştırmaya göre 

- budeğişimin en önemli sebebiise dünyadaki 

- çeşitlenmiş ve daha çok bireyselleşmiş yaşam 

- tarzının, eğlence eğilimlerini etkilemesi. BAU- 

- KEM Direktör Yardımcısı Volkan Aytar bu durumu şu şekilde açıklıyor: “Ya- 

- şam tarzlarının değişimi, farklı müzik tercihlerine 

- ve eğlence anlayışlarına 

- yönelik alternatiflerin artmasına sebep oluyor. So- 

- nuçlar, insanların kendilerini daha “özel ve “biricik” - hissettikleri mekânlara 

- yöneldiğini ve özel dene- 


— İ anın 


- yimler yaşamak istedikle- 


rini gösteriyor. Günümüz 


İ yaşamının bir parçası 


haline gelen sanal dünya 


ve sosyal medya kullanı- 


mının insanları “içeriye çektiği iddia ediliyor. Fakat araştırma gösteriyor ki, “interaktiviteyi ve 


- “deneyim ekonomisini” ön 


plana çıkaran eğlence mekânları ve formları başarıyı yakalıyor.” 


Araştırma, bu tespitle- 


rin Türkiye'de de geçerli olduğunu ortaya koyuyor. 


© Volkan Aytar, “İnsanlar 


sanal dünyada haberleşiyor, eğlenmek için ise hâlâ gerçek mekân ve 

insanlara ihtiyaç duyu- 


W ie ie 


- yor. Eğlence mekânları da 


- o sanallığı, farklı deneyim 

- hissini ve interaktiviteyi 

- vermeye çalıştıkları ölçüde başarılı oluyor” diyor ve ekliyor: “İnsanların sanal dünyalile sokaktaki eğlence - hayatlarını birleştirdiklerini : tespit ettik. Tüketici farklı 

- ve bütün bir deneyim yaşamak ve interaktif olarak 

- kendisinin de eğlencede yer aldığını görmek istiyor.” 
Küresel eğilim ve yerel unsurları harmanlayan 


şehir: İstanbul 


© İstanbul'un dünya eğilim- 

— lerini takip etmekte çok başarılı olduğunu söyleyen - Aytar, “İstanbul hem kü- 

- reseltrendleri çok başarılı - bir şekildeizliyor, hemde trendleri Türkiye yerelliğiile çokülginç ve melez tarzlarda harmanlıyor. Bu : anlamda kendine has bir 


eğlence modeli var” ifadesini kullanıyor. Ancak Aytar şunun noktanın da altını çiziyor: “İstanbul'da yeni olanın gereğinden çok abartılması ama bunlardan da çok çabuk sıkılma durumu- 


nun yaşanması söz konusu. 
Yeni olana çok büyük bir 


açlığımız var ama bunları çok hızlı tüketiyoruz ve yine çok hızlı bir şekilde bunlardan vazgeçebiliyoruz. 


MA 4 TE MUZ WIZ KHALIFA ME 7TEMMUZ BADBADNOTGOOD & ZARA MCFARLANE MENE 10 TEMMUZ NICK CAVE & THE BAD SEEDS 20-21 TEMMUZ BİR SELAMİ ŞAHİN MÜZİKALİ: MENEM ME SENİNLE BAŞIM DERTTE MEME 
27 TEMMUZ ISTANBUL BLUE NIGHT PRESENTS: MEM 
KR OE SAT RIA NI ME 


ME i EYLÜL ISTANBUL COCKTAİL FESTİVAL 
2 EYLÜL ISTANBUL BLUE NIGHT PRESENTS: MANEN 
a İV AGİNE DRAGONS MEN MEN 20-23 EYLÜL ISTANBUL COFFEE FESTIVAL MENE a 00 20 EYLÜL GARDEN SALE 


ŞEHRİN MERKEZİ EĞLENCENİN RAKİPSİZ ADRESİ 


© EĞLENCE 


Araştırmaya göre, son 10 yılda Türkiye'deki eğlence anlayışı değişti. Yapılan çalışma, sosyo-ekonomik konum, gelir düzeyi, statü, etnik-dinsel-yaşam tarzı farkları ile tüketici grupları giderek 


çeşitlendiğini gösteriyor 


Bu da kalıcı olmayı zorlaştırıyor”. 


Eğlence hayatı son 10 yılda değişti 

Araştırmaya göre son 10 
yılda Türkiye'deki eğlence anlayışı değişti. Yapılan çalışma, sosyo-ekonomik konum, gelir düzeyi, statü, etnik-dinsel-yaşam tarzı farkları ile tüketici grupları giderek çeşitlendiğini gösteriyor. BAU-KEM Direktör Yardımcısı 


den sert bir kutuplaşma varken şimdi insanlar birbirlerinin yaşam tarzlarını anlamaya daha 


bir ayrım noktası olmaya devam ettiği de çıkan sonuçlar arasında. Bilet fiyatları, giriş ücretleri ya da eğlence mekânlarının kapısındaki güvenlik görevlilerinin “seçici” tavrı kimi grupların dışarıda kaldığını gösteriyor. Kadınların, gençlerin ve muhafazakârların daha sık ve daha fazla özgüvenle eğlence hayatına girmeleri önemli dönüşümler arasında sayılıyor. 


Türkiye'de 


Yapılan araştırmanın so- 
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- her sosyo-ekonomik gelir ve statü grubundan, her 

“ etnik, dinsel ve bölgesel 

- arka plandan insan eğle- 

“ niyor. Eğlence eğilimler 

- debu gruplar tarafından 

- belirleniyor. Özetle; Ğİ, 

 Jet-set diye tabir edilen üstgelir grubunda bulunan 

- kişiler, 

İİİ amman 

- Bu grubun daha ortalarında - yeralan, batılı eğlence biçiminitercih eden iş dünyası 

“ mensupları, 

i Er e. ei) 

ği . — Daha yerel-geleneksel Volkan Aytar'a göre, “Eski- denebilecek eğlence tercihlerinesahipolanlar, 
İN 

 Üst-orta sınıfınçeşitli kademelerinde bulunan, çk çalışıyor e yandan, | ra kr ekonomik farkların önemli — yamcılık, sanat gibi yaratıcı | | - endüstrilerde çalışan gruplar, | Ortasınıftabulunan,gelir © düzeyi görece daha düşük olmakla birlikte, “oohem-bur- | juva” tabir edilen yaşam tarzına sahip olanlar, 

: Gençler, 

— — 

 Tüketimden kaçmayan ve modern yaşam tarzlarına yaklaşan muhafazakâr gruplar 

: Kendi eğlencetarzlarını 

- yaratan etnik-dinsel gruplar. 
kimler eğleniyor?  IstanbuPda yükselen eğlence 


nuçlarına göre, Türkiye'de noktaları 


© Araştırma, İstanbulun 


eğlence haritasını da çıkarıyor. Semt semt eğlence modellerinin gösterildiği çalışmaya göre, Galata-Karaköy-Tünel üçgeni, İstanbul gece hayatının ön plana çıkan önemli bir eğlence aksını oluşturuyor. 
Karaköy'de yeni açılan mekânlar bunun önemli bir işareti olarak görülü- 


İ yor. Galataport-Salıpazarı 


projesinin ilerlemesiyle, Karaköy-Kabataş hattına kadar bu eğilimin yayılması bekleniyor. Volkan 


İ Aytar, “Dolmabahçe-Maç- 


ka hattının NişantaşrTeşvikiye'de tarihsel olarak zaten güçlü olan eğlence odağına bağlanacağını da öngörmek çok zor değil” diyor. Aytar'a göre, Anadolu yakasında Kadıköy Çarşı ile Bağdat Caddesi eğlence aksları mevcut. Beyoğlu her zamanki önemini koruyor 


| ve Talimhane Projesi'nden 


sonra Tarlabaşı projesi de Beyoğlu'nu çok genişletecekmiş gibi gözüküyor. 
Boğaz'ın iki yakasındaki sahil hattının da şimdikinden daha da ön plana çıkması çok muhtemel. 
Bakırköy-Florya hattının daha da genişleyip 


— yayılması mümkün. 


İstanbul farklı 


semtlerinde 


. ilginç mekânlar “açılıyor 

: Sosyo-ekonomik gelir anlamında daha “peripheral” “ yani “çevre” özellikleri 

- gösteren diğer semtler- 

. deçokilginç ve yerel 

- mekânlar açılıyor. Akar, 

- “Lise gençliğine yönelik ve 

- gündüzleri akşama dek 

- açık dans kulüpleri, göç eden grupların ilgi gös- 

— terdiği türkü barlar gibi oluşumları Gaziosmanpaşa : gibi semtlerde görüyoruz” — bilgisini veriyor. 

- Nargile kafeler ise hemen her semtte mevcut ve : alkol kullanmayan daha muhafazakâr müşteriye 

- önemli sosyalleşme / eğ- 

: lenme imkânları sunuyor. 


Yeni neslin ilgi odağı: 


Kişisel 


eştiri 


miş deneyimler 


2006'dan bu yana gerçekleştirilen spor organizasyonu Koç Spor Fest, bugüne kadar 38 şehirde, 
39 üniversitede, 113 festival ile toplam 122 bin kilometre yol kat etmiş. 13 yıl boyunca binlerce 
gence dokunan Koç Spor Fest'ten yola çıkarak yeni neslin değişen eğlence alışkanlıklarını Koç Holding Kurumsal Marka Koordinatörü Okyar Tuncel ile konuştuk 


Koç Spor Fest olarak 13 yıllık 

deneyiminizin neticesinde gençlerin eğlence anlayışının nasıl bir değişim geçirdiğini söyleyebiliriz? 
Gençlerin dijital teknolojilere müthiş bir hızla adapte olmalarının doğal bir sonucu olarak iletişim alışkanlıklarında, ilgi duydukları alanlarda ve tabii eğlence anlayışlarındaki değişimi, 2006 
yılından bu yana birebir gözlemleme şansımız oldu. 
Örneğin yeni nesilde kişiselleştirilmiş deneyimlere yönelik ilginin giderek arttığını, sosyal medya üzerinden de karşılıklı etkileşimin oldukça önemsendiğini görüyoruz. 
Tüm bu gözlemlerimiz sonucunda da yıllar içinde, Koç Spor Fest'in çok daha zenginleşen içerik yapısı ile ülkemizde “sportainment” olgusunun başarılı bir örneği haline dönüştüğünü söyleyebilirim. 
Yeni neslin aidiyet duygusunun önceki jgenerasyona gore birçok konuda daha az olduğu ortada. Bu durum sizin işinize nasıl yansıyor? 
Yeni nesil, dijital teknolo- 


jilerin değiştirdiği iletişim kanalları ile çok daha fazla platformda bireysel olarak kendini ifade edebiliyor. 
Aidiyet duygusu ise bu çerçevede daha çok bireysel deneyimler etrafında şekilleniyor diyebiliriz. Aidiyet kavramının önceki nesillerle karşılaştırıldığında azaldıgını düşünmüyorum ancak değiştiğini söyleyebiliriz. 
Etkinlik içeriklerini belirlerken sosyal medya başta olmak üzere online platformlardaki yansımalardan nasıl besleniyorsunuz? 
Sadece etkinliklerimizi kurgularken değil, sürecin tüm aşamalarında sosyal medya ve dijital kanallar üzerinden üniversite öğrencileri ile karşılıklı etkileşimimizi sürdürüyoruz. Örneğin seminerler dizimiz KSF Talks, festivalin çok önemsediğimiz bir ayağı oldu. Dijital dönüşümden 


toplumsal cinsiyet eşitliğine, engelli haklarından, yeni nesil mesleklere kadar pek çok konuda seminerlere gelen üniversite öğrencileri ile bu konuları alanında uzman isimlerin moderatörlüğünde tartışıyoruz. 


Koç Spor Fest'te 

bu yıl öne çıkan başlıklar neler oldu? 
Teknoloji ve inovasyonun öğrencilerin gündelik yaşamlarındaki yerinden öte bu alandaki küresel trendleri iyi analiz etmelerinin kariyer ve gelecek planlamaları açısından da ne kadar önemli oldugunun farkındayız. Şunu da çok iyi biliyoruz ki, değişen ve dönüşen dünyada yeni yetkinliklerin de beslenmesi 
gerekiyor. Bu nedenle 2018 
itibarı ile Koç Spor Fest bünyesine dâhil ettiğimiz KSF Talks programlarında bir tema olarak dijital dönüşüme ve inovasyona yer verdik. 


Okyar Tuncel 


Bu konunun uzmanlarından teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu'nu “Yeni Dünya, Yeni Tüketici, Yeni Şirket” isimli panelde öğrencilerle buluşturduk ve büyük bir ilgiyle karşılandığını gördük. 


Hedef kitleniz olan gençleri anlamak 

ve etkinliklerinizi şekillendirmek adına elinizdeki veriyi nasıl kullanıyorsunuz? 
Ülkemizde RFID teknolojisini bir etkinlikte kullanan ilk proje Koç Spor Fest oldu. Dünyada ise bu teknolojiyi fotoğraf ve video entegrasyonu ile bu alanda kullanan ilk etkinliğiz. Koç Spor Fest'in 2011 yılı turnesin- de, içerisinde bu teknolojiyi barındıran bir etkinlik kartı ürettik. Kişiye özel kodlanmış kredi kartı boyutundaki bu manyetik kartlara, oyunlara dâhil olacak kişilerin Facebook hesapları ile uyumlu bir numara tanımlandı. Katılımcılar Facebook üzerinden yükleyebildikleri Koç Spor Fest Facebook uygulaması ve kampüslerden temin ettikleri Koç Spor Fest kartları sayesinde gündüz etkinliklerini festival alanında deneyimledi ve katıldıkları etkinliklerin video ve fotoğraflarını kendi Facebook duvarlarında arkadaşlarıyla anında paylaştılar. 
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Secimler öncesi 


sosyal mecraların ga 


Sosyal medyanın seçimlerde aktif olarak kullanıldığı malümunuz. Yaklaşan 24 Haziran Genel Seçimleri öncesi ben de bu ay sosyal medya platformlarının seçimlere etkisinin geçmişten günümüze uzanan hikayesini ele aldım ve sosyal mecraların şampiyonu olan siyasiler ile partilerin Haziran 2018 itibariyle son durumlarına göz attım 


© Funda Güleç Yalçın, Dijital iletişim Danışmanı 


Genel seçimler için 24 Haziran'da 

sandık başına gidiyoruz. Şu sıralar siyasi partiler, siyasiler ve belirlenen adaylar seçmenleriyle iletişim kurmak için sosyal medya platformlarını yoğun olarak kullanıyorlar. 


Bu seçimlerde bir milyon 
650 binden fazla ilk defa 

oy kullanması beklenen genç seçmen ile birlikte, 18-25 yaş aralığı içerisinde daha önce de oy kullanmış ve sosyal medyayı aktif olarak kullanan yeni seçmen kitlesi de sandık başında olması bekleniyor. Gençlerin tercihleri ve sosyal medya platformlarının seçimlere olası etkisi herkes tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. 


Sosyal medyanın seçimlerde aktif olarak kullanıldığı malumunuz. Özellikle son birkaç seçimdir sosyal medya mecralarında üretilen söylemler son derece hızlı bir biçimde yayılıyor ve seçmenler tarafından kolayca benimseniyor. Şimdi gelin, hem sosyal medya platform- 


larının seçimlere etkisinin geçmişten günümüze uzanan hikâyesine birlikte bakalım, sosyal mecraların şampiyonu olan siyasilerin 
ve partilerin Haziran 2018 
itibariyle son durumlarına yakınlaşalım. 


Sosyal mecraların seçimlere etkisi 
Sosyal medyanın en etkin şekilde kullanımını 2008 yılında ABD Başkanlık Seçimlerinde Barack Obama ve ekibi gerçekleştirmişti. Obama'nın kampanya iletişimi konusunda sosyal medyaya verdiği önem ve Cumhuriyetçi rakibi John MecCair'e karşı elde et- 


Türkiye'de toplam 51 milyon sosyal medya kullanıcısı var. Toplam nüfusumuzun yüzde 63'ü aktif sosyal medya kullanıcısı 


Funda Güleç Yalçın Dijital İletişim Danışmanı 


tiği başarı, sosyal medyanın gücünü tüm dünya tarafindan daha görülür kılmıştı. 
Türkiye'de ise 2009 yılındaki yerel seçimlerde sosyal mecralar aktif olarak kullanılmaya başlandı. Adaylar özellikle Facebook ve Twitter'ı etkin bir şekilde propagandaların- da kullandı. 2011 seçimlerinde ise televizyon, gazete gibi klasik medya mecralarında seslerini duyuracak bütçeyi bulamayan muhalif isimler, sosyal ağlarda seçmenlerine kolayca ulaşabildiklerini keşfettiler. 2014 yılına geldiğimizde ise adayların seçmenlerin fikirlerini etkilemek için daha sistemli ve aktif bir biçimde sosyal mecralara odaklandığını görmeye başladık. Türkiye'de sosyal mecralara yöneldiğinizde 


ibi kim? 


aşağıdaki tabloyla karşılaşıyorsunuz. 


Türkiye?de kaç internet kullanıcısı var? 


 BREEEEEEERERER 

Türkiye'de yaklaşık 82 
milyonluk nüfusun yüzde 67'si internet kullanıcısı. Toplam 
54 milyon 330 bin internet 
kullanıcısı bulunuyor. 
EEE 

Türkiye'de internet kullanıcılarının yüzde 90'ı mobil. 

mmm İ 

Türkiye'de mobil internet kullanımına günde yedi saat dokuz dakika harcanıyor ve globalde 14. sıradayız. 
——— 

İnternet kullanım yaygınlığı konusunda ise globalde 28. 
sıradayız. 

BEER) 

Türkiye'de toplam 51 milyon sosyal medya kullanıcısı var. 
Toplam nüfusumuzun yüzde 63'ü aktif sosyal medya kullanıcısı. 

e ral 

Türkiye sosyal medya konusunda yüzde 63 kullanım yaygınlığı ile globalde 23. 
sırada yer alıyor. 

e 

2018 yılında Türkiye'de 

yeni sosyal medya kullanıcı oranında yüzde 6'lık bir artış yaşandı. 

EE — — 

Türkiye'de ortalama bir kullanıcı 2 saat 24 dakikasını sosyal medya platformlarında geçiriyor. 

2 

Türkiye, Facebook ağında 
51 milyon kullanıcıya sahip ve 
globalde dokuzuncu sırada, geçen yıla göre yüzde 2'lik bir kullanıcı artışı var. 
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Türkiye, Instagram ağında 
33 milyon kullanıcıya sahip ve 
kullanım yaygınlığı konusunda tüm dünyada beşinci sırada yer alıyor. 


24 Haziran'da yapılacak 
seçimlerde; AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi seçmen karşısına çıkacak. Seçim kampanyalarında sosyal medyanın aktif olarak kullanılması ise son derece doğal bir süreç. 
Partilerin sosyal medyadaki güncel verilerine gelince. 


Facebook”un galibi kim? 

Adalet ve Kalkınma Partisinin Facebookta 3 milyon 
152 bin 125 hayranı bulunuyor. 
Nisan 2018'den beri hayran kitlesinde düşüş gözlemleniyor. Etkileşim oranı ise oldukça yüksek. 


Milliyetçi Hareket Partisi'nin 
(MHP) 2 milyon 223 bin 242 
hayranı bulunuyor. Nisan 2018'den beri hayran kitlesindeki dalgalanma dikkat çekici, öte yandan son dönemde yine toparlandılar. Etkileşim oranı ise ortalama düzeyde kalıyor. 


Cumhuriyet Halk Partisi'nin 
(CHP) 1 milyon 504 bin 892 
hayranı bulunuyor. Nisan 2018'den beri hayran kitlesinde dalgalanma yaşadılar, öte yandan son dönemde yine toparlandıkları görü-Tüyor. Etkileşim oranı ise 


24 Haziran'da yapılacak seçimlerde; AK Parti, BTP, BBP, CHP, 

DP, HDP, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi seçmen karşısına çıkacak. Seçim kampanyalarında sosyal medyanın aktif olarak kullanılması ise son derece doğal bir süreç 


çok yüksek. CHP, Facebook üzerinde aynı zamanda CHP TV ile yer alıyor. CHP TWnin 
343 bin 114 hayranı bulunuyor. 
Nisan 2018'den beri hayran kitlesinde yoğun bir artış var. 
Etkileşim oranı ise oldukça yüksek. 


Halkların Demokratik Partisinin (HDP) 1 milyon 399 bin 
146 hayranı bulunuyor. Nisan 
2018'den beri hayran kitlesinde dalgalanma yaşadılar, öte yandan son dönemde yine toparlandıkları görülüyor. 
Etkileşim oranı ise oldukça yüksek. 


İYİ Parti'nin 339 bin 998 
hayranı bulunuyor. Nisan 2018'den beri hayran kitlesinde yoğun bir artış var. Etkileşim oranı ise yüksek parti. 


Saadet Partisi'nin (SP) 153 

bin 166 hayranı bulunuyor. 
Nisan 2018'den beri hayran kitlesinde yoğun bir artış var. 
Etkileşim oranı ise oldukça düşük bir seviyede. 

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 
101 bin 165 hayranı bulunuyor. 
Nisan 2018'den beri hayran kitlesindeki dalgalanma dikkat çekici, öte yandan son dönem- 


de yükselişe geçtiler. Etkileşim oranı ise oldukça düşük. 


Vatan Partisi'nin 96 bin 335 
hayranı bulunuyor. Nisan 2018'den beri hayran kitlesindeki dalgalanma dikkat çekici, öte yandan son dönemde yükselişe geçtiler. Etkileşim oranı ise oldukça düşük. 


Demokratik Sol Parti'nin (DSP) DSP Medya kullanıcı adı ile 5 bin 308 hayranı bulunuyor. Nisan 2018'den beri hayran kitlesindeki dalgalanma dikkat çekici, öte yandan son dönemde yükselişe geçtiler. Etkileşim oranı ise oldukça düşük. 


Demokrat Parti'nin (DP) 3 bin 
552 hayranı bulunuyor. Nisan 
2018'den beri hayran kitlesinde bir değişim yok. Etkileşim oranı ise oldukça düşük. 


Twitter'ın galibi kim? 

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Twitterda 1 milyon 513 
bin 366 takipçisi bulunuyor. 
Günlük ortalama bin 94 yeni takipçi kazanıyorlar. Nisan 2018'den beri hayran kitlesinde yükseliş gözlemleniyor. 
TweetVer genellikle fotoğraf 


destekli ve ortalama yüzde 
22 oranında retweet alıyorlar. 


MHP'nin bir milyon 279 bin 
17 takipçisi bulunuyor. Günlük ortalama 742 yeni takipçi kazanıyorlar. Nisan 2018'den beri hayran kitlesinde yükseliş gözlemleniyor. Tweetler video ve fotoğraf destekli, ortalama yüzde 20 oranında retweet alıyorlar. 


HDP'nin 950 bin 9832 takipçisi bulunuyor. Günlük ortalama 
757 yeni takipçi kazanıyorlar. 
Nisan 2018'den beri hayran kitlesinde yükseliş gözlemleniyor. Tweetler link yönlendirme, video ve fotoğraf 
destekli, ortalama yüzde 21 
oranında retweet alıyorlar. 


CHP'nin 708 bin 496 takipçisi bulunuyor. Günlük ortalama 554 yeni takipçi kazanıyorlar. Nisan 2018'den beri hayran kitlesinde yükseliş gözlemleniyor. Tweetler link yönlendirme ve fotoğraf 
destekli, ortalama yüzde 19 
oranında retweet alıyorlar. 


Vatan Partisi'nin 236 bin takipçisi bulunuyor. Günlük ortalama 187 yeni takipçi 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Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Twitter'da 1 milyon 513 bin 366 takipçisi bulunuyor. Günlük ortalama bin 94 yeni takipçi kazanıyorlar. Nisan 2018'den beri hayran kitlesinde yükseliş gözlemleniyor. Tweet'ler genellikle fotoğraf destekli ve ortalama yüzde 22 oranında retweet alıyorlar 


kazanıyorlar. Nisan 2018'den 


beri hayran kitlesinde yükse- 


liş gözlemleniyor. Tweet'ler link yönlendirme ve fotoğraf 
destekli, ortalama yüzde 18 
oranında retweet alıyorlar. 


İYİ Parti'nin 212 bin 784 


takipçisi bulunuyor. Günlük 


ortalama 405 yeni takipçi kazanıyorlar. Tweetler genellikle fotoğraf destekli ve 


ortalama yüzde 19 oranında 


retweet alıyorlar. 


SP'nin 118 bin 185 takipçisi 


bulunuyor. Günlük ortalama 


159 yeni takipçi kazanıyorlar. Nisan 2018'den beri hayran kitlesinde yükseliş gözlemleniyor. Tweetler genellikle fotoğraf destekli 


ve ortalama yüzde 23,5 ora- 


nında retweet alıyorlar. 


BBP'nin 34 bin 972 takipçisi bulunuyor. Günlük ortalama 


beş yeni takipçi kazanıyorlar. Nisan 2018'den beri hayran kitlesinde yükseliş 


gözlemleniyor. Tweetler ge- 


nellikle fotoğraf destekli ve 


ortalama yüzde 17 oranında 


retweet alıyorlar. 


DSP'nin, DSP Genel Merkezi kullanıcı adı ile bin 58 
takipçisi bulunuyor. Ancak 
tweet'ler hesapları 2015 
yılından beri kullanılmıyor. 


DP'nin bin 264 takipçisi bulunuyor. Ancak Twitter hesapları aktif kullanılmıyor. 
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Instagram'ın galibi kim? 

Adalet ve Kalkınma Partisinin 464 bin 715 takipçisi bulunuyor. Günlük ortalama 
243 yeni takipçi kazanıyorlar. Paylaşımlarında bolca carousel özelliğini kullanıyorlar. Paylaşımların beğeni oranı yüksek, yorum oranı ise düşük. 


MHP'nin 319 bin 939 takipçisi bulunuyor. Günlük ortalama 
70 yeni takipçi kazanıyorlar. 
Paylaşımlarında genellikle fotoğraf kullanıyorlar. 
Paylaşımların beğeni oranı yüksek, yorum oranı ise oldukça düşük. 


HDP'nin 307 bin 247 takipçisi bulunuyor. Günlük ortalama 
252 yeni takipçi kazanıyorlar. Paylaşımları fotoğraf ve video ağırlıklı gerçekleşiyor. 
Paylaşımların beğeni oranı yüksek, yorum oranı ise diger partilere oranla yüksek. 


CHP'nin 141 bin 270 takipçisi bulunuyor. Günlük ortalama 
149 yeni takipçi kazanıyorlar. 
Paylaşımlarında genellikle fotoğraf kullanıyorlar. Paylaşımların beğeni oranı yüksek, yorum oranı ise diğer partilere oranla yüksek. 


SP'nin 13 bin 756 takipçisi bulunuyor. Günlük ortalama 
40 yeni takipçi kazanıyorlar. 
Paylaşımları fotoğraf ve video ağırlıklı gerçekleşiyor. 


Paylaşımların beğeni oranı yüksek, yorum oranı ise tüm diğer partilerden yüksek. 


YouTube'un galibi kim? 

HDP'nin 38 bin 788 abonesi bulunuyor. Günlük ortalama 
45 yeni takipçi kazanıyorlar. 
Videoların yorum oranları çok yüksek. Toplam 18 milyon 
408 bin 46 görüntüleme 
almışlar. 


MHP'nin 34 bin 965 abonesi bulunuyor. Günlük ortalama 
18 yeni takipçi kazanıyorlar. Videolara beğeni oranı yüksek iken, yorum oranları 
düşük. Toplam 13 milyon 568 
bin 9o4 görüntüleme almışlar. 


CHP'nin 13 bin 466 abonesi bulunuyor. Günlük ortalama sekiz yeni takipçi kazanıyorlar. Görüntülenme, beğeni ve yorum oranları düşük. 
Toplam 40 milyon 34 bin 
226 görüntüleme almışlar. 


İYİ Parti'nin 4 bin 217 abonesi bulunuyor. Günlük ortalama 
29 yeni takipçi kazanıyorlar. Videolara beğeni oranı yüksek iken, yorum oranları ise ortalama. Toplam 956 bin 
565 görüntüleme almışlar. 


Adalet ve Kalkınma Partisinin abone sayısı genel 
paylaşıma kapalı. Toplam 27 
milyon 799 bin 691 görüntüleme almışlar. 


Sosyal medyanın galibi Cum- 


hurbaşkanı adayı kim? 


Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce ve Selahattin Demirtaş, siyasi partiler tarafından aday gösterilen üç isim idi. Seçmenler tarafından aday gösterilen isimler ise Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek oldu. 


ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İLE MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ'NİN ORTAK ADAYI CUMHURBAŞKANI 
Recep Tayyip Erdoğan 


Erdoğan'ın Facebook'ta 8 
milyon 926 bin 320 hayranı bulunuyor. Günlük hayran artışı ise ortalama 712 kişi. İletiler fotoğraf ve video ağırlıklı. Erdoğan'ın Twitter'da 12 milyon 997 bin 
817 takipçisi bulunuyor. Günlük 
takipçi artışı ise ortalama 5 

bin 43 kişi. Tweet'leri metin ağırlıklı ve retweet oranı yüksek. 
Erdoğan'ın Instagram'da 3 
milyon 615 bin 585 takipçisi bulunuyor. Günlük takipçi 

artışı ise ortalama 3 bin 72 kişi. 
Paylaşımları fotoğraf ve video ağırlıklı. Erdoğan'ın YouTube kanalı bulunmuyor. 


CHP'NİN ADAYI 
YALOVA MİLLETVEKİLİ Muharrem İnce 


di 


Muharrem İnce'nin Facebook'ta 
1 milyon 439 bin 242 hayranı 
bulunuyor. Günlük hayran artışı ise ortalama 3 bin 960 kişi. İletiler fotoğraf, link ve video ağırlıklı. 
Paylaşımların yorum oranları ortalama. İnce'nin Twitter'da 

3 milyon 944 bin 473 takipçisi 
bulunuyor. Günlük takipçi 

artışı ise ortalama 3 bin 817 kişi. 
Tweet'leri metin ve link ağırlıklı ve retweet oranı yüksek. İnce'nin Instagram'da 264 bin 723 takipçisi bulunuyor. Günlük takipçi artışı ise ortalama bin 843 kişi. 
Paylaşımları fotoğraf ve carousel ağırlıklı. İnce'nin YouTube kanalı bulunmuyor. 


Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1 milyon 504 bin 892 hayranı bulunuyor. 
Etkileşim oranı ise çok yüksek. CHP, Facebook üzerinde aynı zamanda CHP TvVile yer alıyor. CHP TV'nin 343 bin 114 hayranı bulunuyor. Nisan 2018'den beri hayran kitlesinde yoğun bir artış var. Etkileşim oranı ise oldukça yüksek 


HDP'NİN ADAYI 
İSTANBUL MİLLETVEKİLİ Selahattin Demirtaş 


Selahattin Demirtaş'ın Facebook'ta 2 milyon 75 bin 635 hayranı bulunuyor. Günlük hayran artışı bir süredir eksi değerde. İletiler fotoğraf ağırlıklı. Paylaşımların yorum oranları ise düşük. Demirtaş'ın Twitter'da 1 milyon 621 bin 
909 takipçisi bulunuyor. Günlük 
takipçi artışı ise ortalama 563 
kişi. Tweetleri metin ağırlıklı ve retweet oranı yüksek. Demirtaş'ın Instagram hesabı ve YouTube kanalı bulunmuyor. 


İYİ PARTİ GENEL 
BAŞKANI 
Meral Akşener 


ye 


»OK 


Meral Akşener'in Facebook'ta 1 


milyon 8 bin 662 hayranı bulunuyor. Günlük hayran artışı ise ortalama 212 kişi. İletiler fotoğraf ve video ağırlıklı. Paylaşımların yorum oranları ise oldukça yüksek. 
Akşener'in Twitter'da 2 milyon 
573 bin 365 takipçisi bulunuyor. 
Günlük takipçi artışı ise ortalama 2 milyon 701 kişi. Tweetleri metin ağırlıklı ve retweet oranı ortalamanın üzerinde. Akşener'in Instagram hesabı bulunmuyor. 
Akşener'in YouTube'da 2 bin 

208 abonesi var. YouTube'u aktif 
olarak kullanmıyor. 


SP GENEL BAŞKANI 
Temel Karamollaoğlu 


Temel Karamollaoğlu'nun Facebook'ta 40 bin 774 hayranı bulunuyor. Günlük hayran 

artışı ise ortalama 126 kişi. 
İletiler fotoğraf ve video ağırlıklı. 
Paylaşımların yorum oranları ortalama. Karamollaoğlu'nun Twitter'da 213 bin 333 takipçisi bulunuyor. Günlük takipçi artışı ise ortalama 882 kişi. Tweet'leri metin ağırlıklı ve retweet oranı ortalamanın üzerinde. Karamollaoğlu'nun Instagram'da 16 bin 
95 takipçisi bulunuyor. Günlük 
takipçi artışı ise ortalama 43 
kişi. Paylaşımları fotoğraf ve 


carousel ağırlıklı. Temel Karamollaoğlu'nun YouTube kanalı bulunmuyor. 


pr m 
VATAN PARTİSİ GENEL 


BAŞKANI 
Doğu Perinçek 


Doğu Perinçek'in Facebook'ta 
28 bin 961 hayranı bulunuyor. Günlük hayran artışı bir süredir eksi değerde. İletiler fotoğraf, link ve video ağırlıklı. 
Paylaşımların yorum oranları ortalamanın biraz altında. Doğu Perinçek'in Twitter'da 200 bin 
996 takipçisi bulunuyor. Günlük 
takipçi artışı ise ortalama 63 
kişi. Tweet'leri metin ağırlıklı ve retweet oranı en yüksek kişi. 
Doğu Perinçek'in Instagram'da bin 394 takipçisi bulunuyor. 
2015 yılından beri paylaşım 
yapmamış. Doğu Perinçek'in YouTube kanalı bulunmuyor. 


Hem siyasiler hem de siyasi partiler bu gücün bilincinde 

ve mümkün olduğunca daha sistemli kullanma ve etkisini yayma konusunda gayret sarf ediyorlar. Seçimin sonucunu sosyal medya gücü belirleyecek mi bilinmez, yaşayıp göreceğiz. 
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BTK'dan 5G ve 


dikey sektörler raporu 


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 56G'nin hangi sektörleri nasıl değiştirip dönüştüreceğini anlatan bir rapor yayımladı. Raporda 5G'nin otomotiv, akıllı ulaşım, sağlık, enerji, tarım, medya/eğlence ve akıllı şehir/akıllı ev endüstrilerini nasıl etkileyeceği ele alınıyor. Bu sektörlere dair rapordaki verileri paylaşıyoruz 


NGMN (NGMN 
Alliance, February 2015), ITUR 


(Recommendation ITU-R IMT Vision, July 2015) ve 5G PPP (5G Infrastructure Association, February 2015) kuruluşları 5©nin önemli yönlerini tanımlamıştır: 


-Mobil teknoloji performansının; yüksek veri hacmi, düşük gecikme süresi, ultra yüksek güvenilirlik, yüksek bağlantı yoğunluğu ve yüksek hareketlilik ile artırılması. 


- Dikey uygulamaların tek bir ortak kablosuz iletişim ağına yakınsamasını desteklemesi. (Bu da ağ dilimlenmesi aracılığıyla çok çeşitli gereksinimler içeren kullanım örneklerini etkinleştiren ağ işlevlerinin esnek bir şekilde kullanılması ve yapılandırılmasıyla gerçekleştirilebilir. 5G Insan Tipi İletişim (Human Type Communications - HTC) ile Makine Tipi İletişimi (Machine Type Communication - MTCG) birleştiren ilk radyo iletişim sistemi olacak 

ve böylece IoT mümkün 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kılınacaktır. 


Yukarıdaki öğeler için etkinleştirici olarak hem mevcut mobil bantlarda hem de yeni spektrumda milimetre dalga aralığına kadar yükselebilen yeni bir esnek radyo arabirimi veya radyo arabirimleri- nin olması. 5G, cihazdan cihaza iletişim (Device to Device-D2D) gibi değişik erişim teknolojilerini birleştirerek daha geniş bir kapsama alanı ve daha yüksek hareketlilik sağlayacaktır. Örneğin; yüksek 
hızlı trenlerin hızının 500 
kmj/s'e çıkması öngörülmektedir. Yol güvenlik bilgisi kapsamında, 5G'nin ağ güvenilirliğini iyileştirmesi ve güvenlik kritikliğine sahip hizmetler için 10-5 paket kaybını sağlayacağı öngörülmektedir. 


Otonom sürüş, 5G ile daha rahat ve kullanışlı bir şekilde yapılacaktır. Sürücülerin davranışlarına ve hareket halindeki engellere gerçek zamanlı tepki verebilmek için çok düşük bir gecikme süresi gerekmektedir. şG'nin ıms hava ara yüzü gecikmesi, altya- 


pı modunda 5ms uçtan uca 

gecikme ile direkt modda 1 

ms uçtan uca gecikme sağlayacağı öngörülmektedir. 

Bu da otonom sürüş gereksinimlerini karşılamaktadır. Ayrıca 5G teknolojisinin 

1 metre gerçekliğinde 

konumlandırma doğruluğu 

sağlayacak olması otonom sürüş için çok önemlidir 

(5G-PPP, 20150). 5G tarafından takip edilecek olan 

tasarıma göre güvenlik ilkesi de son kullanıcıların güvenliğini arttırmak için önemli bir yer tutmaktadır. 
5G kapsamında aşağıdaki gibi çeşitli kullanım senaryoları gündeme gelebileceği değerlendirilmiştir: 

« Ultrageniş bant bilgi-eğlence, güvenlik uygulamaları ve Avrupa'daki otoyollardaki otonom sürüş 


gibi otomotiv sektörüyle ilgili senaryolar. 


« Sağlık bakımını, vatandaşlara ve hükümete uygun fiyatta tutarak, sürekli bakım genelinde sağlık sektörü yeniliği ve iş dönüşümü yapılmasını sağlayacak eSağlık senaryoları. 


» Bağlantılı uçaklarda, demiryolunda ve Avrupa çapında hızlı ulaşımda güvenilir, yüksek kapasiteli genişbant bağlantısı ve çok yönlü 


kargo ile nakliye ve lojistik ağları, 


» 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası gibi büyük izleyicileri kapsayan önemli etkinlikler için güvenlik, güvenilirlik ve gerçek zamanlı genişbant bağlantısı sağlayan Kamu Güvenliği kullanım senaryoları, 


» Bağlantılı otobüs barınakları, gerçek zamanlı trafik izleme ve analiz, kalabalık yönetimi, akıllı evler, yaşlanan nüfus, turizm ve reklam için artırılmış gerçeklik gibi akıllı şehir kullanım senaryoları. 


Otomotiv 

Otomotiv sektörü, 5G otomotiv vizyonuyla alakalı iki ana eğilim görmektedir. Birincisi otonom sürüş, ikincisi ise karayolu güvenliği ve trafik verimlilik hizmetleri olup başlıklar halinde aşağıda yer almaktadır. 


Otonom Sürüş: US Society of Automotive Engineers (SAE) ve German Association ofthe Automotive Industry'ye (VDA) göre, otonom sürüşle ilgili otomatikleştirmeyi arttıracak 6 
seviye tanımlanmıştır (SAE Standard J3016, January 2014). 2025 yılına kadar olası işlevleri içeren otomatik sürüş örnekleri gösterilmektedir: 


Teoride otomatik sürüş V2X iletişimi olmadan da mümkündür. Yakın zaman- 


larda sadece araca monteli yol sensörü tabanlı çeşitli otonom sürüş gösterimleri 
olmuştur. Örneğin 2014 
yılında Audi A7 pilotlu sürüş otomobili Silicon Vadisinden Las Vegas'a kadar 550 millik otonom test sürüşünü tamamlamıştır. 
Ancak bu gösterilerde arka uç sunuculardan indirilen (V2N) yüksek çözünürlüklü dijital haritalar kullanılmıştır. Sadece araca monteli yol sensörü tabanlı otonom sürüş kablosuz iletişim desteği olmadan günümüze kadar mümkün değildir. 


Karayolu güvenliği ve trafik verimlilik hizmetleri: Otomobil otomasyonu, rekabet ortamında teşvik edilerek artık çok hızlı gelişecektir. Ancak, bütün otomobiller yüksek seviyede otomatikleştirmeyle sunulacak mı? V2X bağlantısı yoluyla araç otomasyonu için toplanan bilgiler ayrıca uyarı uygulamalarının sürücüye sağlanmasını 

da mümkün kılabilcektir. 
simTD Projesi, DRIVE C2X Projesi, Compass4D Projesi gibi bazı ulusal kaynaklı projelerde otomobil sürücülerinin daha güvenli ve verimli araç sürmelerini destekleyen çeşitli V2X uygulamaları gösterilmiştir. 
Bu hizmetlerden bazıları 


5G tarafından sunulan en önemli avantaj, V2V (araçtan araca) ve V21 (araçtan altyapıya) 

iletişimlerinde daha da minimize edilebilen düşük gecikme süresinin yanı sıra, tek bir oturumda çok sayıda iletişim kanalı ve erişim noktası kullanma olanağı sunmakta ve bu da bağlantı yönetiminde ve hizmet sunumunda esnekliği artırmaktadır 


aşağıda listelenmiştir; 

: Kesişim çarpışmariski uyarısı 

» Yoldaki tehlike durumu uyarısı (Yol çalışması, araba bozulması, olumsuz hava şartları vb.) 

» “İtfaiye aracı yaklaşıyor” uyarısı 


» Elektronik acil durum fren uyarısı 


» Enerji verimli kavşak 


» “Motorsiklet yaklaşıyor” uyarısı 


» Kırmızı ışık ihlal uyarısı 


» Trafiksıkışıklığı uyarısı 


Akıllı ulaşım 

5G imkânlarıyla donatılmış otomobillerin yollara çıkması ile birlikte sürüş deneyimi yeni baştan tanımlanacaktır. 5G sistemleri ve birbirleriyle iletişim halindeki otonom araçlar, şerit değiştirme uyarı sistemi, yaya algılama sistemi, hız uyarlama, acil çağrı ve konum bazlı hizmetler gibi özelliklerle hem trafigin akışını hızlandıracak hem de kazaları en aza indirecektir. 5G tarafından sunulan en önemli avantaj, V2V (araçtan araca) 

ve V21 (araçtan altyapıya) iletişimlerinde daha da minimize edilebilen düşük gecikme süresinin yanı sıra, tek bir oturumda çok sayıda iletişim kanalı ve erişim noktası kullanma 


olanağı sunmakta ve bu da bağlantı yönetiminde ve hizmet sunumunda esnekliği artırmaktadır. 


5G iletişim yetenekleriyle donatılmış olan gelecekteki ITS'nin algılama, ağ oluşturma, bilgi işlem ve kontrol işlevlerini de desteklemesi beklenmektedir. Böylece trafik tıkanıklıkları, acil durumlar ve kazayı azaltarak ulaştırma altyapılarının verimliliği büyük ölçüde artırabilir. Tüm bu konular akademisyenler, endüstriler ve standardizasyon organizasyonlarında incelenmektedir. İlgi alanları bunlarla sınırlı kalmamakla birlikte aşağıdakileri kapsamaktadır (IGT, 2016); 


« (TS mimarileri ve hizmetleri 


: ITSiçin düşük gecikmeli, yüksek güvenilirlikli iletişim teknolojileri 


: Araç davranışı modeli ve çevre bilinci 


: 5G'delTSiçin sosyal ağlar 


: 5Giiçin spektrum erişim teknolojileri 


: Cihazdan cihaza ITS için iletişim 

: İTS'de kooperatif sürüş, akıllı ve otonom araçlar 

» İTS'demobil algılama ağı 


: İTS'de şebeke ve bilgi hizmetleri 


: loV için etkili büyük veri analizi 


» İTS için mobil bulut bilişim 

: Güvenlik, gizlilik ve güvenirlik 

: Simülasyon metodolojisi ve ITS platformu 


» Testbedplatformu ve saha denemeleri 


Sağlık 


5G ağları, sağlık hizmetlerinde yeni imkânlar sunacaktır. 
Hastaların tedavi olmak için doktora gitmeleri yerine 5G ağları, dünyadaki tüm hastaları ve doktorları birbirine bağlayabilecektir. IoT”ye daha fazla tıbbi cihazların bağlanmasıyla doktorların, hastanede bakım masraf larına gerek kalmaksızın hastaları izlemelerine imkan sağlayacaktır. Dijital görüntüleme; analiz edilebilmesi amacıyla dünyanın herhangi bir yerinden gönderilebilir, sağlık hizmeti sunucularından uzakta yaşayan hastalara erişimi genişletebilir 

ve ikinci bir görüş alınırken maliyeti düşürebilir. Tedavi seçeneklerinin genişletilmesine ek olarak loT, tıbbi araştırmacılara hastalıkların bireyleri nasıl etkilediği konusunda daha fazla veri 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5G ağları, sağlık hizmetlerinde yeni imkânlar sunacaktır. Hastaların tedavi olmak için doktora gitmeleri yerine 5G ağları, dünyadaki tüm hastaları ve doktorları birbirine 

bağlayabilecektir. IoT'ye daha fazla tıbbi cihazların bağlanmasıyla doktorların, hastanede bakım masraflarına gerek kalmaksızın hastaları izlemelerine imkân sağlayacaktır 


sağlayabilir ve bu sayede tedavileri özel durumlara uyarlayabilir. 


Sağlık sektöründe öncü bir rol oynayabilecek bazı ilgili uygulama örnekleri aşağıda tartışılmıştır: 


Sağlık görüntüleme: Sağlıkla ilgili göstergeleri izlemeye yarayan çeşitli türdeki sensörleri ve giyilebilir cihazları kapsamaktadır. Şuan için bu cihazlar merkezle haberleşirken kısa mesafeli haberleşme teknolojilerini ve LAN kullanılacaktır. Kişinin sağlık durumunu ve hastalık durumunu öğrenmesi veya kontrol etmesi için veriler uygulamalar (ör: akıllı telefonda) tarafından kullanılacaktır (ör: kan glukoz seviyesi kontrolü). 


Yardımlı ameliyat: Tele yardım ve veri akışı ile bir cerrahın başka bir cerrahı uzaktan yönlendirerek ameliyatın gerçekleştirmesidir. 
Örneğin bir odadaki cerrah, videodan bakarak diğer cerraha ne yapaca-Şını tarif edebilecektir. 
Telekom operatörü sanal müdahaleyi ve görüntü geri bildirimini sağlama- da görevli olacaktır. 
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Uzaktan ameliyat: Bir cerrahın, ameliyatı uzaktan bir robotu kontrol ederek gerçekleştirmesidir. Aşırı yüksek güvenilirlik ve 

çok düşük gecikme süresi gerekli olacaktır. Ayrıca, yüksek çözünürlüklü video ve fotoğrafların cerraha gönderilmesi uplinkte yüksek bant genişliği gerektirecektir. Bu uygulamanın acil durumlarda uygulanabilmesi için her zaman ulaşılabilir robotlar ve bu konuda eğitimli cerrahların olması gereklidir. 


Enerji 

Enerji sektörü, 5G teknolojisinin imkânlarını kullanacak sektörlerin başında gelmektedir. 5G teknolojilerinin enerji sektörüne büyük katkı yapması beklenmektedir. Enerji santralleri 5G imkânları ile donatıldığında daha verimli çalışacaktır. Akıllı şebekeler enerjiyi daha ekonomik ve etkin bir biçimde dağıtacaktır. 


Akıllı şebekelerin gelecekteki kullanım örnekleri şu şekilde özetlenmektedir: 


« Gelecekteki akıllı şebekelerden, kendi kendini iyileştiren ağlar, yüksek hızlı arıza konumu, yalıtım ve güç restorasyonu beklenmektedir. Akıllı şebekeler- de arıza durumuna hızlı tepki vermek, koruyucu 


fonksiyonların birbirleriyle az gecikme süresi ile iletişim kurması beklenecektir. 
Kendi kendini iyileştiren ağlar geniş bir konudur ve birçok farklı özellik içermektedir; koruma sistemi çalışma süresi boyunca diğer koruyucu cihazları bloke etmektedir, böylece devre kesiciyi açmadan önce arıza ile kesilen alan en aza indirilecektir. 


: Uzaktan erişim sağlanan dağıtım, üretim birimleri, bağlantı kesilmesi gereken alana ait değilse, şebekeye bağlı kalması sağlanacaktır 


» Arıza süresi boyunca şebekenin topolojisi kolayca yeniden düzenlenebilir, böylece güç restorasyonu mümkün olan en hızlı şekilde yapılabilecektir 


Tarım 


5G, tarımsal uygulamalarda kullanıldığında sistemlerin izlenmesi- 


ne, takip edilmesine ve otonomlaşmasına imkân sağlayarak akıllı tarımın oluşmasında önemli bir rol alacaktır. Tarımsal IoT cihazları ürünle iletişime geçerek çitçilerin her şeyi günlük olarak daha iyi ölçmelerini sağlayacaktır. 
Geliştirilmiş ürün yönetimine, çevre faktörlerinin 


izlenmesine, hayvancılıkla ilgili analizlere ve hava durumu hakkındaki bilgilerin sağlanmasına imkân tanıyacaktır. Tarım ve çiftçilikte bu hususlar büyük önem taşımaktadır. 
Mevcut teknolojiler, akıllı tarım için gerekli olan veri miktarlarını ve hızı sağlayacak yeterlilikte değildir. 
Bağlantıların sağlanabilmesi için mikro hücreler, MIMO ve ağ dilimleme gibi gelişmekte olan teknolojilerin kullanılması gerekmektedir. 5G, tarımda toprağın nem seviyesinden, kimyasal kompozisyonuna kadar izlenebilen sistemler getirecektir, bu sistemler özel sensörler ile desteklenecektir. 5G'nin etkisiyle traktörlerden, ekin aletlerine kadar hemen hemen tüm tarım makineleri sensörlerle donatılmakta ve loT tarım sektörüne de girerek tüm üretim süreci boyunca makinelerinin birbirleriyle iletişim halinde olması sağlanmaktadır. 


5G ile desteklenecek olan akıllı tarım teknolojisi, tarım alanlarının sulama işleri için hazırlanan suyun biriktirildiği havuzu uzaktan yönetmek, içeriginin analiz edilmesini sağlamak tarım alanlarınızın verimini arttıracağı gibi kullandığınız tarım ilaçla- 


rının da mahsullerinize etkili bir şekilde işlemesini sağlayacak ve akıllı tarım ile aşağıda belirtilen hizmetlerden yararlanabilecektir (meridSMART); 


» Sera/aydınlatma 

: Sera/havalandırma 
» Sera/İklimlendirme 
« İzleme 

» Toprak koşul takip 
» Sulama/koşullu 


» Zamanlama ve programlama 


» Uzaktan erişim ve kontrol 


Medya ve eğlence 
Medya ve eğlence sektörü, tüketici davranışı, yeni cihazlar ve yeni hizmetlerin yer alması ile birlikte sürekli değişim göstermektedir. Görüntü ve mürzikte HD akışı, son yıllarda mobil cihazlarda olağan sayılmaya başlanmış ve 4K / 8K akış ile bant genişliği gerekliliklerine eğilim artmaya devam etmiştir. 
Medya ve eğlencede 5G ağlarını kullanacak olan potansiyel uygulamalar aşağıda yer almaktadır (Vodafone, 2017); 


Sürükleyici deneyimler: Çevrimiçi AR/VR oyun veya deneyimler. Aynı zamanda dokunsal internet deneyimlerini de kapsamaktadır. Ses tanıma 


5Giile interaktif, dinamik ve yanıt veren kablosuz iletişimlere olanak tanınacaktır. 
İleride daha akıllı şehirler ve evler, 5G sayesinde gerçek olacak ve 5G, daha yüksek bant genişliği ve daha az bekleme süresiyle akıllı kaynak tahsisi iledaha fazla veriyi daha verimli bir şekilde sunmaya olanak tanıyacaktır 


teknolojisi ve bilgisayarlarla açık konuşma ile sanal karakterlerle sesli etkileşime doğru gelişim sağlanabilir. 


Yerinde deneyimler: İzleyicilere yeniden oynatma, farklı açıdan bakma, çeviri vb. gibi ek özelliklerin sağlanması. 


Kullanıcı / makine tarafından üretilen içerik: Kullanıcılar veya makineler, sosyal medyaya veya çevrimiçi kanallara yüklenen kendi kendine oluşturulmuş görüntüleri kaydeden kullanıcı ve makineler. 


Ortak medya üretimi: Farklı kullanıcılar tarafından birden fazla yerde aynı anda çalışılan içerik. 

Dağıtık performans: Gerçek zamanlı olarak farklı yerlerdeki içeriğin kaynaından oluşturulan içerik. 


Bu alanda 5G teknolojisi ile gelen yenilikler aşağıda yer almaktadır: 


« Cihazların, yüksek kalite ve maksimum esneklik ile eğlence ve medyayı desteklemesi bekleniyor. 


» Videoiçeriği ve etkileşimli kullanıcı deneyimi, sayısal web benzeri bir deneyimle entegre platformlara dönüşmesi beklenmektedir. 


» Kullanıcı tarafından oluştu- 


rulan içerik hem kişisel hem de mesleki çevrelerde giderek daha fazla kullanılmaya başlanacak ve bu içeriğin çoğu bulutta depolanıp paylaşılabilinecektir. 


Akıllı şehir/akıllı ev 


5G, çok sayıda bağlantılı cihazın neden olacağı bağlantı zorluklarının üstesinden gelmek üzere tasarlanan alt yapıyı oluşturmaktadır. 5G ile interaktif, dinamik ve yanıt veren kablosuz iletişimlere olanak tanınacaktır. İleride daha akıllı şehirler ve evler, 5G sayesinde gerçek olacak ve 5G, daha yüksek bant genişliği ve daha az bekleme süresiyle akıllı kaynak tahsisi ile daha fazla veriyi daha verimli bir şekilde sunmaya olanak tanıyacaktır (Intel, 2016). 


5G'nin hız ve daha fazla kapasite yeteneği, ağların daha fazla veriyi yönetmesine olanak tanıyacak dolayısıyla 1oT'nin büyümesini kolaylaştıracaktır. IoT internete kablosuz olarak bağlanmakta; ağ üzerinden veriyi toplayan, gönderen ve alan sensörleri kullanmak- 


tadır (Getachew vd., 2017). 


loT dünyasında tartışılmak- ta olan konulardan bir tanesi de akıllı şehirlerdir. Araç ve trafik izleme ve yönetimi, cadde ışıkları, atıklar, kirlilik gibi şehir ortamları gibi çeşitli alanlar bulunmaktadır. 
Bu alanlara ilişkin kullanım durumları aşağıda yer almaktadır (Mavromoustakis vd., 2016); 
« Araçtrafik izleme: Yoldaki sensörlerin trafik sıkışıklığını, zarar görmüş yolları ve 


yeniden rota belirlemesi ile ilgili bilgileri algılaması. 


Cadde ışıkları: Araba veya insanların hareketlerini algılayan sensörle donatılan cadde ışıkları o bölgede hareket olduğu zaman yanabilmesi aksi takdirde sönebilmeesi. Bu, enerji tasarrufuna dolayısıyla ekonomiye fayda sağlayacaktır. 


: Şehir planlaması: şehrin nasıl planlanacağı ile ilgili sensör verilerinin toplanılarak kullanılması. 


: Şehiryapısının izlenmesi: yolların düzgünlüğü, köprünün güvenli olup olmaması gibi. 
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Erken seçim ve 


turizm sektörü 


Tur operatörleri ve seyahat acenteleri de geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 30-40'lara varan bir potansiyel artışı ve aynı paralelde yapılan satışlardan dolayı son derece mutlu gözüküyorlardı. Ta ki, seçimlerin 2018 Haziran ayında olacağı açıklanana kadar... 


© Sap Özkar, Only Travel Marketing PR Ajans Başkanı 


Turizm, inşaat sektörü ile birlikte 

onlarca sektöre iş kapısı açan önemli bir sektör. Bununla birlikte, inşaat sektörü gibi en ufak bir ekonomik kriz, belirsizlik ortamı, gelecek seçim dönemi ve döviz dalgalanmalarından belki de ilk etkilenen sektörlerden biri turizmdir. 


Bunun başlıca sebebi, turizm hareketleri, dinlence, keşif ve tatil ihtiyacının bir gereği olarak ortaya çıktığından, hayatın idamesi için öncelikli görülen bir seçenek değildir. Sonuçta seyahat sever, yemeden içmeden kesemez ancak belirsizlik ortamı, ekonomik kriz, seçim dönemi veya döviz dalgalanması durulana kadar seyahat etme mecburiyetini de hissetmez. Aslında bu durum sadece turizm sektörüne özel de değildir, seçim dönemleri yaklaşırken hemen her sektörde firma yöneticileri veya patronla- 


rından en sık duyduğumuz 


şey, “Dur, şu seçimleri bir 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atlatalım da” cümlesidir! 
Oysa ki, bugüne kadar kaç seçim atlattık, durdunuz da ne oldu, devam etseydiniz bir şey mi olacaktı? 
Ancak psikolojik olarak öne sürdüğümüz bir bahane gibi geliyor bana. 
Zira seçimler biter bitmez, hemen reklamlar başlar, nereye kadar duracağız söylemleri hâkim olur ve hiçbir şey olmamış gibi yola devam edilir. 


Seçimlerin 2019 yılında gerçekleştirilecek olması turizm yöneticileri ve patronları tarafından tedirginlikle karşılanan bir durumdu aslında. Zira 


turizm sektörü şundan emindi ki, 2018'de yapabileceğimiz kadar iş yapalım 2019'a yatırım olsun. Çünkü 
2019 Ocak ayından itibaren 
psikolojik bir duraksama pek çok yerde yaşanacak, bu da ilk olarak turizm sektörüne yansıyacak düşüncesi idi. Turizmciler bütün planlarını 2019 
yılında seçim olacak şekilde yaptılar. Tur operatörleri bir yıl öncesinden havayolları ile koltuk angajmanlarına girdiler, otelciler 2017 
Kasım ayından itibaren erken rezervasyon kampanyalarına dâhil olup, boy boy reklamlarda yer aldılar. 


Meta Search olarak adlandırdığımız, otelin, uçak biletinin, araç kiralamanın en ucuz fiyata bulunabildiği siteler de, aylar öncesinden seyahat severlere tatillerini en ucuza getirebilecekleri şekilde hizmet verdiler. 
2016-2017 yılı ülkemizde birçok sektör için talihsiz bir seneydi. Özellikle turizm bundan ciddi anlamda yara almıştı. Artık patlama yapması gereken yıl 2018'di, sektörün de beklentisi bu yöndeydi. Nitekim Rusya Avrupa ile yaşanan olumlu ilişkiler güney ve Ege sahillerimize aylar öncesinden rekor seviyede rezervasyonların gelmesini sağladı. Güneyde ve Ege bölgesinde konuştuğumuz otelci arkadaşlar, “Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ayını şimdiden doldurduk, Nisan ve Mayıs aylarında yüzde 9go'ların üzerinde bir doluluk var, Ekim'de bile otellerimizi dolduracağımızı öngörüyoruz” demeye başlamışlardı. Tur operatörleri ve seyahat acenteleride geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 30-40'lara varan bir potansiyel artışı ve aynı paralelde yapılan satışlardan dolayı son derece mutlu gözüküyorlardı. Ta ki, seçimlerin 2018 Haziran 


ayında olacağı açıklanana kadar... Eskiden olsa belki o kadar da dert etmezlerdi, ancak turizm uzun yıllardır seyahat severlerin de adapte olduğu üzere erken rezervasyon sistemi ile ürünlerin satın alındığı bir sektör haline geldi. Bu sebeple, gerek havayolu ve oteller, gerekse tur operatörleri nasılsa sattık düşüncesi ile ödemelerini ve angajmanlarını buna göre yapmışlardı. Şimdi ise tatilcilerden gelen yoğun talep sonucu Türk Hava Yolları ilk başta açıklama yaparak 
24 Haziran'ı içermek kaydıyla, öncesi ve sonrasındaki hafta için rezervasyon yaptıranlara iptal/değişiklik hakkı sundu. Bu açıklama sonrası diğer havayolları da müşteri memnuniyetini sağlayabilmek adına buna uymak zorunda kaldı. Havayollarının bu açıklamaları sonucu, tur operatörleri ve otellerin de buna uymaması düşünülemezdi bile ve nitekim tur operatörleri ve oteller de aynı yaklaşımda bulundular. Daha da önemlisi iptal şartları uluslararası hukuka bağlı olan ve rezervasyon yapıldığı andan itibaren bağlayıcılıkları bulunan gemi turları da iptal/değişikliklere uymak zorunda kaldı. Şimdi turizmci yurtdışındaki partnerlerine, gemi satışı yapan 


Türk seyahatseverlerin özellikle yurtiçi tatilinde çoluk çocuk ailecek gittiklerini göz önüne alırsanız, çok ciddi bir rezervasyon iptali söz konusu. Otelciler ve havayolları bu açıklarını ancak ve ancak olabilirse, yurtdışından gelecek turistlerle tamamlamak zorundalar 


firmalar da yurtdışındaki gemi şirketlerinin merkezine bunun bir mücbir sebep olduğu konusunda ikna çalışmalarına başladılar ki, onlar da aylar öncesinden ödedikleri paralarını geri alabilsinler. Tur operatörleri ise kiraladıkları uçak firmaları ile iletişime geçti, iptaller istendi. 


Erken rezervasyon iptallerinde havayolu 

ve otellerin 


durumu 

Bir de havayolu ve oteller tarafından konuya bakarsak, durumun vahameti iyice ortaya çıkıyor. Zira havayolu yurtiçinde bir destinasyon için günde altı-yedi sefer yaparken, yurtiçinde ortalama iki-üç saatlik destinasyonlara günde üç sefer ile uçuyor. Bu iki hafta boyunca çok ciddi bir potansiyelin kaybedileceğini bir bakışta sizler de görebilirsiniz. 

Bir de otelciyi düşünelim! 
Okulların tatil olacağı aylar öncesinden belli olduğundan, en yoğun rezervasyon yapılan dönemlere denk geldi seçimler! Türk seyahatseverlerin özellikle yurtiçi tatilinde çoluk çocuk ailecek gittiklerini göz önüne alırsanız, çok ciddi bir rezervasyon iptali 


söz konusu. Otelciler ve havayolları bu açıklarını ancak ve ancak olabilirse, yurtdışından gelecek turistlerle tamamlamak zorundalar. Turistler bir-iki ay sonrasına rezervasyon yaparlar mı, orası da açıkçası çok zor. Avrupalı turist almak zor olsa da, belki bu açığı Ortadoğulu turist ile kapatabilirler, tabii mevcut turist profillerine dâhil etmek isterler ise. 


Bir diğer negatif durum 

ise eğer seçim ilk aşamada belli olmaz ve 8 Temmuz'a kalırsa işte o zaman sektör için ciddi bir yıkım olur. 
Birçok firma bu sebeple hızla iflasa doğru gidebilir. 
Zira aynı iptal değişikliklerin 15 gün sonrası için de yapılması, sektöre satışını yaptığı bir ayı kaybettirir ki, bu dönem en çok satış potansiyelini yakalayan sektörün çok ciddi bir zararı olur. Seçimin hemen Ramazan ayı sonrasına gelmesini de turizm sektörü adına ayrı bir handikap olarak görüyorum. Zira turizm sektörü Ramazan ayında gerek uçak biletleri, oteller, gerekse turlar nezdinde ciddi bir satış daralması yaşıyor. Hemen ardından mevcut rezervasyonların bu şekilde iptali, sektörü içinden çıkılması zor bir duruma düşürecektir. 


Rezervasyon iptalleri fiyat karşılaştırma sitelerine yarar mı? 

Bu durum turizm sektöründe en çok meta search diye adlandırdığımız fiyat kıyaslaması yapan sitelerin işine gelecektir. Sektörün hâkimi konumundaki Neredekal. 
com, Skyscanner ve ucuzabilet.com gibi sitelerde, seyahatseverler iptal ettikleri veya tarih değişikliği yapacakları tatilleri için en ucuz fiyatlara ulaşabilmek adına yeniden aramalar yapacaklardır. Bu sebeple turizm sektöründe meta search siteleri bazında çok ciddi bir yoğunluk yaşanacağını söyleyebilirim. Ve tabii bu sitelerin partnerlik yaptığı oteller, havayollarına da ciddi anlamda trafik ve telefon aktarımları olacaktır. 


Turizm sektörü adına umarım ki, seçimler ikinci tura kalmaz. Seçimlerin hemen ardından döviz- 

de ciddi bir dalgalanma yaşanmaz. Bunlar olmaz ise sektör eskiden oldugu gibi hızla yaralarını saracaktır. Üstelik 2019'da seçim olacak gerginliği de ortadan kalkacağına göre, orada yaşadıkları 15 günlük iptalleri hızla yeni satışlar olarak telafi edecekler diye düşünüyorum. 
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Secim kampanyaları 


ve dijital pazarlama 


Dijital pazarlama; partiler, seçmenleri ve medya arasındaki ilişkiyi baştan kurguladı. Sosyal ağlar, haber ve bilgi değişimi ile vatandaşları mikro ölçekte sivil toplum kuruluşlarına dönüştürüyor. Ancak teknolojinin bu ölçekte kullanımı pozitif katkıların yanında mahremiyet, manipülasyon, ayrımcılık ve şeffaflık alanlarında üzerinde ciddi düşünülmesi gereken riskler de taşıyor 


© Murat Arslanoğlu, UNC Digital Ajans Başkanı 


1950'lerden başlayarak reklamlar, seçim kampan- 


yalarının vazgeçilmez bir parçasını oluşturmaya başladı. Bu dönem aynı zamanda reklam ajanslarının yaygınlaşmaya başladığı döneme denk gelir. Dijital pazarlama teknolojilerinin seçim kampanyaları için kullanılması ise ilk kez Obama'nın McCaine karşı kazandığı 2008 ABD seçimleri ile gündeme gelmişti. Aradaki 10 senede bu teknolojiler seçmenlerin tercihlerini önceden belirleme ve hatta yönlendirme yapabilen komplike araçlar ve teknikler geliştirdi. “Computational Politcs” (Hesaplamalı Siyaset) siyasi parti seçim süreçlerinin bir standardına dönüştü. Kuzey Carolina Üniversitesi'nde araştırmacı olarak görev yapan Zeynep Tüfekçi, “Engineering the Public: Big Data, Surveillance and Computational Politics” makalesinde, kavramı “bir adayın seçilmesi ya da ona karşı muhalefet edilmesi 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İl 


MM 


amacıyla erişim, ikna ve harekete geçirilmesi için bilgisayarlı hesaplama yöntemlerinin veri setlerine uygulanması” olarak özetliyor. Seçim kampanyaları içerisinde ise kavram “siyasi dijital veri hedefleme” olarak medya satın alma jargonuna yerleşmiş. Aslında 2016 ABD seçimlerinde kullanılan bu dijital stratejiler çok daha öncesinde ticari markalar için kullanılmaya başlanmıştı. Sorun şu ki, internet ve yeni teknolojilerin 


MM 


geliştiği bu ortam, yasalar ve kurumlar tarafından minimum denetime tabi olan bir dönemde gerçekleşti. Bugün bile hükümetlerin kişisel veri korumaya yaklaşımları tam olarak şekillenmiş değil. Konunun çok daha fazla önemsendiği Avrupa Birliği'nde bile 
1998 yılında henüz Google 
yeni kurulmuş ve Facebook 6 sene daha ortada olmayacakken yürürlüğe girmiş mahremiyet yasasının günceli (Elektronik Mahremiyet Tüzüğü) 


geçen ay AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) 

ile aynı anda yürürlüğe girdi. Hal bu olunca dijital reklam teknolojileri hiçbir zaman kendilerini anlatma zorunluluğu yaşamadı ve en olumlu değerlendirmede dahi “muğlak” olarak kaldı. 
Ve bugün siyasi partiler seçmenlerin kişisel bilgileri ile teknoloji sağlayıcılardan gelen veri setlerini birleştirerek, seçmenlerin kararlarına müdahale etmek üzere mikro bazda hedefleme yapabiliyor. 


Peki, nasıl ? 2016 ABD seçimlerinde kullanılan dijital pazarlama teknolojileri neler? 
T-Aynı kişinin kullandığı tüm cihazlarda belirlenebilmesini sağlayan cihazlararası hedefleme, 2- Seçim kampanyalarında ilk kez 2016'da kullanılan ve bir kullanıcıyı bulunduğu tüm mecralarda hedefleyebilmeyi sağlayan programatik reklamlar, 

3- Elinde bulunan hedef kitlenin ayırt edici özelliklerini klonlayarak benzer kişileri bulabilmene imkan veren benzer hedefleme, 

4- Yine 2016'da kullanılan ve 


Günümüzde siyasi partiler seçmenlerin kişisel bilgileri ile teknoloji sağlayıcılardan gelen veri setlerini birleştirerek, seçmenlerin kararlarına müdahale etmek üzere mikro bazda hedefleme yapabiliyor 


gündem olan siyasi konuları, belirli lokasyonlarda konuşan kişilerin mobil cihazları üzerinden hedeflenmesine imkân veren geo-location (konum belirleme), 5- You-Tube'un kilit oyuncu olduğu online video reklamları, 6-Akıllı TWlerde kişisel hedefleme ile reklam gösterebilen addressable TV. 


ABD seçimlerinde duygusal hedefleme 

Bunlar en geniş ölçekte kullanılan reklam modelleri. Peki, tüm bu reklamlarda hedeflenecek kişilerin hangi verileri ne amaçla toplandı? İşin biraz derinine indiğimizde nöromarketing teknolojileri ile seçmenlerin duygusal hedeflenmesinin yapıldığını görüyoruz. Ticari hayatta kampanyaların duygusal etkilerini ölçmek ve böylece tanıtılan ürünle ilgili dönüşümleri yükseltmek amaçlı kullanılan teknolojiler, 2016'da seçmenlerin halet-i ruhiyesi ve bakış açılarına göre hedefleme ile Trump'ı desteklemeyenlerin oy kullanmama yönünde motive edilmesini sağlayacak mesajların iletişimi için kullanıldı. 
Davranışsal iletişim ve veri analitiği şirketi Cambridge Analytica (CA), bu sürece 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Murat Arslanoğlu 
UNC Digital Ajans Başkanı 


en çok katkı sağlayan 

ve Trump'ın seçimleri kazanmasında ciddi bir etkiye sahip olduğuna inanılan şirketlerden biri. 
Firma, Cumhuriyetçilerin veri ekosistemini yöneten ve geçtiğimiz yıl 198 
milyon ABDli seçmenin tüm verilerini Amazon'un bir sunucusunda şifresiz bir şekilde halka açık olarak unutan Data Trust, Facebook ve Nielsen'in 

de aralarında bulunduğu birçok şirketlerin sağladığı veri ile adına OCEAN dediği kullanıcıları beş kişisel özelliğe göre (nevrotiklik, uzlaşılabilirlik, dışadönüklük, samimiyet ve farkındalık) puanlayan bir sistem oluşturuyor 

ve onlara tüm mecralar üzerinden reklam yapıyor. 
Tüm bu servisin tek bir amacı var: Kişilerin hassasiyetleri belirlemek ve bunun üzerinden kararlarını manipüle etmek. 


İşte, geçenlerde gündeme gelen konu CA tarafından bu amaçla 2014 yılında oluş- 


turulan bir Facebook uygulamasının kullanıcıların arkadaşlarının da bilgilerini paylaşmaya izin vermesiydi. 
Böylece, 5o milyona yakın kişinin verisi toplanıp iki yıl boyunca analiz edildi. Bunu 
2016 yılında fark ettiğini 
söyleyen Facebook uygulamaya erişimi kapattı ve verileri silmesi için şirkete uyarı gönderdi. Şirket 

de “tabii ki sileriz” diye cevap verdi ve Facebook 

da tamam o zaman diyerek mevzuyu kapattı. Veriler 
silinmedi... Söz konusu 50 
milyon kişinin, 2016 ABD seçimlerinde segmentlenerek mikro hedefleme yapıldığı söyleniyor. Hatta, bu hedef kitlelere gösterilen içeriklerin manipüle edildiği ve ilgi alanı doğrultusunda spekülatif haberler gösterildiği iddia ediliyor. Hedef, echo chamber etkisi (iletişimin sürekli olarak aynı fikirlere sahip kişilere yapılması ve belirli bir süre içinde bu kişilerin uç noktaya taşınması ve karşıt görüşlere sağırlaştırılması durumu) oluşturmaktı. Kampanya süresince hedeflenen kullanıcılar sadece hassas oldukları içeriklerle karşılaştı ve fikirleri radikalleşti diye inanılıyor. 
Yapılan işin, birilerine göre ahlaki boyutları yeteri kadar aşmadığından olacak ki, CA geçtiğimiz yıl mart ayında sektörün lider araş- 


tırma kuruluşlarından the Advertising Research Foundation tarafından büyük veri alanında altın madalya ile ödüllendirilmiş! 


Seçimlerde teknoloji kullanımının olumlu ve olumsuz yönleri 
Dijital pazarlama; partiler, seçmenleri ve medya arasındaki ilişkiyi baştan kurguladı. Sosyal ağlar, haber ve bilgi değişimi ile vatandaşları mikro ölçekte sivil toplum kuruluşlarına dönüştürüyor. Ancak teknolojinin bu ölçekte kullanımı pozitif katkıların yanında mahremiyet, manipülasyon, ayrımcılık ve şeffaflık alanlarında üzerinde ciddi düşünülmesi gereken riskler de taşıyor. Demografik verinin ötesine, ırk, etnik köken, inanç ve siyasi görüş gibi halklar arasında ayrımcılığı tetikleyebilecek risk taşıyan alanlara iletişimin bu kadar kolay ve kontrolsüz yapılması kesinlikle geleceğin dijital iletişim teknolojilerinin bir şikayeti olmayacak ama şu an hâlâ adaptasyon süreci devam ediyor. 
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Nisan ayı video 


reklamları ve Mayıs'ın öne çıkan kampanya 


değerlendirmeleri 


Bu ay Nisan ayı video reklamları ve reklamveren markaların değerlendirmesi ile birlikte Mayıs ayındaki özel günlere ait video reklamların ayrıntılı analizlerini bir araya getirdik 


o İdil Kesten, Gemius Türkiye Ülke Müdürü 


Geçen ay KOBİ”erin dijital reklamcılığa etkisine odaklanmıştık. Bu ay video reklamlar ve reklamveren markaların bu bağlamda değerlendirmesi üzerinde duracağız. Gemius Adreal Nisan ayı gerçek ziyaretçi rakamlarına göre, en fazla kişiye erişen marka sahibi grup Unilever oldu. Alt kırılımlara baktığımızda Unilever'i ilk sıraya taşıyan markanın Algida olduğunu görüyoruz. Unilever'e ait video reklamlarını erişime göre sıraladığımızda ise ilk sırada 80 GRP ve yüzde 20'lik erişimle Algida, ikinci sırada ise 75,91 GRP ve yüzde 18,52 erişimle Axe yer alıyor. Grubun bu iki markasının yüksek erişimli kampanya yapmasında yaz ayına yaklaşmamızın ve Nisan ayının ortalaması- nın oldukça üstünde olan sıcaklıkları etkili olmuş olabilir. GRP”ye ulaşma yöntemimiz ise erişim ve frekansın çarpımından 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oluşuyor. Bununla birlikte çok yakın bir zamanda GRP hesaplamalarında etkileşimi de kapsayan eÇ GRP isimli yeni bir metriği Adreal raporlarına dâhil edeceğiz. 


Marka gruplarını incelediimiz video reklamveren listesinin ikinci sırasında ise yabancı markalar var. 
Türkiye'nin en büyük 2. 
video reklamveren olarak öne çıkıyor. Yapmış oldugumuz toplantılarda bu veri bazen sorgulanıyor. 
Halbuki biraz daha algıda seçicilik yaparak dijital reklamları gözlemlediğimizde verinin doğrulugunun farkına varılabilir. 


İdil Kesten 


Yabancı markaların medya stratejisini incelediğimizde sırasıyla YouTube, Facebook ve sınırlandırılmamış trafik (unclassified traffic) dediğimiz irili, ufaklı siteleri kullandıklarını görüyoruz. 
Bu medya satın alımın- 

da programatik kanallar kullanılarak yapıldığını söyleyebiliriz. Gelin, şimdi tablolar üzerinden detaylara bakalım. 

DİJİTAL VİDEO REKLAMVEREN MARKA 
SAHİBİ - İLK 10 


Marka Adı Gerçek kullanıcı Unilever 16,319,597 Yabancı Reklamverenler 16,059,096 Netflix Corp. 12,278,991 Vodafone 10,976,036 
ING Bank A.Ş. 10,457,095 Arçelik A.Ş. 9,934,067 Turkcell. 9,868,715 Media-Saturn Holding o 9,733,819 Kobiler 9,522,890 
Apple 9,297,907 


*Gerçek kullanıcı rakamına göre sıralanmıştır. Nisan 2018, Gemius AdReal verisi sadece PC 


DİJİTAL REKLAMVEREN 
ENDÜSTRİLER - İLK 10 


Endüstri Adı Gerçek kullanıcı Trade 28,321,102 Leisure time 26,405,069 


Travel and tourism 26,018,533 Finance, insurance, brokerage 25,699,618 

Media, books, CD &DVD 25,541,924 Clothing and accessories  24,972,496 


Real estate 24,955,458 Computer/audio/video o 24,456,926 Automotive 24,090,538 


Telecommunications 23,501,395 


VİDEO REKLAM 
GÖRÜNÜRLÜK SÜRESİ 
İLK 5 ENDÜSTRİ 


Endüstri Görünürlük Süresi Tüm Endüstriler 14,99sn Media, books, CD&DVD 18,02sn Beverages and alcohol 17,46sn Finance, insurance, brokerage 16,63sn Household products o 16,55sn Food 16,27sn 


YOUTUBE'UN EN BÜYÜK REKLAMVERENLERİ- 
İLK 10 


Yabancı Reklamverenler Çiçek Sepeti Hepsiburada 

Google Adwords 
Netflix 

Algida 

Akbank 

Media Markt 

Vatan Bilgisayar 


Fizy 
*Tüm reklam tipleri 


DİJİTAL VİDEO 


REKLAMVEREN MARKA - 


İLK 10 
Marka Sahibi Gerçek kullanıcı Algida 12,897,748 Netflix 12,278,991 
ING Bank 10,422,676 Media Markt 9,733,819 Vodafone Freezone 9,188,036 iPad 8,611,953 
Wix.com 7,605,002 
BluTv 7,494,242 
General Mobile 7,457,436 Türk Ekonomi Bankası o 7,378,382 


VİDEO REKLAM 
GÖRÜNÜRLÜK ORANI 
İLK 5 ENDÜSTRİ 


Endüstri Görünürlük Oranı(96) 


Tüm Endüstriler 51.04 
Beverages and alcohol o 75.37 
Household products 75.06 
Food 74.83 
Personal care and hygiene o 66.23 
Leisure time 63.11 


EN YÜKSEK 
GRP'YE(GROSS RATİNG 
POİNTS)JERİŞEN İLK 10 
MARKA 


Marka Gerçek Kullanıcı Trendyol.com 8397.71 
Çiçek Sepeti 2113.44 
Hepsiburada 1539.51 
Defacto 1356 
Akbank 1092.71 
Etstur 938.39 
n11.com 937.94 
Media Markt 903.79 


Nef 868.16 
A101 818.51 
*Video, display, text 


verilerinin toplamını temsil eden GRP verisi paylaşılmıştır. Gerçek kullanıcı rakamına göre sıralanmıştır. 07-13 Mayıs 2018, Gemius AdReal verisi sadece PC 


FACEBOOK'UN 
EN BÜYÜK REKLAMVERENLERİ- 
İLK 10 
Kobiler 
Yabancı Reklamverenler Akbank 
Migros Sanal Market Fortnite: Battle Royale Trivago 
Google Dijital Atölye Netflix 
Zula Oyun 
Batangemi.com 
*Tüm reklam tipleri 


Anneler günü ve ı9 Mayıs kampanyaları mercek altında 
Mayıs ayı hem Anneler Günü, hem de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle özel günler ve onlar için yapılan kampanyalar bakımından bereketli bir aydı. Anneler Günü için yapılan özel reklamların, 
19 Mayıs'a göre daha 
fazla olduğunu görüyoruz. 
Sizler için video reklamla- 


rını tek tek taradık ve ilgili reklamları ve verilerini hazırladık. 


Anneler 

Günü haftası performansları 
COREGA, ANNELER GÜNÜ'NÜZ KUTLU 
OLSUN! 


Gerçek Kullanıcı: 5.157.435 
Gösterim: 19.002.051 
Frekans: 3,68 
Reach: 19.72 
GRP: 72.67 
Görüntülenebilirlik Süresi: o 69.88 
Görüntülenebilirlik Oranı: 1.945 
BEYKENT 


ÜNİVERSİTESİ'NDEN ÇOCUKLARIYLA 
BİRLİKTE ÇABALAYAN 
TÜM ANNELERE 


Gerçek Kullanıcı: 5830 228 
Gösterim: 21 116 892 
Frekans: 3,62 
Reach: (022.30 
GRP 80.76 
Görüntülenebilirlik Süresi: (26)69.40 
Görüntülenebilirlik Oranı: o 12.545 


ING BANK, ANNELER ÇOCUKLARI İÇİN NE YAPMAZ? 


Gerçek Kullanıcı: 3 636 828 
Gösterim: 7335 610 
Frekans: 2.Oca 
Reach: (20)13.91 
GRP: 28.Oca Görüntülenebilirlik Süresi: (20)88.87 
Görüntülenebilirlik Oranı: o 46.625 


07-13 Mayıs 2018, Gemius 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AdReal verisi sadece PC 


ıg Mayıs 
Atatürkü Anma 
Gençlik ve 

Spor Bayramı performansları 
GARANTİ BANKASI- 


GENÇLER SAYESİNDE YÜKSELECEK ÜLKEMİZ 


Gerçek Kullanıcı: 618.302 
Gösterim: 4.428.031 
Frekans: 7,16 
Reach: 3.63 
GRP: 26,01 Görüntülenebilirlik Süresi: o 51.61 
Görüntülenebilirlik Oranı: 9.995 


ONB FİNANSBANK, 
GENÇLİK NEREYE 


GİDİYOR? 
Gerçek Kullanıcı: 1.548.684 
Gösterim: 2.257.420 
Frekans: 1,46 
Reach: (96)9.10 
GRP: 13,26 Görüntülenebilirlik Süresi: o 93.19 
Görüntülenebilirlik Oran: o 23.575 
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© niJİTAL SANAT 


Sanatın dijital dünyayla mey yesili ayi yeni bir adım: 


Blockchaın 


Blockchain'in getirdiği soru işaretsiz düzen beni çok memnun ediyor. Eğer bir sanatçı, koleksiyoner ya da satıcı değilseniz, belki de “kimin umurunda,” diye düşünebilirsiniz. Fakat bu konu sanatçıları, koleksiyonerleri ve satıcıları etkilemekte. Konu sanat olmasa bile blockchain sayesinde sosyolojik olarak süregelen güven eksikliği hissiyatımızı da bir kenara koyabiliyoruz 


Güzel sanatlar dünyasının içine 

girmeye başladığım lise yıllarından bu yana, teknoloji ve sanat arasındaki ilişki her zaman ilgimi çekmiştir. “Nasıl bir araya geldiler” sorusunu uzun süre kendime sordum. Bugün ise nihayet bu iki olgu arasındaki örüntüleri açıklıkla yakalayabiliyorum. Sürece bakarsak, Art-BizTech ekibiyle tanışmam bir milat oldu diyebiliriz. 
Teknoloji ve sanatın ilişkisi üzerine yazdığım bir tez çalışmasının ardından bu ekiple ilk kez bir araya geldim ve bu soruyu onlarla birlikte irdelemeye başladık. “Sanat İçin Teknoloji, Teknoloji İçin Sanat” başlığıyla bir anda ilgimi üzerlerine çeken ekibin hızla bir parçası oldum. 
Hem teknolojik hem sanatsal yetkinlikleri kuvvetli olan bir ekiple çalışırken araştırmalarınız 100 kat hızla ilerliyor. Bu enerjinin patlaması olan bang. Art Innovation Prix ile teknolojinin bize imkân verdiği 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Özge Çokgezen. ArtBizTech & bang. Art Innovation Prix Sanat Yönetmeni 


tüm alanları sanatsal bir çerçevede izlemek ise izleyicilere kalıyor. Blockchaime gelmeden, sanatın teknolojiye (ya da teknolojinin sanata) iz düşümünü irdelemenin faydalı olacağını düşündüm. 


Blockchain'e gelirsek... 

Her sektörde alışverişin kurallarını ve yöntemini belirleyen aracı kurumlar olduğu gibi sanat piyasasında da bu gibi yapılanmalar vardır. Kripto paraların hayatımıza girişiyle birçok sistem değişti. Sanat 


çevrelerinde de bu yaprlanmaların yerini, yeni teknolojileri temel alan yeni girişimler almaya başladı. 
Ancak bu para birimlerinin yolu sanata düştüğünde daha farklı paradigmalar işin içine giriyor. Verisart, Monegraph, Dada ve Ascribe gibi örnekler gün geçtikçe çoğalıyorlar. Bu girişimlerin çoğu konuyu son kullanıcı tarafından 

ele alıyor. Nasıl bir son kullanıcı dersek, şimdilik “sanatçı” ve “koleksiyoner” grubu olarak değerlendi- 


rebiliyoruz. Bir sanat eseri satın alırken özellikle sahibi hayatta olmayan bir eser ile ilgili birçok soru işareti aklımızda belirebilir. Blockchain tüm bu soruları yanıtlama iddiasıyla karşımızda. 


Sanatın 
Blockchaine ihtiyacı var mı? 
Evet, var 

Sanatın neden blockchain'e ihtiyaç duymasının birçok 


sebebi var: 

EF 

Kimlik doğrulama / ilişkilendirme 

EE 

Dijital edisyonlar 
EE ————— 

Sahiplik belgesi 
| 

Kaynak / takip 


Blockchairi kullanabildiğimiz aplikasyonlarda örneğin Verisart, sanat sektöründe birden fazla ve sınırlı sayıda baskı için dijital sertifikasyon yayımlamak üzere çalışan tek şirket. Verisart, paylaşılan şifreleme standartlarını kullanıyor ve yaygın olarak kullanılan kriptografi teknolojisi ile çalışıyor. Kurucu Robert Norton, “Sanat piyasası genel olarak yeni teknolojiye adapte olmak için yavaş... 
Ama blockchain teknolojisi ve yapay zekâ destekli 


görüntü tanıma sisteminin birleşimi bunu değiştirecek” diyor. 

Konunun başına tam da sanattan doğru oturmak gerekirse, eserlerin aidiyeti, periyodik ilişkileri, edisyonları ve sertifikaları gibi bilgi ve kayıtlar mevcutta belli tekellerin elinde. Blockchain ise bu bilgilerin eserin kendisine zimmetlenmesini sağlıyor. 
Böylece tarafsız ve yalın bir ekosistem yaratılabiliyor. 


Blockchair'in getirdiği soru işaretsiz düzen beni çok memnun ediyor. Eğer bir sanatçı, koleksiyoner ya da satıcı değilseniz, belki de “kimin umurunda,” diye düşünebilirsiniz. Fakat bu konu sanatçıları, koleksiyonerleri ve satıcıları etkilemekte. Konu sanat olmasa bile blockchain sayesinde sosyolojik olarak süregelen güven eksikliği hissiyatımızı da bir kenara koyabiliyoruz. 


Blockchaiwin sanat dünyasına faydası sınırsız 


pi 
Sanatçıların ürettikleri işlerini kayıt altına alabilmeleri için neredeyse maliyetsiz bir yöntem sunuyor. 

PAPA PE ni Koleksiyonerlerin anonimliklerini koruyarak işlemler sırasında veri paylaşmalarını kolaylaştırıyor. 
EEE 

Herkesin üzerine kendi 


zincirini inşa edebileceği bir açık kaynak yaratıyor. 


e a İİ 
Kaynak belgeler için tek erişim noktası oluşturuyor. 


Karmaşık şifrelemesi sayesinde güvenli bir yapısı var. 


Eserle ilgili bilgilere tüm dünyadan aynı anda erişim imkânı sunuyor. 

He EEE) 

Aracının şeklini değiştirerek, maliyetleri büyük oranda düşürüyor. 

(ee | 

Fotoğraflar, geçmiş değerlendirmeler, makbuzlar ve meta veri dış zinciri olarak depolanabilen geri yükleme kayıtları gibi belgelerin karmalarının bir arada incelenebilmesini mümkün kılıyor. 


Sanatçıyı koruyor 

Blockchain ile verilerin esere zimmetlenmesi, eserinin ilk satışını gerçekleştirdikten sonra onunla vedalaşmak durumunda kalan sanatçıyı da koruma altına alıyor. İşin içinde aracı kurumlar olsa da, sanatçının eserin gerçekleşen her yeni satışından pay alabilmesinin önü açılıyor. 
Orijinalliği garanti altına alıyor 

Eserlerin orijinal olup olmaması da sanat alanındaki önemli tartışma konularından biridir. Bu alanda verilebilecek en yakın örneklerden birisi, 


Blockchain ile verilerin esere zimmetlenmesi, eserinin ilk satışını gerçekleştirdikten sonra onunla vedalaşmak durumunda kalan sanatçıyı da koruma altına alıyor. İşin 

içinde aracı kurumlar olsa da, sanatçının eserin gerçekleşen her yeni satışından pay alabilmesinin önü açılıyor 


ekranlardan da eser satın almaya başladılar. Blockchain ile satılabilen dijital sanat eserlerine bakacak olursak, bu alanda en iddialı olan “Cryptokitties” ve “Rare Pepes” koleksiyoner - ler için yeni ve farklı arzu nesneleri haline geldiler. 


Merkezi olmayan otorite satmak 
Belki bir hafta boyunca gösterilecek bir eseri satın almak ve sonraki hafta eseri satmak istiyorsunuz. 
Sattığınız zaman, dünyanın her yerinden teklifler alabileceksiniz. Kısa bir süre sonra akıllı sözleşmeler, işleminizi inceleyerek paranızı aldığınızdan emin 


Leonardo da Vinci'nin 450,3 milyon dolara satılan Salvador Mundi (Dünyanın Kurtarıcısı) 
tablosudur. Bu eser 1958 
yılında gerçekleşen bir 
müzayedede sadece 60 
dolara, bundan dört yıl önce ise açık artırma olmaksızın bir koleksiyonere 127,5 milyon dolara satılmıştı. Aradaki farkı yaratan, eserin otantikliğiyle ilgili çekincelerdi. 
Blockchain teknolojisi, günümüzde eserlerin otantikliğini garanti altına alan farklı otorite yapılarının yerini, herkesin ulaşabileceği şeffaf yapıların almasına imkân 


tanıyacak. » 
ai oldugunda dosyayı alıcıya Dıj ital aktarıyor ve orijinal dosya 


galerilerin yeni arzu nesneleri Galeriler uzun zamandır sanatın fiziksel alanı oldular. Sanatın etrafında duran herkesin bir araya geldiği yerler olarak anılmaya devam ediyorlar ancak dijitalleşme 

her konuda olduğu gibi galericileri de ekranların ardına çekmeyi başardı. Öncelikle izleyiciler olarak mekânlara gitme- den eserleri incelemeye başladık. Bu arada ekran ardından izlenmesi uygun olan yeni bir yapı doğdu. 
Koleksiyonerler beyaz galeri duvarlarının yanı sıra 


artık bilgisayarınızdan gitmiş oluyor. Blockchair'in merkezi olmayan sanat pazarlarıyla, aktif bir alışveriş altyapısı kurulabiliyor. 
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© İNOVASYON 


Mutlu Inovasyon #3 


Düşündüğümü düşünüyorum, o halde bağımlıyım 


© Canay Atalay, ©canayatalay, Humanworks.design Kurucusu 


Size bir iyi ve bir de kötü haberim var. Önce iyi haber: Medyanın iç karartıcı öykülerine rağmen, hemen her önemli ölçekte dünya daha iyiye gidiyor. Kendine “fütürist değil “possibilist diyen, Hans Rosling “Factfulness: Dünya hakkında neden yanıldığımızın 
10 sebebi ve neden işler 
düşündüğümüzden daha iyi, kitabında bunu, “İnsanın gizli ve sessiz ilerleme mucizesi” olarak adlandırıyor. Geçtiğimiz iki yüzyıl boyunca, temel okuryazarlık oranında yüzde 12'den yüzde 
83'e çıktık. Çocuk ölüm oranları, petrol sızıntıları, HIV enfeksiyonları, savaştan veya doğal afetlerden kaynaklanan ölümler hızla düşüyor. 
Tahıl verimi 1960'lardan beri neredeyse üç kat arttı. Insanlığın çoğunluğu (yüzde 56) şimdi demokrasilerde yaşıyor, bir yüz yıl önce ise bu rakam yüzde vdi. Bugün 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yüzde 88'imiz temiz suya erişebiliyor; 1980 oranı sadece yüzde 58 idi. 


Şimdi kötü haber (bilinçli liderlere göre fırsat): Okuryazarlığımız artsa da, gelecek okur yazarlı-Sımız yüzde 1 bile değil. 
Kısa vade takıntılıyız, kriz oluşuncaya kadar riskleri görmezden geliyoruz. 
Tanıdık senaryoların ötesini hayal edemiyoruz. 
Bu bilişsel eğilim, insanlık için aşırı riskli. Ancak biz ve çocuklarımız yeterince gelecek okuryazarları olursak hayatta kalma şansımız var. 


Gelecek okuryazarlığı, bağlamsal değişimden ba-Şımsız olarak, kilometre taşlarını tahmin etme ve onlara ulaşma kapasitesini oluşturma yeteneğidir. 
Deneysel ve maceracı bir şekilde yaşarken ortaya çıkan bir gelecek için zihinsel modeller yaratma eylemi ve esnek bir varoluştur. Mutlu inovasyon da, işletim sistemimizi dönüştürmenin anahtarıdır. 


Deneysel ve maceracı bir şekilde yaşarken ortaya çıkan bir gelecek için zihinsel modeller yaratma eylemi ve esnek bir varoluştur. Mutlu inovasyon da, işletim sistemimizi dönüştürmenin anahtarıdır 


Mutlu 


. inovasyon nasıl yapılır? 


Mutlu inovasyon temel- 


— leri; rRadikal şekilde - yenilikçi düşünce 2-İnsani 


sistem tasarımları için 


- küresel işbirlikleri 


1-Radikal şekilde yenilikçi düşünce: Biyolojik sistemimiz salgıladığı endorfin ile aynı düşün- 


 celeri ve duyguları tekrar “ etmemizi teşvik eder. Bu 


yüzden düşüncelerimize 


« ve duygularımıza bağım- 
- lıyız. Çoğunlukla farkında - bileolmadan düşünmek 

- yerine aynı düşünceleri prova ederiz. Üstelik 

- çoğu bireysel sandığımız “ düşüncemiz de toplumsal düşüncenin yansıma- 

- larıdır. Sorgulanmadan 


tekrarlanan düşünceler 


- inanç, inançlar da inanç 


sistemleri haline gelir. 
İşte bu nedenle açık 


- ekonomik teşviklerimiz - olduğunda bile inanç 


sistemimizi güncelle- 


- mekte zorlanabiliyoruz. 


Örneğin, Fortune 500'de orijinal listedeki şirketlerin sadece yüzde on ikisi hâlâ var. Diğer yüzde 88, 


— birsonraki şeyi görmek, 


uyarlamak ve inşa etmek için inanç sistemlerini 


yeterince hızlı güncelleyemediği için yokoldu. 


Bunu anlamak çok önemli: politik sistemlerimiz, ekonomik sistemlerimiz, işletmelerimiz, savaşları- 


- mız, ilişkilerimiz, bilim- 


sel keşiflerimizin hepsi düşünsel modellerimizde 


yaşıyor. 


Bilinçli liderlik eğitimlerimizde şirketleri ve liderleri artık yararlı olmayan inanç sistemlerinin 


- yükünden özgürleştir- 


mek için pratik bir felsefi program olan Sokratik Tasarımvı kullanıyoruz. 
Sokratik diyaloglarla insanlar düşünce bağımlılıklarından kurtulurlar 


| ve dünyaya yeni gözlerle 
- bakarlar. Kullandığımız 


diğer yöntemler; sanat, enerji, meditasyon ve 


© bırakma (Letting Go) tek- 


nikleri, yeme alışkanlıklarını değiştirmek (bitkisel 


bazlı bütünsel beslenme 


gibi) ve doğanın ilaçlarından faydalanmak. Yapay 


zekâ kadar kendi potansiyelimizin gelişimi hakkında iddialı olmamamız için hiçbir neden yok. Geleneksel düşüncenin aksine teknoloji bizi insanlığımızı katlamaya teşvik ediyor, vizyoner yatırımcı John Doerr'in de söylediği gibi “Başarıyı yaratan insanlardır, robotlar değil. 


2-Küresel İşbirlikleri: İklim değişikliği, plastik kirliliği, mülteci krizleri, nükleer imha ve kitlesel olarak insanı etkileyen teknolojik ve biyolojik inovasyonlar ile görüyoruz ki, kaderimiz birbirine bağlı. 
Artık bu gerçeği tanıyan daha kapsayıcı inançlar üzerine kurulmuş sistemlere ihtiyacımız var. 


Şu andaki ekonomik teşviklerimiz (yani dünyayı yönlendiren motor) insanları işten çıkarmak ve mümkün olduğunca çabuk alakasız hale getirmek için tasarlanmıştır. Dijital zekâ, mevcut ekonomik sistemimizde insanlardan daha fazla ROL üretmektedir ve delta günlük olarak artmaktadır. Örneğin, Facebook gibi en güçlü ve yetenekli şirketlerden bazıları dijital verilerimizi toplar, bu verileri reklamverenlere (politikacılar, uluslar - en yüksek bedeli ödeyen her kimse) satar. Daha sonra 


Gelecek okuryazarlığı, bağlamsal değişimden bağımsız olarak, kilometre taşlarını tahmin 

etme ve onlara ulaşma kapasitesini oluşturma yeteneğidir. Deneysel ve maceracı bir şekilde yaşarken ortaya çıkan bir gelecek için zihinsel modeller yaratma eylemi ve esnek bir varoluştur. Mutlu inovasyon da, işletim sistemimizi dönüştürmenin anahtarıdır 


bu parayla dünyanın en iyi yeteneklerini işe alır ve kullanıcıları daha çok servislerinde tutacak dünyanın en gelişmiş dijital araçlarını yaparlar. Bunun sonucunda kullanıcılar bu hizmetlere daha fazla bağımlı hale gelir, değerli zamanlarını harcarlar ve depresyona girerek psikolojik olarak manipüle edilirler. Mevcut bu modellerle dijital zekâ artışları için yatırımın geri dönüşü arttıkça insanlar için yatırımın geri dönüşü azalır. 


Diğer yandan hızla bilinçlenen yeni kuşaklar sayesinde, toplumsal değerlere aykırı davranan işletmelerin hayatta kalması giderek zorlaşıyor. 
Iş dünyasının liderleri, işlerini geleceğe hazır hale getirirken, hedef kitleleri, topluluklar ve gezegen üzerimizdeki etkileri konusunda daha bilinçli olmalıdır. Peki nasıl? 
Bilinçli i modelleri tasarımı ve inovasyonu Humanworks.design Bilinçli iş modelleri tasarımı ve inovasyonu” modelimiz ile işletmeleri insanların bilişsel yeteneklerini, iyiliğini ve mutluluğunu geliştirmek 


Canay Atalay | 


için teşvik ediyoruz. Sizin de uygulayabileceğiniz adımlar; 


e Liderler ve çalışanların düşünce modellerini ve iletişim yeteneklerini dönüştürmeye odaklanın, varsayımları sorgulayın. 
Korku odaklı rekabet düşüncesini geride bırakmak ve şirket içinden daha geniş ekosistemlere genişleyen esnek, kolektif bir yaratıcı zekâya dönüşmek için bu adım şarttır. 
e İşinizi insanileştirin; çalışanlarınızla insani değerlere ve derin hayallere dayanan değeri önermeleri ve iş modelleri tasarlayın. 


e Deneyin. Yeni ekosistem ortaklıkları, teknolojiler ve ekonomileri prototipleyip denemek üzere sürekli inovasyon süreci hayata geçirin, bu yaklaşımı şirketin her alanında yaygınlaştırın. 


e Başarıyı, teşvik yapı- 


larını, neyi neden ve nasıl ölçümlediğinizi yeniden tanımlayın. İnsani gelişim, mutluluk, hata yapmak ve öğrenmek gibi yeni davranışları teşvik eden metrikler tanıtın. 


e İnsani motivasyonları açığa çıkarmak ve bağı güçlendirmek için kültürel dönüşümünüzü tasarlayın ve yeni ritüeller ile somut bir şekilde tüm paydaşlarınızla uygulamaya koyun. 


e İnovasyonu kalıcı kılmak için merakı ve serotonin sa-Lınımını tetikleyen öğrenim programları tasarlayın. 


e Ve kendinize iyi bakın. 
Mutlu inovasyonun altın kuralı budur. 


İnsani gelişim, duyguları hissetmek, kendimizi, başkalarını ve insan olma halini daha iyi ve şefkatli bir biliş ile kavrayarak bilincimizi yükseltmektir. İşte o zaman Şşifalanırız, liderler ve şirketler olarak şifa veririz. Mutlu inovasyon bir hedeften ziyade neşe ile bu “olma sürecini” kavramaktır, böylece hayallerimizi paylaşabilir ve birlikte gerçekleştirebiliriz. 

Mutlu İnovasyon serisinde gelecek ay: Önce çocuk dünya tasarımı 
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May1s ayında bilişim 


hukukunda neler oldu? 


Mayıs ayının bilişim hukukunda karşımıza en önemli gelişmeler arasında sosyal medya fenomeni Mervan Tepelioğlu'nun Gürcistan'dan nasıl ucuza alınabileceğine dair paylaştığı videodan AB'nin yapay zekâ bildirgesine 

değişen çeşitli hususlar öne çıktı 


© Av. Şebnem Ahi ©SebnemAhi 


Ticari elektronik 
© iletilere dair 


yasaların uygulanmasına son dönemde 


dünya genelinde daha 

da önem verilir oldu. 
ABD'de bir satıcının, 96 
milyondan fazla otomatik telefon araması yapması üzerine 120 milyon dolar cezaya çarptırılması gündeme geldi. Bizde de izinsiz olarak tüketiciye gönderilen reklam ve pazarlama mesajlarına 5o bin TLye kadar ceza uygulanabiliyor. Bu tür işlemlere dair tüketici olarak https://tiss.gtb. 
gov.tr/ sitesi üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak şikâyette bulunmak mümkün. 
Geçtiğimiz ay Twitter, kullanıcıların şifrelerinin teknik bir sorun sebebiyle korumasız bir dosyaya aktarıldığı gerekçesiyle şifrelerini değiştirmesi için çağrıda bulundu. 
Benzer bir durumda bizdeki bir sitenin verileri veya hesapları çaldırması noktasında pek çok yasanın devreye 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girebileceğini söyleyebiliriz. 


Her ne kadar site kullanıcı sözleşmelerinde şifre ve hesap güvenliği kullanıcılara yüklense de, siteler de belli güvenlik standartlarına uymak zorunda. Aksi halde bu sebeple bir kişisel verisi ihlal edilen veri sahibinin tazminat hakkı dahi doğabilir. 

Amazon 
Rekognition'a aktivist tepkisi 
Siyasi seçimlerde kullanılmak üzere Facebook üzerinden usulsüz veri elde etmek ve analiz etmekle suçlanan Cambridge Analytica'nın kapanacağı duyuruldu. Gerekçe olarak 


Av. Şebnem Ahi 
Ahi HukuKiBürosu 


ise şirket yetkilileri tarafından bu olayın müşterilerin ve tedarikçilerin kaybına sebep olduğu ileri sürüldü. 
Neticede güvenlik endişesi bir yana, skandala adı karışmış bir firmanın ticari kayıp yaşaması bunun 


doğal bir sonucu diyebiliriz. 


Nitekim böyle bir durum Türkiye'de olmuş olsaydı, yetkililer hakkında başta Türk Ceza Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği hapis ve idari para cezaları düzenlenirdi diyebiliriz. 
Amazon'un, Rekognition adlı gerçek zamanlı yüz tanımaya yarayan teknolojiyi polis teşkilatlarına ve yasa uygulayıcı kurumlara satması üzerine 30'dan fazla aktivist grup şirkete gönderdiği mektupta Amazon'un bu faaliyeti- nin durdurmasını istiyor. 
Kişilerin tanımlanmasına ve takibine yarayan bu sistemin halka karşı kullanılabileceği ve geri dönülemez zararlar oluşturabileceği endişesi mevcut. Ayrıca göçmenlerin yeni hayatına uyum aşamasında 


sürekli olarak takip altında tutulmalarına yönelik kullanılabileceğinden de endişe duyuluyor. Amazon tarafında ise suçla mücadelede failin tespiti ve örneğin kayıp kişilerin bulunabilmesi için fayda sağlayabileceği görüşü hâkim. 

Politik reklam güvenliği için şeffaflık önlemleri aldığını duyuran Google, reklamverenlerden yasa gereği ABD vatandaşı olduğunu veya yasal olarak daimi ikametgâhını onaylamasını isteyecek ve yayınlayacağı şeffaflık raporlarında Goog- 
1'in satın aldığı reklamların ve harcanan bedellerin herkes tarafından erişilebilir bir veritabanında yer almasını sağlayacak. Politik reklamların kimler tarafından verildiği, ayrılan bütçenin kapsamının ne olduğu, sponsorlu bağlantıdaki sponsorun kim olduğu gibi bilgilerin erişilebilir olmasının seçim süreçlerinde şeffaflığı sağlayacağı düşünülse de, bu görüşün karşısında yeni düzenlemelerin seçim propagandalarına sansür, kısıtlama 


amacıyla kullanılacağı endişeleri yer almakta. 


Twitter, Periscope markasını kullandığı için Türk şirket ile davalık olmuştu ve canlı yayın uygulamasının Türkiye'deki ismi Twitter tarafından Scope olarak değiştirilmişti. Ancak Türk şirket bu markanın kullanımının da hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Ankara Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nde (FSHM) açtığı dava- 

da Scope markasının üçüncü kişilere devrinin engellenmesi yönünde ihtiyati tedbir kararı aldırdı. 


Apple, kullanıcıların konum bilgilerini alarak üçüncü taraflarla izinsiz olarak paylaşan uygulamaların App Store'dan kaldırılmasına karar verdi. Yani, kullanıcıların konum bilgilerinin kullanılması ve paylaşılması için açık rıza alınması Z0- runlu. Ayrıca bu verilerin nerede, nasıl kullanılacağı, üçüncü taraf olarak paylaşılacak tarafların bilgisinin de kullanıcıya sağlanması gerekiyor. 
Daha önce kripto para reklamlarının pek çok sosyal medya ve forum sitesinde yasaklandığını 


duyurmuştuk. Ancak Twitter bu konuda bir düzenleme yapmamıştı. Geçtiğimiz ay Twitter da kripto para ve ICO reklamlarını yasaklayacağını duyurdu. Bu yasaklamalar ile muhtemel manipülasyonların önüne geçilmesi amaçlanıyor. 


Intel bitcoin madenciliği çiplerine yönelik donanımsal hızlandırıcı için patent başvurusu yaptı. Madencilik yapılması sürecinde elektrik tüketiminin azaltılması ve dolayısıyla maliyetin düşmesini sağlayacak bu ürün ile kriptopara üretenlerin sayısında artış bekleniyor. Bitcoin madenciliğinde yüksek seviyede elektrik tüketildiğinden bazı bitcoin madencilerinin kaçak elektrik kullandığı düşünülürse, hem çevre için hem ekonomik açıdan yerinde bir gelişme olacağı şüphesiz. 


AB 
Komisyonu'nun yapay zekâ bildirgesi ve 
Google Duplex botu 

AB Komisyonu tarafından yapay zekâ bildirgesi yayımlandı. Yapay zekânın geliştirilmesi, kullanım alanlarında sağlayacağı planlanan faydalar ve uyulması gereken gizlilik 


kuralları gibi önemsenen hususlarda üye devletlerin işbirliği yapmasına karar verildi. Ayrıca AB yapay zekâ için 1,5 milyar Euro değerinde bilimsel araştırma projelerine yatırım yapma kararı aldı. 


Yapay zekâ demişken, Google'ın insan gibi konuşarak telefonda karşılıklı görüşebilen “Google Duplex adlı botu, kullanıcı için asistanlık hizmeti veriyor, örneğin bir hastaneyi arayarak onun adına randevu alıp, rezervasyon yaptırabiliyor. 
Yazılımın doğal akışında konuşma üretebilmesinin bir sonucu olarak karşıdaki kişiler tarafından bot olduğunun anlaşılamaması gibi durumların yaşanması sebebiyle eleştiri toplayan Google, iletişime geçilen kişilere yapay zekâ ile konuştuğu bilgisinin verileceğini açıkladı. 
Sosyal medya fenomeni Mervan Tepelioğlu, Gürcistan'da 1/4 fiyatına nasıl araba alınacağı ve ülkeye nasıl getirileceğini videosunu paylaşınca, 1,5 milyon kez izlenen video sonrasında kaçakçılık suçundan gözaltına alındı. Aracına el konan fenomen hakkındaki soruşturmanın devam ettiği haberleri karşısında 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kendisinin yaptığı açıklamada bu olayın iki ay önce yaşandığı belirtildi. 


ABD'de bir plastik cerrah, ameliyat sırasında hasta baygın yatarken ekibi 

ile şarkı söyleyip dans ederken çekilen videonun sosyal medyada yayılması üzerine eski hastaları tarafından açılan davalarla karşı karşıya kaldı. 
Açılan davalardan birinde davacının annesinin doktorun bir ameliyatı sırasında kalbinin durduğu belirtiliyor. Bunun gibi olaylarda söz konusu video bir suçun işlendigini ortaya koyabilir ve delil niteliği taşıyabilir diğer yandan da yayılması halinde kişilerin kişilik hakları zedelenebilir, özel hayatın gizliliği ihlal edilmiş olabilir, hatta sağlık verisinin izinsiz yayınlanmış olması sebebiyle kişisel verilerin ihlalinden de ilgililerin hukuki ve cezai sorumluluğuna gidilebilir. 
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Elsagate skandalı ve Youlube'un samımıyetsiz tavrı 


Ailesinde ya da etrafında küçük çocuklar olanlarınız Elsa ismini muhakkak duymuştur. Peki, Elsagate hakkında bir fikriniz var mı? YouTube'un daha çok para kazanmak için geliştirdiği tavsiye algoritmasının zaaflarını kullanarak çocuklara zararlı ve şiddet içeren içerikler sunan Elsagate videoları mecranın bir türlü kökünü kazıyamadığı ya da kazımak istemediği bir skandal olarak hayatımızda yer almaya ve algoritmalarıyla oynanmış bir neslin tohumlarını atmaya devam ediyor 


© Timur Akkurt, ©timurakkurt 


2014 yılında Londra'da YouT'ube merkezini ziyarete 


gittiğimde mini bir eğitim alma şansım olmuştu. 
Eğitimde; “Nasıl daha çok izlenme alırsın” “İzleyiciyi videoda nasıl daha uzun tutarsın” gibi kritik görünen başlıklardan bahsedilmişti. 
Aldığım bu bilgiler aslında YouTube'un nasıl bir yolda olduğunu görmeme neden olmuştu. Uzun yıllar televizyonlarda çalışmış biri olarak kafam epey karıştırmış, yeni nesil yayıncılığın gideceği noktayı az buçuk görmeme neden olmuştu. 
Kanalımı izleyen You- 

Tube yetkilisi enteresan tavsiyelerle benim hiçbir zaman uygulamayacağım taktikler vermişti. Bir örnek vermem gerekirse; şimdi siz konuşuyorsunuz diyelim, araya merdivenler- den zıplaya zıplaya düşen renkli balonlar girsin. 
Böylece izleyici bu şokla; “Ne oluyor aman dur biraz 


Der tabii, ama senin anladığın manada değil! Bir başka bakış açısıyla doğru olabilir, ancak ben üç yaşında çocukların izleyeceği bir video yapıyorsam. O zamanlar bu tip alakasız renkli hareketli görüntüler kullananları YouTube daha fazla sevdiği için önerilenler arasına da alırmış. 
Aynı eğitimde bana, “Güçlü kanallarla işbirlikleri yapmalısın” demişlerdi ama baktığında o dönem öyle fazla kanal olmadığı için bu bana havada kalan bir öneri olarak gelmişti. Üstelik işbirliği yaptığım kanalın sevilme sebebi olan içeriklerin bir benzerini ben de yapacakmışım ki, onları izleyenler benim kanalımı 


da beğensin, abone olsun. 
“Kalsın, ben almayayım” diyerek çıktım. Haklarını yemeyeyim, birkaç faydalı bilgi vermeyi ihmal etmediler. Başlık seçimleri, etiketleme, açıklama bölümlerinin nasıl doldurmam gerektiği gibi kendime uygun bilgileri hafızama yerleştirmiştim. Meğer “slime; “challeng” videolarının temelleri o dönem atılıyormuş, haberimiz yok. 
Yani aslında, Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan belliymiş. MCN (Multi Channel Network) yani para odaklı, içerik ne olursa olsun önemli olan izlensin sistemlerinin devreye girmesiyle de YouTube yozlaşması hızını arttırarak bugünlerine gelmiş oldu. 


Bu tip tepki yazılarına YouTube hiç bir zaman açıklama vermez. Ta ki iş paraya gelinceye kadar. 
Reklamveren, “Sana artık reklam vermeyeceğim, pastanın dışında kalı- 


yorsun” diyene kadar. O zaman küçük bir silkinme ile bir şeyleri düzeltmeye başlarlar. Benim gibi bu konuda yazanlar YouTube'un tepki vermeyeceğini bilir fakat YouTube'un bilmediği benim gibi bu yazıları yazanları okuyan reklamverenler musluğun başında durmakta. Dolaylı olarak, “Oğlum sana söylüyorum gelinim sen anla” tarzı 

bir iletişim yöntemi ile YouTube ile iletişim kurulabilmekte. Benim açımdan hiç sorun yok, bir şekilde doğrular bulunsun, benim için önemli olan bu. Gelelim bu yazıyı yazma nedenim olan bence son dönemde YouTube cephesindeki en kritik konuya. 


Elsagate ocuklarınız için üyük tehdit 

Dijital yayıncılık tarihine 

#Elsagate olarak geçen bir 

vaka var. Nedir bu #Elsagate olayı ve sonuçları? Gelin, birlikte bakalım. “Frozen” filminin baş kahramanı karlar prensesi Elsa, pek çoğumuzun bildiği Örümcek Adam gibi kahramanların kostümlerini giyerek videolar üreten bir You'Tube kanalları son zamanlarda çok popüler. Küçük çocukları olanlar bu Elsa, 

Örümcek Adam hikâyesine 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fazlasıyla aşinadır. Bazı evlerde çocukların sabahtan akşama önünde bu Elsa, Örümcek Adam videolarının döndüğü kanallar açıktır. Çoğu anne baba kendine biraz vakit ayırmak istediğinde, çocuğun önüne bu videoları açıp bırakıyor. Buraya kadar çok masum görünebilir. Peki, “#Elsaagate mevzusu nedir” diyeceksiniz. Elsagate kategorisi altında sunulan ve özellikle 3-7 yaş arası çocukları hedef alan çoğunluğunda Elsa ve Örümcek Adam'ın yer aldığı bu videolar aslında izlemeye başladığınızda son derece normal bir içerik gibi görünecek size. Ancak bu videoları bazen birkaç dakika bazen ise 30-40 saniye izledikten sonra bu videoların arasına saklanmış şiddet ve cinsellik öğelerini fark ettiğinizde işin rengi ortaya çıkıyor. Evet, bu videolardaki kahramanlar çocukların fenomeni olan o kahramanlar değiller. Ruh hastası, çoluğun çocuğun asla görmemesi gereken skandal kahramanlara dönüştürülmüş, deforme edilmiş iğrenç karakterler anlayacağınız. 


YouTube'un 


anladığı tek dil: 
Para 


Elsagate kategorisi altında sunulan ve özellikle 3-7 yaş arası çocukları hedef 

alan çoğunluğunda Elsa ve Örümcek Adam'ın yer aldığı videolar aslında izlemeye başladığınızda son derece normal bir içerik gibi görünecek size. Ancak bu videoları bazen birkaç dakika bazen ise 30-40 saniye izledikten sonra videoların arasına saklanmış şiddet ve cinsellik öğelerini fark ettiğinizde işin rengi ortaya çıkıyor 


Timur Akkurt 


Şöyle söyleyeyim, normal bir video gibi başladıktan birkaç dakika sonra birbirini öldüren, kesen ruh hastası manyaklara dönüşen sözde kahramanlara dönüşüyorlar. İntiharlar, cinayetler, tecavüz sahneleri, ağlayan bebekler var bu videolarda. “İsteyen izlemez kardeşim, özgür platform burası” diyenleriniz olabilir. Maalesef, bu içerikleri küçücük çocuklar izliyor. Üstelik defalarca, milyonlarca kez izliyorlar. Bu kahramanların bir filmini bile izlememiş olan bu çocuklar YouTube'da milyonlarca izlenme alan bu videoları izleyerek büyüyorlar. Sihirli YouTube algoritması tabii ki bu videoları aşırı ilgi gördüğü için, önerilen video olarak daha çok gösteriyor. Yeni 


yeni gelişen bu çocuklar içerik üreticiliğinin böyle bir şey olduğunu zannederek kendi kanallarını açıp daha kötülerini yaparak işin boyutunu daha da riskli bir seviyeye çıkartıyor. İlk başlarda ABD'de bir iki küçük eleştiri yazısı yayınlansa da, YouTube her zamanki gibi kafasını kuma gömerek yokmuş gibi yapmayı tercih etti. Ta ki, ulusal gazete, TV, dergi ve büyük internet siteleri bunu haberi yapana kadar. Reklamverenler böyle reaksiyon verilen bir problemi anında sert bir şekilde protesto etmeye başladılar. Tabii ki tam YouTube'un anlayacağı tek dil olan para dilinden konuşarak! “Sana bundan sonra benden reklam yok” dediler. YouTube kafasında 


biriken kumları temizleyerek, silkelenerek, “Bu konuda 

çok ciddi tedbirler alacağız” diyerek bir dizi kanal silme, açıklama yaparak çok daha dikkatli olacağını söyledi. 


Sonuç olarak bu işlerin bu seviyelere gelmesinin tek ama tek suçlusu YouTube'un ta kendisidir. Bu işi temizleyebilecekler mi, tartışılır. 
Hâlâ en büyük dijital video platformu olmaya devam ediyorlar. “Televizyonların sonunu getirecekler” diye yazılarım var. Hâlâ aynı görüşteyim. YouTube olur, başka platform olur ama eski bildiğimiz yayıncılık bitecek. 
Etik değerleri olan, itibarlı işler hak ettiği yere gelmek zorunda. İyi, kötü, orta kalitede işler elbet olacak. Tek sorun sınırları. “Herkes her içeriği üretmekte özgürdür, isteyen istediğini izler” gibi bir bakış açısı yanlış. Benim 
3 yaşında çocuğum neyin 
doğru neyin yanlış olduğunu ayırt edemiyor. Ortaokulda okuyan bir çocuk nasıl içki içilir, uyuşturucu hazırlanır videosu bulamamalı bu sistemde. “Bomba nasıl yapılır;” videosu bile yüklendi bu sisteme. Özgürlüğün sınırı başlıklarının özgürlüklerini, huzurlarını kaçırıyorsa orada bir anormallik vardır. 
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Kullanıcı 


tutundurma neden önemli? 


Kullanıcı edinmeye yeteri kadar para harcarsanız, App Store trend listelerinden birisine (belki) geçici bir süre çıkabilirsiniz. Fakat kullanıcıları edinmek yeterli değil. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; bir uygulamayı indiren yeni kullanıcıların yüzde 80'i uygulamayı indirdikten üç gün sonra kullanmayı bırakıyor 


© Emre Güney, Pegasus Hava Yolları Dijital Ürün Yönetimi ve Büyüme Pazarlaması Müdürü 


Şirketinizi büyütmek mi istiyorsunuz? O zaman 


kullanıcı kazanımından daha fazla odaklanmanız gereken tek bir konu var: Kullanıcı tutundurma (Retention) 


Kullanıcı tutundurma konusunda kafa yormazsanız ürününüz sızdıran bir kova demektir. Pazarlamaya, reklama, kullanıcı edinimine istediğiniz kadar para, zaman, emek ya da efor harcayın. Eğer kazandığınız kullanıcıları tutunduramıyorsanız sürdürülebilir büyüme sağlayamazsanız. 


Emre Güney 
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Neden kullanıcı tutundurma? 
İnternet şu anda 3 milyardan fazla küresel kullanıcıya sahip ve bu sayı, her yıl yüzde 10 artıyor. 
Bu büyüme eğer bir ürün, işletme ya da uygulama sahibiyseniz rekabette öne çıkıp kullanıcıların sizin ürününüze ilgi duymasını sağlamak konusunda her geçen gün daha zorlanacaksınız anlamına geliyor. 


Bugün Google Play ve 

App Store'da toplamda 5 
milyondan fazla uygulama var. Fakat halen mobil kullanıcılar zamanlarının çoğunu Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi belirli uygulamaların olduğu beş-altı uygulama içerisinde geçiriyor. 

Peki, sadece kullanıcı edinmekle yetinmeyip kullanıcıları tutunduran ürünler nasıl yapacağız? 
Bir diğer deyişle gerçek büyümeyi nasıl sürdürüle- 


bilir kılacağız? 


Tutundurmanın büyüme için ne kadar kritik olduğunu anlamakla başlıyoruz. 


Kullanıcı edinme yeterli çözüm değil 

Kullanıcı edinmeye yeteri kadar para harcarsanız, App Store trend listelerinden birisine (belki) geçici bir süre çıkabilirsiniz. Fakat kullanıcıları edinmek yeterli değil. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; bir uygulamayı indiren yeni kullanıcıların yüzde 80'i uygulamayı indirdikten üç gün sonra kullanmayı bırakıyor. 


Yanlış duymadınız, üç gün. 
Bu sadece mobil için geçerli değil üstelik. Eğer ürününüzün)/servisinizin değerini kullanıcılarınıza erkenden ve sık göstermez, onları alışmış/tutunmuş kullanıcılar haline getirmezseniz ürününüz/servisiniz (ya 

da mobil uygulamanız) 


ölecektir. Öyleyse büyümek için odağımızı kullanıcı tutundurmaya kaydıralım. En temel tabiri ile kullanıcı tutundurma zaman içerisinde ürününüze kullanıcılarınızın ne kadarının geri geldiğinin, ürünü/hizmeti kullanmaya devam ettiğinin ölçümüdür. 
Piyasadaki en iyi ürünler 

bile kullanıcılarının büyük çoğunluğunu birkaç gün içerisinde kaybederler. Fakat kullanıcı tutundurmayı ana büyüme metriğiniz olarak kabul ederseniz, şirketiniz yörüngesini de durağan ya da zaman içerisinde kullanıcı kaybedenden, sürdürülebilir gerçek büyümeye çevirirsiniz. 

Kullanıcı tutundurma oranınızı artırmak kayıp oranınızı da (churn rate) minimize etmeniz demektir. Bu da sürdürülebilir büyüme sağlamak için sadık ve etkileşime giren kullanıcı bazınızı artırmak demek. 


Kullanıcı tutundurma sizin, üst yönetiminizin (ya da yatırımcılarınızın) yakından takip ettiği aktif kullanıcı sayısı, etkileşim oranı, müşteri yaşam değeri ve geri ödeme periyodu gibi tüm iş metriklerinizi doğrudan etkileyen en önemli metriklerden biridir. 

Derinlere dalmadan öğrenmemiz gereken iki önemli tanım 


N-gün tutundurma (n-day retentıon): İlk kullanımdan 


sonra N. gün uygulamayı açan (ya da ilgili aksiyonu alan) kullanıcıların oranı. 
Örnek: Uygulamayı indirdikten sonra 30. gün uçuş arayan kullanıcıların oranı. 


N-gün tutundurmayı ölçerken, o. gün genelde yeni bir kullanıcının ürünü ilk kullanmasını belirtir. 
İlk kullanım uygulamayı indirmesinden, uygulamayı açması olacağı gibi uygulama ya da ürün içerisinde spesifik bir aksiyonu alması (form doldurma, ürün arama gibi) olabilir. 


N. güm'deki tutundurma ise o. günde başlayıp, N gün sonra uygulamaya/ ürüne geri gelip halen aktif olan kullanıcıların oranını temsil eder. 


2) Tutundurma eğrisi (re- 


tention curve): Belirli bir zaman dilimi içerisinde her gün için aktif kullanıcıların ortalama yüzdesini tasvir eden çizgi grafiği. 

Yandaki örnek tutundurma eğrisinin bir uygulama için 
1 Ocak - 31 Ocak arası için 
olduğunu varsayalım. Grafiğe göre, yedinci gündeki 
tutunma oranı yüzde 13 
seviyelerinde. Yani 1 Ocak (o.gün) uygulamayı/ürü- nü kullanan kullanıcıların yüzde 13'ü 8 Ocakta da (9.gün) geri geliyor ve aktif kullanıcı olarak devam ediyor. Dikkat ederseniz o. 


Kullanıcı tutundurma sizin, üst yönetiminizin (ya da yatırımcılarınızın) yakından takip ettiği aktif kullanıcı sayısı, etkileşim oranı, müşteri yaşam değeri ve geri ödeme periyodu gibi tüm iş metriklerinizi doğrudan etkileyen en önemli metriklerden biridir 


gün ve 1. gün arasındaki büyük kopuşu görebilirsiniz. Uygulamayı ilk defa kullandıktan bir gün sonra kullanıcıların yüzde 37'si tekrar uygulamayı kullanıyor ki, bu endüstri ortalamasının iki katı üzerinden 


çok çok iyi bir performans. 


Ne zaman kullanıcı tutundurmaya kafa yormaya başlamalıyım? 
“Şirket belli bir büyüme seviyesini geçtikten sonra kullanıcı tutundur, önemlidir” inanışı genel bir yanlış kanıdır. Eğer belli oranda kullanıcılar düzenli olarak ürününüze/servisinize geri geliyorsa kullanıcı tutundurmayı optimize edecek yeterli bilgiye sahipsiniz demektir. 
Tutundurma analizinin büyümenin tüm aşamalarındaki irketlerin nasıl ullanacağına bakalım 


Ürün/pazar uyumu öncesi 

Kullanıcı tutundurma oranlarınız aslında ürün/ pazar uyumu konusunda bir probleminizin olup olmadıgınız en güzel göstergesidir. 
Unutmayın, tutundurma 


eğrisi belirli bir zaman dilimi içerisinde her gün için aktif kullanıcıların ortalama yüzdesini tasvir eden çizgi grafiği idi. Yani belli bir seviye sonra sabitlenen bir eğri yerine sıfıra ulaşan bir çizginiz var ise sizin ürün)/ pazar uyumu probleminiz var demektir - tutundurma problemi değil. Önce bu problemi çözmelisiniz. Aşagıda bu durumu örnekleyen bir grafik bulabilirsiniz. 


Alışkanlık yaratan bir ürün yaratmış 

Ürün geliştirmenin ilk gününden tutundurmayı düşünerek ürününüzü geliştirmelisiniz. Neden herhangi bir kullanıcı sizin ürününüz kullansın ve tekrar tekrar gelsin? Bu konuda size önerebileceğim yegâne kaynak Nir Eyal'in “Building a habit-forming product” isimli kitabı. Ürün geliştiren, yöneten, büyüme konusunda 


N-Day Retention: iOS vs. Android 


Percentage of Users Returning 


Days Since First Use 


Bios  GAndeid 


pa, 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çalışan herkesin muhakkak okuması gereken çok değerli bir eser. İlk kullanıcılarınızı edindikten sonra artık tutundurmayı optimize etme konusuna çalışmaya başlamalısınız. Kullanıcılarınızın üründen edindiği değeri anlamak konusunda kafa yormalısınız. En sadık kullanıcılarınızın (power-user) ürününüzde neyi niye yaptığınız anlayıp bunu tüm kullanıcı tabanınıza yaptıracak tetikleyiciler keşfetmelisiniz. Kullanıcını edinim konusunda herhangi bir bütçe harcamaya başlamadan kullanıcı tutundurma oranınızın sağlıklı bir temele oturduğuna emin olmalısınız. 


Devam eden ürün iterasyonu 

Kullanıcı tutundurma konusunda problemleri teşhis etme ve iyileştirme hiç bitmeyen ve büyümenin her adımında olması gereken bir süreç. Ürün geliştirirken (daha fazla alışkanlık yaratan deneyim tasarlamanız gerektiği için) muhakkak tutundurma oranlarınızı her daim ölçmelisiniz. Neden bazı kullanıcıların tutunduğunu neden bazılarının koptugu konusunda her zaman hipotezleriniz olmalı ve bu hipotezlerini test edecek sürekli deneyler uygulayarak tutundurma metriklerinizi sürekli değerlendirmelisiniz. 


185 
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Alansımı 


nasıl yönetmeliyim? 


Geçen ay marka -ajans birlikteliklerine giriş yapmış, bu ilişki dâhilinde iş akışlarında yazılı olmayan ama yıllar içinde oturmuş olan çalışma kültürünün detaylarına inmiştim. Bu ay 


markalara ajanslarını doğru yönetebilmeleri özelinde bazı tavsiyeler sıralayacağım 


& Berk Kuşaksız, Digital Advice Lab Kurucusu 


o 


0) 


1 


E 


Marka olarak 
© ister fazla başarı beklememeniz 


gereken olarak saydığım ilk üç ajanstan biri ile çalışın-geçen ayki yazımda bahsettiğimr-, isterseniz de başarılı bir ajans ile çalışın, iş yapış şeklinizi ve modelinizi geliştirmek için bu ay size birkaç aksiyon öneriyorum: 


Fa AI 


Müşterileriniz (tüketicileriniz) 
sizin iç yapınız ile ilgilenmez 


Pazarlama departmanı kendi içinde nasıl ayrılıyor 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(dijital ve konvansiyonel), marka grupları veya çalıştığınız ajanslar hiçbir tüketicinin ilgisini çekmez. 
Hatta, ürün faydalarını duyurmanız da işe yaramayabilir. 


çe —— 
Tüketicinin istediği : 

“Bu ürün benim işime yarıyor mu,” sorusuna cevabı bulduktan (Simon Sinek'in Golden Circle'ına göz atmanızda fayda var) sonra ajans ve marka çalışmanızı ve iş akışınızı buna göre düzenlemelisiniz. 
Departmanlarınıza 

göre (Pazarlama, Dijital Pazarlama, IT, CRM) ajans seçebilir ya da ajansta farklı kişileri görevlendirebilir 

ya da ajansta hepsinden sorumlu müşteri temsilcisi ile çalışabilirsiniz. 


Partnerlerinize güvenin 

e 

Birlikte çalıştığınız partnerlerinize (ajanslarınıza, araştırma firmalarınıza) güvenin. Sadece onlara soracağınız soruları doğru seçin. Buna benzer bir konuyu ilk yazımda (Her Şey Yolunda Mı?) değinmiştim. 
Kendinizi güncel tutarak ajansınızla daha efektif bir çalışma yapabilirsiniz. 


Birlikte çalışın, açık olun 


Paylaşabileceğiniz bütün form doldurma, satış, 

ciro sayılarını ajansını ile paylaşın. Mümkünse günlük ya da haftalık paylaşın 

ki, ajansınız yayınlarınızın 


optimizasyonunu bu sonuçlara göre yapabilsin. 
İyi giden kampanyalara daha fazla bütçe ayırabilir ya da kötü giden yayınlarınızı durdurabilirsiniz. 


e ai 

Ajanslarınızı planlamalarınızın başlangıç safhasında masaya oturtun. Bütün kararları aldıktan sonra ajansı sadece briefl'eyerek 

satın alma yapmasını istemeyin. Sadece satın alma ajansı bile olsa, farklı platformlardan neler satın alınabileceğini söyleyerek belki stratejinizde ve taktiklerinizde değişiklik yapmanızda fayda sağlayacaktır. 

Gem a 

“Ajansları aynı masaya oturtalım” demişken, bazı markalar kalabalık toplantıları 


seviyorlar. Daha çok fikir çıkacağını sandıkları bu “beyin fırtınası” toplantıları aslında vakit kaybına dönüşüyor. Çünkü medya planlama ve satın alma ajansının katıldığı toplantıda, kreatif ajans ile buzdolabının ya da süt şişesinin banner'larının dik mi yatay mı olacağını konuşan markalar var. Medya planlama ajansı da bu toplantı sonucundan çıkacak fikirler ile planını hazırlayacaktır, ama yine 

de bir üst maddedeki kime hangi soruyu soracağınızı bildiğiniz takdirde, 

masaya doğru ajansları da oturtabilirsiniz. 


Birlikte zaman geçırın 

m 

Düzenli toplantılar gerçekleştirin. Fakat bu toplantılar bir süre sonra size angarya gibi gelecek 

ve sürekli erteleyeceğiniz toplantılar şekline dönmesin. 
Kısa ama verimli, aksiyonların alınacağı ve masadan kalkıldığında (ya da Skype bile olabilir, İstanbul — Trafikte zaman kaybı!) 
elinizde sonuçların olduğu bir toplantı olmuş olsun. 


BEEPER 

Toplantılar dışında sektörel etkinliklere birlikte katılmayı da gözden geçirebilirsiniz. 


Hedefleri birlikte belirleyin 

EE ——— 

Markanın içinde ya da yöneticilerinizle hedefleri belirlerken ajanslarınızı da masaya oturtun. Rakamlarla konuşun. Yatırım / geri dönüş miktarlarına göre hedefleri birlikte belirleyin. 


Markanın içinde ya da yöneticilerinizle hedefleri belirlerken ajanslarınızı da masaya oturtun. Rakamlarla konuşun. Yatırım / geri dönüş miktarlarına göre hedefleri birlikte belirleyin. Tutulamayacak hedeflere, asla kazanılamayacak oyunları kimse oynamak istemez. Kazanma şansı tanıyan olan oyunları tasarlayın 


Berk Kuşaksız 


Tutulamayacak hedeflere, asla kazanılamayacak oyunları kimse oynamak istemez. Kazanma şansı tanıyan olan oyunları tasarlayın. 


EF 

Hedef konusunda bir diğer faktör de, hedefleriniz döviz kuruna veya pazara yeni bir oyuncu girmesi ile değişmek zorunda kalabilir. Hedef ve sonuç değerlendirirken bu değişkenleri de göz önünde bulundurmalısınız. 


Kültür 


Yurtdışından stratejiniz belirlenmiş bir şekilde geliyor olabilir, hatta ajansınız ya da bazı araçlarınız (tool'larınız) daha önceden seçilmiş ve size zoraki kullandırılıyor olabilir. 
Ama bu stratejilerden daha önemli olanı kültürdür. 

Peter Drucker'ın dediği 

gibi “Culture eats etrategy for breakfast” yani “Kültür, stratejiyi kahvaltı niyetine yer”. Her strateji bulunduğu ülkede başarılı olacak diye bir kural yoktur. Kültürümüze uygun işleri stratejinizin içine koymalı, ajansınızı buna göre 


yönlendirmelisiniz. 


Verileri çok iyi kullanın 


Lİ 

Form doldurma sayıları, ciro, satış, kâr, pazar araştırmaları gibi birçok veri sizin elinizde. Bu verilerin hepsini kullanın, gizlilik çerçevesinde kalmak koşulu ile paylaşabildiklerinizi ajansınız ile paylaşın. 

ME a) 
Kampanyalarınızın sonuçlarınızı kendiniz de değerlendirin. Veriler illa markanın elde ettikleri değil, reklam ile elde edilen veriler de olabilir. Rakamlar her zaman bir şeyler söyler, yeter ki doğru şekilde, doğru yerde ve doğru zamanda toplanmış olsunlar. 


Deadlinelar! 


Ara başlığı özellikle İngilizce kullandım çünkü Türkçe'de “son tarih” ya da “zaman sınırı” kelimeleri buradaki duygusal anlamı tam karşılamıyor. 


Bam 

Deadline'lar ile ajansınızı sıkıştırmayın. Eğer “acil” diye sıkıştırırsanız bilin ki, daha önceden size ya da başka müşteriye hazırlanmış bir planı ya da çalışmayı kopyala / yapıştır olarak alacaksınız. 

İİ ai 

Eğer ajanstaki marka ekibiniz size dedike çalışıyorsa, o kişinin zaten elindeki işi biliyor ve “o işi bırak,bu işi yap” diyebilme hakkına sahipsiniz. 


Yeteneklere dikkat! 


EEE e 
Konkur zamanında gördüğünüz ve bir daha hiç 


göremediğiniz yöneticiler vardır. Muhtemelen sizin gibi başka markalara ilk görünüşleri ile meşgullerdir. 
Yerlerine de genellikle bir-iki yıllık elemanları koyarlar. 
Markanızı ajanslardaki bir yıllık deneyimli çalışanlara emanet etmeyin, bir ekip yapısı oluşturmalarını ve 

bu ekipte deneyimli ve az deneyimli çalışanların ortak çalışmasını isteyebilirsiniz. 
Ajanstaki personelinizi 

siz seçin. Tabii bu seçimi yaparken yatırım yaptığınız bütçe ve karşılığınızda istediğiniz kişinin giderlerinin birbiri ile örtüşmesi gereklidir. 
Her marka için geçerli değil ama çoğu markanın geleceği son nokta kalifiye adamları (özellikle Google, Sosyal medya ve Programatıik) kendi bünyesine almak olacaktır. Şimdi bu trend başladı ve genellikle de çalışanlarını ajans deneyimli, işi mutfağında öğrenmiş personelden seçiyorlar. 


Özümsemek! 


Ajansınızın markanızı özümsemesine imkân sağlayın. Tüketicinizin kim olduğu, hangi segmentlerde hangi ürünlerini satabildiğini, coğrafi olarak veya saat bazlı olarak ne zaman nerede satış yapabileceğini bilsin. 
İş akışınızı anlatın, hatta müşterinin dükkândan ya da satış ofisinden içeri girdiği andan itibaren neler ile karşılaştığını tecrübe ettirin. 
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Servis 


tasarımının önlenemez yükselişi 


Servis tasarımı, bir işletmenin kendi çalışanlarına, “işi” nasıl yapacaklarını açıklar. Servis deneyimi tasarlamaya başlandığında ise işletmenin temas noktaları aracılığıyla müşterilerine nasıl bir servis sunacağı belirtilir. Servis tasarımının odağı sistem aktörleri iken, servis deneyimi aktif ya da potansiyel 


müşteriler için tasarlanır 


Eğer siz de son zamanlarda kendinize “Ürün ve servis tanımları çok mu iç içe geçti? Servisin kullanıcısı ile ürünün kullanıcısı ne oranda benzerlik taşıyor? 
Ürün deneyimi tasarlamayı yeni içselleştirirken bir de servis tasarımını mı öğrenmeliyiz” sorularını daha sık sormaya başladıysanız, yazının başlığına taşıdığım servis tsarımı hakkında bilgi dağarcığınızı biraz daha genişletmenizin vakti geldi demektir. 
(Bana güvenin, vakit geldi de, geçiyor bile...) 


Lynn Shostack tarafından ilk kez 1982 yılında dile getirilmiş olan Servis Tasarımı terimi, servis endüstrisindeki çığır açıcı gelişmeler ve dijital ya da analog, servise erişimin önündeki engelin Internet tarafından yerle yeksan edilmesi sonucunda, her geçen gün biraz daha önem taşımaya başladı. 
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Nielsen Normann Group, Servis Tasarımr'nı, “Bir işletmenin kaynaklarının, doğrudan çalışanın ve dolaylı olarak da kullanıcının, deneyimini geliştirmek amacıyla planlanması ve düzenlenmesi eylemi- ne, servis tasarımı denir.” 
olarak tanımlıyor. Servis Tasarımı, günümüzde işletme kaynaklarının (zaman, sermaye, lojistik vb.) 
çoğunlukla yüzü müşteriye dönük operasyonlara aktarılması sebebiyle hep göz ardı edilen iç süreçlere ve sahne arkasındaki aktörlere odaklanmayı telkin ederek, servisimizin bütüncül olarak iyileştirilmesini mümkün kılan çözümler vaat ediyor. 


Bir an durun ve çalışan deneyimini iyileştirmenin, müşteri deneyimini iyileştirmekle sonuçlandığını anlatan başarı hikâyelerini hatırlayın. Servis tasarımına kulak kesilmekte fayda var öyle değil mi? 


“Servis” neden tasarlanır? 
Delicesine yoğun bir şekilde çalışırken siz de “Şirkette birbirimizin ne yaptığından bihaberiz. Çok hızlı hareket ediyor gözüksek de sistemsizlikten ötürü gereksiz yere çok fazla efor harcıyoruz. Şirket içerisinde aynı duruma farklı gruplar, farklı şekilde tepki veriyor. Tutarsızlıklar verimsizlik yaratıyor. 
Müşterilerimize standart bir hizmet sunabildiğimizi düşünmüyorum” vb. 
saptamalarda mı bulunuyorsunuz? Bir parçası olduğunuz sistemin çarkları arasında temassızlıklardan, duruma göre çalışan ancak her zaman da aynı şekilde uygulanmayan kurallardan rahatsız mısınız? Sistemsel problemlerin varlığından emin ancak çözümlenebilir olduklarından emin değil misiniz? İşte, servis tasarımı tam da bu noktada, size yardımcı olmayı hedefliyor. 


Bir an için bir mini market işlettiğimizi düşünelim. 
Kasiyer, şarküteri, manav, et reyonlarındaki servis personelleri, temiz, mal kabul, stoklama, bilgi işlem, güvenlik personelleri, işletme yöneticisi derken “çapı minik bile olsa” işletmenin analog servisini müşterisine sunabilmesi için operasyonel faaliyetleri yerine getiren birçok aktör yer alıyor. (Marketin internet sitesinden sipariş alarak, moto kurye ile dağıtım yapabileceğini hesaba katmıyorum bile...) Müşteriye yaşatılan markette alışveriş deneyimi, bir ürün satışı ile sonlansın ya da sonlanmasın, tüm detayları müşteri tarafından gözlemlenebilsin ya da gözlemlenemesin, tüm bu aktörlerin, işletme prosedürlerine bağlı ve harmoni içerisinde çalışması durumunda bir servise dönüşebiliyor. 


SERVİS TASARIMI 101 


Yakup sere | 


SHERPA Ajans aşkahı 


“Servis” nasıl tasarlanır? 

Soruya soru ile karşılık verelim: “Bir banka nasıl faiz verir?” “Ne var ki bunda? 
Mevduat sahibi bir hesap açar. Bankanın sunduğu faiz oranını kabul eder. Faiz hesaplaması yapılır. Vade sonunda, faiz tutarı mevduat sahibi verilir” öyle değil mi? Peki, az önceki akışta hizmetin sunulabilmesi için bir bankada kaç kişinin, kaç adımlı bir prosedür zincirinde görev aldığını, mevduat sahibi dediğimiz o müşterinin, potansiyel müşteriler arasından ne gibi etkileşim atakları yapılarak aktif müşteriye çevrildiğini, (şube, ATM, call center, masaüstü ve mobil internet şubesi, chatbotlar ve daha nicesini sayabileceğimiz) her bir temas noktasında o az önce bir çırpıda dile getirdiğiniz işlemler silsilesinin nasıl da tutarlı bir harmoni- 

de çalışması gerektiğini düşünün. Bir bankanın sırf faiz verebilme “servis”ini sağlayabilmek için dahi 


böyle bir ekosistemi tasarlaması gerekiyor. Bu kadar komplike deneyimlerin üst insanlar ya da sanal zekâlar tarafından tasarlandığını düşünmeyin. 

Service Blueprint ismi verilen görsel taslaklar, mevcut veya hedeflenen servis tasarımlarını ortaya çıkartmak kullanabilecegimiz, müşteri deneyiminin gerçekleştiği temas noktalarını (Frontstage) esas alıp, yalnız onlarla kısıtlı kalmayarak (Backstage), sistemin (işletmenin) aktörleri, çıktıları ve prosedürleriyle ilişkilerini şematize etmekte kullanabileceğimiz mevcut durum analiz araçlarıdır. 


NN 
V 
| 


BACKSTAĞE 


N 


Sahnenin önündeki (Frontstage) kanallar, ürünler, temas noktaları ve ara birimlerden oluşurken, sahnenin arkasındakiler (Backstage) yönetmelikler, altyapı ve üst yapıda kullanılan teknolojiler ve sistem bileşenlerini içerir. Servisin, gerek müşteriye cephe veren Frontstage, gerekse müşteriyle hiçbir teması olmayan Backstageindeki 


operasyonlarından oluşan servisine can veren birçok aktörü bulunur. Servis tasarımı, bir işletmenin kendi çalışanlarına, “işi” nasıl yapacaklarını açıklar. 
Servis deneyimi tasarlamaya başlandığında ise işletmenin temas noktaları aracılığıyla müşterilerine nasıl bir servis sunacağı belirtilir. Servis tasarımının odağı sistem aktörleri iken, servis deneyimi aktif ya da potansiyel müşteriler için 


tasarlanır. Servisin tasarlan- 


ması esnasında yürütülecek analizler sayesinde, ortaya çıkan çatışmalar (çoğunlukla kaçındığımız) yüzleşmeleri teşvik ederken, Service Blueprint (servis taslağının) sunduğu kuşbakışı görü- 


nümle, sistemin fazlalıkları- nın su yüzüne çıkartılması kolaylaşıp, ilişki ağlarının sağlamlaştırılması mümkün kılınabilmektedir. 


Ne zaman ki, servisimizin arka planında problemler ortaya çıkmaya başlar, onların mutlaka ama mutlaka ön sahnede, servisin müşterisine olumsuz bir yansıması olur. Servis tasarımının ana aktörleri olan çalışanların yaşadıkları servis tasarımına odaklanmak, müşterilerimize sunacağımız servis deneyimini mükemmelleştirmeyi de mümkün kılacaktır. Çalışan deneyimine yapılacak yatırımın geri dönüşü, müşteri deneyiminde can bulacaktır. 


SERVICE BLUEPRINT Example 


CUSTOMER 
JOURNEY 


ÜNE OF 
UNYEMA İKON 


FRONTSTAGE 


LNG O esi 
BACKSTAGI 


ACTIONS 


une Or 


KM a A a a a 


SUPPORT 
PROCESSES 


Bir an durun ve çalışan deneyimini iyileştirmenin, müşteri deneyimini iyileştirmekle sonuçlandığını anlatan başarı hikâyelerini hatırlayın. Servis tasarımına kulak kesilmekte fayda var öyle değil mi? 
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Hayatı kolaylaştıran 


inovatif uygu 


Mobil öncelikli bir çağda yaşıyoruz. Bu nedenle, mobil uygulamalar 


markaların ve ürünlerin en önemli kanallarından biri haline geldi. 
Her yeni gün, yeni uygulamalar sanal dükkânlarda yerini alıyor. Bazı uygulamalar kullanıcıların dikkatini çekemezken, bazıları inovatif özellikleriyle öne çıkarak ciddi kullanıcı sayılarına erişebiliyor. 
Günlük hayatı kolaylaştıran, sunduğu deneyimle farklılaşan, yaşam tarzını geliştiren yeni veya yeni olmasa da, güncel kalmayı başaran bu inovatif mobil uygulamalardan 10'unu seçtik ve Digital Age okurları için inceledik 


Yunus Emre Tırnovalı, House of Apps CEO'su 


Spending by category 


Mint 


Yaklaşık son 10 yılda bankacılık ve finans uygulamaları oldukça hızlı bir ivmeyle kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırdı. Çok yeni piyasaya çıkmış olmasa da Mint uygulaması, finans uygulamaları içerisinde, tüm banka hesaplarını, kredi kartlarını ve hareketlerini tek bir uygulamada 

bir araya getirerek öne çıktı. Kullanıcılar Mint ile banka hesaplarını ve transfer detaylarını tek bir platformda görün- 


tülemenin yanında ayrı- 


ca uygulama üzerinde harcama bütçelerini belirleyebiliyorlar ve 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amalar 


harcamalar belirlenen bütçe limitine yaklaştığında Mint, anlık bildirimlerle kullanıcıları bilgilendiriyor. 
Kullanıcılar ayrıca faturalarını da tek bir platform üzerinden yönetebiliyor. Hesap hareketlerini görüntülemenin yanında, gelir/gider yönetimi imkânı sunması da uygulamayı diğer finans uygulamalarından farklılaşıyor. 


* DIGITALAGE.COM.TR 


Photomath 


Telefon kamerasını kullanarak bizi istediğimiz sonuca götüren bir uygulama olan Photomath ile bir matematik işlemini kameraya göstererek işlem sonucunu anında görüntüleyebiliyoruz. 
Özellikle öğrenciler için güzel bir uygulama, cebinizde bir matematik öğretmeni taşımak gibi! 


Acute Sinusitis. 


Pm KON 
Azithromycin, 500 mg 


Sudafed, Sömg 


Carbon Health 


Türk girişimci Eren Bali'nin kısa süre önce hayata geçirdiği Carbon Health uygulaması sağlık alanına yeni bir yaklaşım getirdi. Carbon Health uygulamasıyla kullanıcılar doktorlara online olarak erişebiliyor, aynı gün içerisinde randevu alabiliyorlar. Kullanıcılar ayrıca hizmet fiyatlarını önceden görebiliyor, online ödeme yapabiliyor ve tedavi planlarını takip edebiliyorlar. Bunun yanı sıra, kullanıcıların tüm medikal kayıtlarına da uygulamadan ulaşılıyor. 
Carbon Health uygulamasıyla reçeteniz kapınıza geliyor ve ilaç hatırlatmaları ile saatleri kaçırmıyorsunuz. Carbon Health'in muadil bir uygulaması henüz Türkiye'de kullanılmıyor ancak böyle bir uygulamanın Türkiye'ye gelmesi durumunda sağlık sektörüne yeni bir boyut kazandıracağı aşikâr. 


Azithromycin, 500 mg 


Snapchat 


Snapchat yakın zamanda kullanıcılara sunmuş olduğu akıllı filtrelerle, çektiğiniz objenin yiyecek, manzara, evcil hayvan ya da insan olduğunu algılayıp, buna uygun filtreler ekleme seçeneği sunuyor. Snapchat'in AR teknolojisi ile vatif güncellemesi çok daha eğlenceli; kendi bitmojinizi 3 boyutlu ve animasyonlu olarak gerçek dünyada görebiliyorsunuz. Sizin karikatür versiyonunuz, kamerayı tuttuğunuz yerde, yoga yapıyor, kahve içiyor, dosyalar arasında boğuluyor... Mutlaka “işte aynı ben!” diyeceğiniz bir animasyonla karşılaşacaksınız. 
Snapchat, kendi içerisinde yapmış olduğu geliştirmeler ile Instagram ile yarışını devam ettiriyor. 


La 


Yakınbiriş 


React-Native yazılım dili ile House of Apps'in yenibiriş.com için geliştirdiği bir mobil uygulama. İş arayan mavi yakalıların kısa zamanda vazgeçilmezi haline gelen uygulamada kullanıcılar, dilediği kategorilerde en yakın iş ilanlarını listeleyebiliyorlar. İlan detaylarını görüntüledikten sonra detay sayfasında bulunan 'Yetkiliyi Ara'butonuna basıp, ilgilendikleri pozisyonun işverenine kolayca ulaşarak ilk görüşmeyi gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca işverenler de uygulama içerisinden kolayca ilan vererek, işyerinin yakınında yer alan, aradıkları niteliklere sahip elemanlara kolaylıkla ulaşabiliyorlar. 


Scotty 


“Trafiğe takılma, tek tuşla ışınlan” motto- su ile çıkmış, özellikle İstanbul trafiğinde yolculara “ışınlanma” deneyimini hissettiren bir uygulama. 
Motosikletlerin hizmet verdiği 
Scotty, gidilecek mesafeyi daha kısa süreye indirmesi ve hizmet fiyatıyla cazip hale geliyor. 
Mevcut uygulama içerisinde yer alan yemek siparişi verebilme özelliği ile de uygulama yenilikçi olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Uygulama içerisinden yemek siparişi verildikten sonra sipariş restorana en yakın Scotty sürücüsü ile eşleşiyor ve sürücü yemeği ilgili restorandan teslim alarak kullanıcıya kısa sürede teslim ediyor. 


) 


e Ormite sehadsie 


Simple, one-click 


Type with confidence 


mistake cörrection 


Grammarliy Keyboard 


E-posta ya da LinkedIn gibi mecralar üzerinden yurtdışı network ile iletişime geçerken veya farklı bir alanda İngilizce olarak yazışırken dili hatasız bir şekilde kullanmak gerekiyor. Grammarly Keyboard İngilizce dilinde tüm dilbilgisi ve kelime hatalarını anlık olarak görmenizi sağlıyor. Uygulamayla önemli yazışmalarda veya yayınlayacağınız makale veya tez gibi içeriklerde yanlışınızı tek bir tuşla düzeltip, içeriğinizi kendinizden emin bir şekilde oluşturabilirsiniz. Grammarly Keyboard'u ayrıca bilgisayarınızda da kullanabilirsiniz. 


Google 
Translate 


Google Translate 

son iyileştirmeleriyle telefon kamerasını kullanarak her dildeki içeriği saniyeler içerisinde istediğimiz dilde gösteriyor. Ana dilini bilmediğiniz, hatta alfabesindeki bazı harflerini sözlükte kodlamanın bile çok zor olduğu bir ülkede, tüm içerikleri kameraya gösterip okumak kadar güzel bir deneyim var mı? 


CTOAT ÖMNETbİ? 
lety? 
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Geleceğin ajans 


Değişmeyen tek şeyin değişim olduğunun bilincinde olmak ve değişimi her ajansın kucaklayabilmesi özellikle dijital reklam sektörünün olmazsa olmazı, geleceğin ajansı sözü de bu değişim ihtiyacının beraberinde getirdiği bir kavram ve kısaca, marka deneyimini en üst seviyeye çıkartmak için ajansların kurması gereken ideal ajans yapısını anlatıyor 


© Tunç Günbey, Digital Partners CEO'su 


Googlen, dijital pazarlamada; 

veri, tasarım ve otomasyonun daha entegre çalışmasına yönelik geliştirdiği “Geleceğin Ajansı” kavramı bu yılın ilk çeyreğinde Dublin'de yaptığımız toplantıda karşımıza çıktı ve Şubat ayından itibaren Türkiye'de bu konuda pek çok seminer gerçekleşti. 


Markaların ihtiyaç ve beklentileri değişip karmaşıklaştıkça, müşterilerine ulaşmak için kullanmaları gereken platformların da karmaşıklıkları artıyor 

ve marka yöneticileri 

için; entegre, uçtan uca ve omnichannel müşteri deneyimi tasarlayabilecek ajanslarla partner olmak ihtiyacı doğuyor. 


Ajanslar açısından bakacak olursak; veri ve teknoloji odaklı medya satın alımının büyümesi, pazarlama hunisinin ivmelenmesi, yeni platformların ve yeni üreticilerin ortaya çıkması, üretim maliyetlerinin artması ve yeteneklerin işe alımındaki artan rekabet gibi dış pazardan kaynaklı 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baskılar ile reklam veren- 


lerin yatırımın dönüşü (ROL) odaklı yaklaşımları, çalışmayan mecradan çok çalışan mecraya odaklanmaları, omnichannel beklentileri ve uçtan uca dijital deneyime odaklanmaları, doğrudan üreticilere gidebilmeleri ve içeriye yetenekleri çekmek istemeleri gibi baskılar ile baş etmek zorundalar. 


Ajanslar değişime ayak uydurmak için yeni yetenekler geliştirmek zorunda 

Örnek vermek gerekirse, geçtiğimiz yıllarda daha küçük ajansları bünyeleri- 


ne katarak büyüyen ve şu anda da reklam endüstrisi- ne egemen olan şirketlerin en büyüklerinden olan WPP, Publicis, Omnicom Group ve IPG, bünyelerindeki ajansları; tasarım ve marka servisleri, dijital, medya planlama ve satın alma, halkla ilişkiler ve pazar araştırma ajansları olarak beş farklı disipline göre gruplandırdı. Bunları finansal olarak ortak yönetti ama çoğunlukla ürünlerini bağımsız olarak piyasaya sürmeleri konusunda yalnız bıraktı. Sonuç olarak ortaya, yüzlerce ajans ve bu ajanslardaki onlarca bölümün yönetilmesini gerektiren oldukça karmaşık bir yapı çıktı. 


Yapıların karmaşıklığına rağmen ajanslar markalarına oldukça iyi hizmet verdiler. Fakat bu yapı, hızın iyice arttığı yeni dönemde ayakta kalmak ve başarılı olmak için yeterli değil gibi görünüyor. 
Yöneticiler, organizasyon ve operasyonel yapılarını markalarına daha iyi hizmet verebilmek için tekrar ele almalılar, markaların beklentisi de zaten bu yönde. Vakit kaybetmek istemiyorlar, organizasyon karmaşıklaştıkça onlar için de koordinasyon zorlaşıyor ve zaman kaybı artıyor. İdari, operasyonel ve müşteri ilişkileri bölümlerinin bu ihtiyaca göre düzenlendiği, şimdikinden çok daha entegre çalışan sistemler gerekiyor. 


MediaLink CEO'su Michael Kassar'ın bir röportajında, “Kimsenin bir kristal topu yok, geleceğin ajansının nasıl olacağını tam bilemeyiz ama söyleyebildiğimiz şey, geleceğin ajansının müşterinin ihtiyaçları konusunda daha uyumlu ve daha yansıtıcı olması için gerçek bir istekliliğin olması gerektiğidir. Sadece 


uyum sağlayabilenler hayatta kalacaktır” diyor ve bu çok doğru. 


Biz de tam bu bakış açısıyla yola çıkıyoruz, adaptasyon ve hareket kabiliyetimizi gün geçtikçe artırıyor ve ajans içindeki farklı departmanların bir arada iş yapış şekillerinde uzun zamandır kullandığımız entegre modeli kusursuzlaştırmayı vizyonumuz olarak benimsiyoruz hatta “Big Bang” sloganıyla geleceğin ajansı kavramını sahiplendiğimiz söylenebilir. 


Dijital medya, marka 

ve tasarım ajanslarının ve ekiplerinin bağımsız olarak çalışmalarının anlamını yitireceği bir döneme giriyoruz, bu anlamda farklı ajans hizmetlerinin tek çatı altında senkronize olarak sunulduğu geleceğin ajansı başka bir deyişle deneyim ajansı kavramı iddialı gibi gözükse de, markalara gerçek bir entegre pazarlama deneyimi sunabilecek ve konkur dönemlerinde anlatılabilecek uçtan uca hikayelerin şimdi anlatılanlara kıyasla çok daha olgunlaşmış ve organik 


olmasına imkan verecek gibi görünüyor. 
Büyük veri akışını doğru yönlendirmek ve yaratıcı 

bir şekilde dağıtmak gerek Unutmamamız gereken şu, tüm bu iş modelleri sonuçta büyük veriyi kullanarak nasıl daha doğru bir kitleye, daha doğru bir mecrada ve zamanda ulaştırırız; sorusunun cevapları. 


Veri akışı arttıkça yaratıcılığın sınırları ve yönü de değişmek zorunda kalıyor, ajans içi yapılanma, markayla iletişim, ulaşılabilecek yeni tüketiciler... Bu faktörlerin hepsi yepyeni ve yaratıcı bağlar kurmayı fakat aynı zamanda basit kalmayı gerektiriyor. Yani hem işlemsel hem işlevsel hem düşünsel birçok kasınızı birlikte çalıştırmanız ve üretiminizi markalara “kullanıcı dostu bir yalınukta sunmanız gerekiyor. 


Geleceğin ajansı kavramı bize bunu vadediyor. 


AJANS PRESS 


Medyadaki Gözünüz 


İHTİYACINIZ OLAN 
TÜM NİTELİKLİ 


Yerel, ulusal ve uluslararası medyada yer alan yüz binlerce haberi tüm dünyada takip eden ihtiyacınız olan nitelikli bilgiyi size sunarak; sektörel gündem ve medya analiz raporlarını istediğiniz dilde hazırlar. 
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Her dönemin en büyük sorunlarından biri çamaşır kurutmak. Güneşli sıcak bir bölgede yaşayanlar “Gel Adana'ya 1 saatte kupkuru” gibi bir yorum yapabilirler. 
Fakat kurutma makinesi sadece kurutmaya yaramıyor. Askıda yapışabilecek tozlardan, egzoz kokusundan, askının yapabileceği izden hatta mandal masrafından bile kurtarıyor. Zamandan tasarrufu ise işin bonusu 


© Arman Acar, Unite.ad Kurucusu 


İtiraf edelim, gelir seviyemiz ne olursa olsun, hepimiz çamaşır makinesinden çıkan çamaşırları askılara, koltuklara hatta kalorifer peteklerine astık. Yetmedi, acil durumlarda fön makinesi kullandık. Hatta, bir öğrenci evinde, güneşten iyice faydalanarak çamaşırın farklı noktalarını kurutmak için aynadan yansıtma yapanı bile gördüm (Hoş, öğrenci evinde ütüyle makarna yapan da vardı). 


Her dönemin en büyük sorunlarından biri çamaşır kurutmak. Güneşli sıcak bir bölgede yaşayanlar “Gel Adana'ya 1 saatte kupkuru” 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gibi bir yorum yapabilirler. 
Fakat kurutma makinesi sadece kurutmaya yaramıyor. Askıda yapışabilecek tozlardan, egzoz kokusundan, askının yapabileceği izden hatta mandal masrafından bile kurtarıyor. 
Zamandan tasarrufu ise işin bonusu. 


Her yazımda olduğu gibi kısa bir tarihi bilgi paylaşayım da sonra bana #Napıyosunuz demeyin. 


1800'lü yıllarda kurutma makinesi ihtiyacını fark edip icat eden kişi M. 
Pochon adlı bir Fransız. 
Bir devrim niteliğindeki elektrikli kurutma makinelerinin geçmişi ise 1900'lü 


yıllara dayanıyor. Ülkemizde kullanımı geç başlamış olan bu ürünün ilk üretimi yine bir Koç Grubu markası olan Arçelik tarafından 
2005 yılında, Çayırova 
tesislerinde gerçekleşiyor. 
O gün bu gündür, dünyaya kurutma makinası ihraç eden güçlü üretim tesislerimiz ve markalarımız ile hızla ilerliyor. 


Beko'nun sekiz influencerla yaptığı kurutma makinesi kampanyası 

Beko, geçtiğimiz ay, birbirinden farklı karakterlerde 


sekiz influencer kullanarak 


başarılı bir kampanyaya 


#Napı yosunuzZ 


imza attı. Kurutma makinesinin, önemli özelliklerine değinen kampanyada hijyen, zaman, hava durumu ve yer sorunu gibi noktalara işaret edildi. Sorunların kurutma makinesi sayesinde ortadan kaldırılabileceğini anlatan kampanyada influencer'lar, yaşadıkları “çamaşır kurutma Sorunu” iç görülerinden yola çıkarak kendi senaryolarını hazırladılar. 


İmren Gürsoy, çamaşırları kurutmak için yeterli yeri olmadığı iç görüsü üzerinden ilerlerken, Halil İbrahim Göker yağmurlu havada çamaşırları ıslanmasın diye şemsiye tuttuğu günlerine döndü. Şahangiller kalitesiz parçalardan yapılmış askılarla yaşadığı şiddetli problemleri paylaşırken, Melek İçmeli ise acil ihtiyaç durumunda fön makinası kullanmak zorunda kaldığı zamanları hatırladı. Bu senaryolar bize kendi senaryolarımızı anımsattı. 


Toplamda sekiz influencer ile 16 Instagram videosu ile gerçekleştirilen kampanya 

3 milyon 381 bin 800 milyon 
izlenme alırken, 2 milyon 
589 bin goten fazla etkileşim elde etti. Influencer videolarına ve markaya gelen yorumların neredeyse tama- mı olumlu oldu. Takipçilerin ürünler hakkında sordukları sorulara, tatminkâr cevaplar aldıkları kampanya, bilinirlik dışında potansiyel müşteri- 


ye dönüşümü açısından da başarı örneği oldu. 

Arçelik Dijital Strateji ve Pazarlama Direktörü Metin Cherasi, “İletişimlerimizde, odak noktasından uzaklaşmadan ve inandırıcılığı kaybetmeden influencer iletişimleri yapmanın sene başından beri faydasını görmekteyiz, bundan sonraki iletişimlerimizde de çizgiyi bozmadan ve influencer dünyasının kuralları çerçevesinde bu alanı değerlendirmeye devam edeceğiz” dedi. 


Influencerların görüşleri 

Koç Medya - Zer Dijital Pazarlama Uzmanı Ceren Yalı da kampanyayla ilgili “Amacımız sadece ürünü ve faydalarını tanıtmak değil, aynı zamanda kurutma sürecine dair konuşma başlatmak ve paylaşım ortamı yaratarak kullanıcıların nabzını ölçmekti” yorumunu yaptı. Arçelik Kıdemli Dijital Pazarlama Uzmanı Selis Aykan ise, “Ürün iletişimlerinde alışılanın aksine -ürünün iyi özelliklerine vurgu yapmak- iş birliği yaptığımız influencerlar ile birlikte, ürünümüzü kullanmıyor olmanın olumsuz yönlerine, işin içerisine biraz da mizah katarak vurgu yaptık ve karşılığında da hiç beklemediğimiz kadar olumlu yorumlar aldık. Bu ölçekte başarının en büyük sebebi, influencer”ların gerçek hayattan kesitler sunması oldu” dedi. 


İletişimde yer alan influencer'lara kampanyaya yakla- 


şımlarını ve yorumlarını sordum. İmren Gürsoy'a, “Bu projeyi diğerlerinden ayıran neydi?” sorduğumda, Gürsoy; “Çamaşır kurutmaya çalışırken yaşadıgımız gerçek sorunları en eğlenceli şekilde bu projeye yansıttığımızı düşünüyorum. Projenin farkı aslında “evet ya işte bu dedirtecek bir farkındalık yaratmasıydı bence” cevabını verdi. 
Şahangillere (Emrah-Gönül Şahan) sorduğumda, “Güzel bir işti, sağlam viral içerik ve güzel kurgusu takipçiyi sıkmak yerine reklama etkileşim sağladı. 
Güzel geri dönüşler aldık” şeklinde yanıt aldım. Bilge Karataş ise “Videolara gelen yorumlara istinaden takipçilerin de keyif aldığını düşünüyoruz. iletişimin doğallıkla kurduğu organik ilişkinin influencer marketing için önemli olduğunu göstermiş oldu” değerlendirmesini yaptı. 


Haziran ayının en çok konuşulan ve farklı kampanyası için görüşmek dileğiyle! 

#Napıyorsunuz kampanyasında influencer'ların paylaştıkları videoları izlemek için OR kodu okutabilirsiniz. 
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Ben robot değilim! 


Toplumumuzda hayvan haklarına dönük bir hassasiyet olsa da; mevcut ilginin davranışları değiştirecek yeterlilikte olduğunu söyleyemeyiz. Geçtiğimiz 

günlerde Vestel tarafından hayata geçirilen “Ben Robot Değilim” projesi ise sıra dışı mecra iletişimi ile hayvanlara yönelik şiddet konusunda farkındalığı artırma adına umut veren bir iş. Projeyi Vestel yöneticileri ile konuştuk 


Projenin çıkış noktasını 


anlatır 


mısınız? 

Tunç Berkman: Klişe olacak ama bu işin arkasında gerçekten tam bir ekip çalışması var. Project House'daki ekiplerimizden birinin ortaya attığı fikir, hem marka olarak bizim hem de ajansın ilgili birimleri tarafından sahiplenildi ve geliştirildi. Aslında fikir hep gözümüzün önündeymiş ama biz yeni gördük diyebiliriz. Bizlere varlıkları ile büyük destek olan ama sesleri çıkamadığı için de insanoğlundan zaman zaman büyük eziyet gören hayvan dostlarımızın sessiz çığlıklarının sesi olduk biz. 


Tam olarak süreç nasıl işliyor ve tüketiciye nasıl ulaşıyorsunuz? 

Feza Turunçoğlu Erim: Trafiği yüksek olan vestel.com.tr üzerinden duyarlı tüketiciye ulaşmayı hedefledik. Form ve üyelik adımlarında, son onaydan önce karşılaştıkları doğrulama metodu Captcha'yı kullanırken bir anda karşılarına beklenmedik bir mesaj çıktı. Captcha'da gördükleri hayvan görselleri üzerinden, hayvan dostlarımıza yapılan 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Tunç Berkman 
Vestel Pazarlamadan Sofumlu Genel Müdür Yardımcısı 


şiddet olaylarından haberdar edildiler. Sonra da konuyla ilgilenenler daha fazla bilgi ve destek için bu kampanyaya özel tasarlanmış bir mikro siteye yönlendirildi. Ayrıca dileyen site ve platformlar, kullandığımız Captcha yazılımını kopyalayarak kendileri de kullanabildi. Böylece mesajın daha fazla insana ulaşmasına destek oldular. 
Tüketici ve 

hayvan koruma derneklerinin tepkileri nasıl? 

TB: Konu duygusu ve vicdanı olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Aslında toplumda hayvan haklarına dönük bir hassasiyet olsa da; mevcut ilginin davranışları değiştirecek yeterlilikte olduğunu çok düşünmüyorum. 


bza Turunçoğlu Erim tel Pazarlama İletişimi p Müdürü 


A 


Bu nedenle atılacak her adım ve yapılacak her iletişim, konuya hassasiyet duyan her insan ve kurum tarafından çok olumlu karşılanıyor. 


GCaptchawdan daha önce benzer şekilde faydalanıldı mı? Bu projenin bir ilham kaynağı nedir? 

FTE: Captcha iletişim mecrası olarak ilk defa kullanılmadı. Fakat “ben robot değilim ifadesi üzerinden yapılan ve duyarlığa davet eden bir sosyal sorumluluk kampanyası dünyada ilk defa gerçekleştiriliyor, bizim bildiğimiz kadarıyla. Vestel, hem Türkiye'nin teknoloji anlamında lider markalarından hem de sosyal anlamda duyarlı bir marka. Bu ikisini bir araya getirdiğiniz zaman da ortaya 


güzel işler çıkabiliyor. Biz pazarlama ailesi olarak yüreğe dokunan işler yapmayı ve bir kişi bile olsa fark yaratmayı önemsiyoruz. Projenin ilham kaynağı bu bakış açımız diyebiliriz. 

Projenin sosyal medyadaki yansımaları hakkında bilgi alabilir miyiz? Nasıl tepkiler aldınız? 

TB: Açıkçası projemize aldığımız geri dönüşler, bize hayvanlara yönelik şiddet ve istismara tepki göstermek isteyen ve duyarsız kalamayan vicdan sahibi insanların ses çıkarmak için bir platform aradıklarını gösterdi. Projenin başladığı gün Vestel sosyal medya hesaplarından yaptığımız paylaşım, pek çok kullanıcı tarafından paylaşıldı ve #benrobotdeğilim hashtag'i kullanılarak binlerce paylaşım yapıldı. #benrobotdeğilim hashtag'i, Twitter'da iki kez trend topic olarak Türkiye gündemine girdi, Ekşi Sözlük'te Ben Robot Degilim başlığı altında pek çok destekleyici entryler girildi. 
Son rakamlara göre de #benrobotdeğilim hashtag'i sosyal medyada yaklaşık 13 milyon kişiye ulaştı. Kampanyamızdan iki hafta sonra konunun mecliste yeniden görüşülmeye başlaması da bize ayrıca umut veriyor. 


MARKA YARATMANIN ve YONETMENİN OKULU! 


Sektör ve akademinin buluşma noktası Marka Okulu'nda markalara dair en güncel konular gerçek vaka analizleriyle inceleniyor. 


Erken kayıt dönemi başladı! 


İlk Mülakat 
19 Haziran 
2018 


Okul, verdiği eğitimle Yaratıcı İletişim, İçgörü & Araştırma, Dijital ve Stratejik Yönetim başlıklarının herhangi birinde uzmanlaşma fırsatı sunuyor. 


Marka Okulu'yla tanışın, pazarlama iletişimine ilk adımı ustaların arasında atın. 
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İş yerinize ay boyunca hızı düşmeyen limitsiz fiber internet Turkcell'den! 
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- Esnaf Paketlerine 12 ay 2 GB : 24 ay taahhütlü İşte Limitsiz Fiber Kampanyası. 23.01.2018-3112.2018 tarihleri arasında yurt içinde, kurumsal yeni fiber müşterilerine 24 ay taahhütle, Turkcell Superonline fiber altyapısının bulunduğu illerde sunulur. Bir defaya mahsus Damga Vergisi yansıtılır. Taahhüt bitiminde www.superonline.net'teki tarifeleri geçerli olacaktır. Modemler stokla sınırlı, Superonline 


mülkiyetindedir, iptalde iade edilmezse faturalandırılır. Aykırılıkta cayma bedeli yansır. AKK yoktur. Kota aşımı sebebiyle hız düşmez, ancak bağlanılan yer, cihaz vb.'ye göre değişebilir. Kablolu bağlantı tavsiye edilir. Aylık 2 GB hediyeden Esnaf Paketlerinde 12 ay boyunca toplamda 24 GB fayda sunulacak olup kampanyadan yararlananlar ESNAF2GB ve promosyon kodunu yazıp 2200'a SMS atarak yararlanabilir. Faydalar devredilmez. Kampanyada değişiklik hakkı saklıdır. Detaylar turkcell.com.tr/kurumsal veya 
0532 532 00 00. Katılım için 0532 752 52 20'ye FİBER yazıp SMS gönderilebilir. SMS'ler operatörünüzce ücretlendirilir. 


